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IK ZOEK HULP

De Diaconie wil helpen waar geen helper is.
Zo verschaft de diaconie soms tijdelijke hulp aan
mensen die door omstandigheden geconfron-
teerd worden met acute geldnood. Soms malen
ambtelijke molens zo langzaam, dat mensen in

ernstige problemen komen. Dan fungeert de
diaconie als extra vangnet voor mensen.

Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp
nodig heeft, bel of mail dan.

Tel: 0172- 616837 of 06-24689743

Mail: Stillehulp@pge.nu

Van de redactie

Het vorige nummer van KERKMAG had als thema:
“Op Adem komen”. Een mooi thema bij de zomerpe-
riode waarin de scholen dicht zijn, vakanties gevierd
worden en veel activiteiten stilliggen. Tegelijkertijd een
goede voorbereiding op het nieuwe seizoen dat voor
de deur staat. Met hernieuwde energie en inspiratie
gaan we als Emmads verder. En “Als Nieuw!” is het lan-
delijke jaarthema.

Hoe toepasselijk. Onze nieuwe voorganger wordt bin-
nenkort bevestigd, nieuwe activiteiten starten en de
startzondag markeert het begin van het nieuwe sei-
zoen. In het artikel meditatie leest u dat “Als Nieuw!”
ook een diepere laag heeft. Niet als in de betekenis van
een artikel dat “zo goed als nieuw” te koop aangebo-
den wordt of iets dat “als nieuw” opgeknapt is. Leest
u hoe het verhaal van de werkers in de wijngaard ons
tot nieuwe inzichten kan brengen. De druiven op de
voorpagina verwijzen naar dit verhaal.

Verder is deze KERKMAG als vanouds weer gevuld met
een keur aan artikelen waarmee we elkaar kunnen
inspireren om samen Emmaus te zijn. We kijken uit
naar een mooi seizoen waarin het thema “Als Nieuw!”
centraal zal staan en waar we u in de volgende num-
mers van KERKMAG over willen blijven informeren.

Chris Verra
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Meditatie

Genade voelt soms
stuitend oneerlijk

Matthelis 20:1-16: De werkers in de wijngaard

ij de introductie op het jaar-
thema 2024-2025 staat de
gelijkenis van de werkers

in de wijngaard centraal. Bij het
thema ‘Als Nieuw!” stuiten we
direct op het probleem van ons
gevoel van rechtvaardigheid.

Jezus verteltin dit verhaal over een
baas die vijf groepen arbeiders het-
zelfde loon geeft, ook al hebben ze
verschillende uren gewerkt. Som-
migen werkten de hele dag in de
hete zon, anderen slechts een
uurtje aan het eind van de dag.
Stel je voor dat je een van die arbei-
ders bent. Je hebt de hele dag hard
gewerkt en ziet dan dat iemand die
maar één uur heeft gewerkt het-
zelfde loon krijgt als jij. Dat voelt
niet eerlijk, toch? Maar de baas
denkt anders. Hij wil niet alleen
dat iedereen evenveel krijgt, maar
dat iedereen genoeg heeft om van
te leven. Zijn bedoeling is dat nie-
mand zonder geld naar huis gaat.
De baas in dit verhaal gaat vijf
keer op een dag naar de markt
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om arbeiders in te huren. Nor-
maal gesproken zou je denken dat
hij wel weet hoeveel mensen hij
nodig heeft voor zijn wijngaard.
Maar voor hem gaat het niet om
efficiéntie of logica. Het gaat om
zijn zorg voor de mensen die werk
zoeken. Hij wil dat iedereen de kans
krijgt om een dagloon te verdie-
nen, zodat niemand honger hoeft
te lijden.

Als de eerste arbeiders hun loon
als eerste hadden gekregen en
waren vertrokken, zouden ze
niet eens weten wat de anderen
kregen. Maar de baas wil een punt
maken. Hij begint bewust met het
betalen van de laatste arbeiders.
ledereen ziet dan dat ook zij een
dagloon krijgen. Dit zorgt ervoor
dat de eerste arbeiders denken
dat zij meer zullen krijgen, maar
dat gebeurt niet. Ze worden boos
en klagen.

Dit klagen doet denken aan hoe de
Israélieten klaagden in de woestijn,

zoalsin Exodus 17:3 staat. Ze verga-
ten hoe bijzonder het was dat God
hen uit Egypte had bevrijd. In dit
verhaal vergeten de eerste
arbeiders hoe gelukkig ze moeten
zijn dat ze werk en loon hebben
gekregen. Ze richten zich meer op
hun eigen inspanningen dan op de
goedheid van de baas.

Vanuit het perspectief van de arbei-
ders is het begrijpelijk dat ze boos
zijn, maar als je vanuit de baas kijkt,
zie je hoe genadig en goed hij is.

Vragen om over na te denken

1. Eerlijkheid en Boosheid:

a) Vind je het begrijpelijk dat
een baas die zo handelt, boos-
heid veroorzaakt?

b) Wat zijn de verschillen tussen
ons menselijke idee van recht-
vaardigheid en Gods idee van
rechtvaardigheid in dit ver-
haal? Hoe kun je deze verschil-
len verklaren?

2. Jouw Plaats in de Wijngaard:
Stel dat jij in de wijngaard bent
- deel uitmaakt van Gods konink-
rijk - wat wil God je dan met
dit verhaal zeggen? Op welke
arbeider lijk jij? Hoe reageer jij
op anderen?

3. Laatsten en Eersten:

Stelling: “Het is voor mij heel
bemoedigend dat vele eersten
de laatsten zullen zijn en vele
laatsten de eersten. Wat vind
jij van deze uitspraak? Kun je
dit begrijpen?

4. Nieuwe seizoen 2024-2025:
We maken in dit seizoen bij
Emmaus een nieuwe start. Wat
leert deze gelijkenis om ‘als
nieuw!” te kunnen zijn?

Arjo van der Steen



Van de voorzitter

Als dit nummer van KERKMAG in je brievenbus glijdt is onze wijkge-
meente weer in de actieve stand gekomen. De zomermaanden zijn fei-
telijk voorbij, de Najaarsmarkt staat voor de deur, het kerkelijk werk,
komt na een rustperiode weer op stoom. lk heb zelf die rustperiode
als weldadig ervaren, de laatste maanden voor de vakantie waren
druk, zodat een paar weken ontspanning bijzonder prettig zijn. Dat zal
niet voor iedereen zo zijn geweest: ziekte en verdriet gaan niet met

vakantie.

k zie uit naar de komende
Imaanden, we kunnen als

kerkenraad, bijna op volle
sterkte, aan de slag. Vanzelf-
sprekend staat de komst van ds.
Annelene Metz met haar man en
kinderen naar Bodegraven boven-
aan het lijstje met prioriteiten.
De intrede dienst op 20 oktober
is daarin het belangrijkste ijkpunt,
maar ook de kennismaking en
inwerking van onze nieuwe predi-
kant zal veel aandacht krijgen.

De kerkenraad zal in de nieuwe
samenstelling twee belangrijke
zaken gaan aanpakken: het werk-
plan voor de predikant en de ker-
kelijk werkers en de aanzet voor
het nieuwe beleidsplan voor de
periode 2024-2028 staan daarin
bovenaan. Tijdens de jaarlijkse
gemeenteavond die op 2 okto-
ber wordt gehouden zullen deze
zaken zeker aan de orde komen,
zoals ook de financiéle stukken en
de verslagen van alle taakgroepen.

Ik zou deze datum maar vast in je
agenda zetten.

Genoeg te doen, maar wij
mogen het doen in de vreugde

van de Heer.

Koos Karssen

Intrededienst
Ds. Annlene

Metz is op
20 oktober

‘Bakkie en Bijbel’ in De Meent

tig het gesprek over hoe we de pastorale zorg

In de taakgroep pastoraat voeren we regelma-
goed vorm kunnen geven. Er zijn meer oude-

Donderdag 3 oktober
14.30-15.30, Bruin Café, De Meent
(Willem de Zwijgerstraat 8)

ren en minder vrijwilligers om dit ‘zoals het vroeger
ging’ te kunnen doen. Hoewel het groepspastoraat
natuurlijk anders is dan een individueel bezoek,
zoeken we hierin toch naar mogelijkheden. Zoals we
de ouderenkring in de Salvatorkerk hebben, willen
we daarom ook een kring in De Meent aanbieden.
De naam ‘Bakkie en Bijbel” is gekozen om de ont-
moeting rondom de Bijbel en het dagelijks leven te
benadrukken. Tijdens de ontmoeting zal er ruimte
zijn voor lief en leed, gebed, een Bijbeltekst en het
zingen van een lied. Bakkie en Bijbel is voor iedereen
die het fijn vindt om gewoon eens met elkaar over
het geloof en onderwerpen die ons in het dagelijks
leven bezig houden, te praten. U bent van harte
welkom en ik hoop u te zien op onderstaande data:

Donderdag 21 november
14.30-15.30, Bruin Café, De Meent
(Willem de Zwijgerstraat 8)

Naar aanleiding van deze twee bijeenkomsten
zullen we het vervolg in 2025 plannen. De ouderen-
kring in de Savatorkerk blijft ook gewoon doorgaan!
De eerstvolgende keer daarvan is op woensdag 11
september.

Heeft u vragen? Dan kunt u mij altijd bellen
(06 39842850)

Namens de taakgroep pastoraat,
Marianne Verburg
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Emmaiis-app

Vakantiesferen in de app

In onze eigen Emmaiisapp was het zeker geen komkommertijd.

eint het Logeerpaard van
Emmals is heel Neder-
land door gereisd deze

zomer en wij mochten mee op
avontuur! Op de plaatjes die Fre-
derik maakte heeft Reint zich vaak
verstopt. De jonge gemeenteleden
konden op zoek naar Reint en de
oudere gemeenteleden hadden
een flinke kluif aan het uitzoe-
ken van de locaties van de foto’s.
Wat een ontzettend leuk idee,
Frederik! We zijn benieuwd naar
de nieuwe avonturen van Reint

Vakantiegroeten

M kerk

Geoeten vanuit Franksijk 18

O O rewen

l’ Arjo van der Steen

Een geregende dienst aan jullie toegesenst vanuit Lukemir
[hocgst pelegen bergders in Bosnid en Herzogoving Kl

A O S
Agenda Govem
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Vakantiogrocten... Reint het logeer.

& 0reactiss

in het komende seizoen waar er
weer veel gelogeerd gaat worden.

Natuurlijk gingen veel van
ons ook op vakantie. In de
vakantiegroeten-groep mochten
we meegenieten van de prach-
tige bestemmingen. Dank voor
het delen allemaal, en als je nog
op vakantie gaat — laat ons even
weten waar je bent!

Ps. De komst van Ds. Annelene
komt dichterbij, dus laten we

e e

ve

;f/'

Activiteiten

Raadje plaatje Nr.20

# Delen

Comeonte Otk

Vandaag woer cen bezoekje bij
weike plaats stoat deze kerk?

zorgen dat we in de gemeente-
gids allemaal goed herkenbaar
zijn met een profielfoto van jezelf!

Hartelijke groet vanuit de
Emmadis-app werkgroep,

Inge, Erik, Cees, Yorick,
Arjo en Manon

Heb jij Reint
gevonden?

Reint het logeerpaard

err Rt het logees

@ Frederik de Koning

e ek, Wrlloe kerk is dit en in



Taakgroep Jongeren

Deel 2. Kidsmomenten,
de specials — Creche / Oppas

Wat organiseren we in onze gemeente voor kinderen en jongeren?
In deze serie ‘kidsmomenten, de specials’ zoomen we steeds op één
activiteit in. Deze keer: de créche oftewel de oppas.

Beetje buiten beeld, de oppas.
Wat gebeurt daar nu eigenlijk?
Spelen!Inzaal 4 hebben de kinderen
van 0 tot en met 3 jaar hun eigen
ruimte tijdens de kerkdienst. Vooraf
brengen ouders hier hun kind of kin-
deren. Dan zorgen de ‘oppasjuffen’
voor een leuke tijd. We zijn altijd met
Z’'n tweeén. We halen soms letter-
lijk alles uit de kast aan speelgoed.
Soms zetten we een cd op met chris-
telijke kinderliedjes, zoals van Elly en
Rikkert. Of we knutselen. We kijken
eigenlijk altijd wat het kind wil doen.
En daar sluiten wij dan bij aan. Een
van de oppasteamleden maakte
een serie tekeningen bij Bijbelver-
halen. De kinderen kijken hier ook
graag naar.

We drinken wat met elkaar, eten
een koekje en lezen voor. En ja, we
verschonen ook luiers en geven
flesjes. Tijdens het slotlied halen de
ouders hun kind (eren) weer op. Wij
ruimen dan alvast op, of we lopen
mee om de zegen te ontvangen.

Hoeveel kinderen komen er
meestal?

Op een gewone zondag tussen de
2 en 5 kinderen. Met een gezins-
dienst of SHH zijn er vaak rond de
5 a 7 kinderen. En met Kerst en
Pasen zijn er vaak nog meer. Het
kan best druk zijn, zeker als er ‘een
huiler” is. Vijf kwartier kerkdienst
zijn hier zo voorbij.

Wat is het populairste speelgoed?
Kinderen die regelmatig komen,
weten vaak precies waar ze mee
willen spelen! De één wil met de
loopkar, de ander wil die leuke
puzzel maken, met de grote blokken
bouwen, met de pop in de poppen-
wagen rijden... er is voor ieder kind
wel wat leuks.

Sinds kort is er ook iets nieuws,
toch?

Klopt! Kinderen van 4 tot en met
6 jaar zijn welkom bij de oppas tij-
dens de preek. Dat was eigenlijk
altijd al zo. We geven het nu extra
aandacht sinds de start van de
Emmats 2.0 diensten. We vinden
het belangrijk dat kinderen ken-
nismaken met de diensten, met
de taal en de rituelen. Daarom is
er ook niet elke zondag bijvoor-
beeld een Kinderkerk 2.0 (los van
de benodigde voorbereidingstijd
die dit vraagt van het kernteam..).
Maar voor de jongste kinderen in
de kerk van 4 tot en met 6 jaar is
de dienst vaak nogal lang. Dan is het
fijn voor hen (en voor de ouders) als
ze even kunnen spelen bij de oppas.
We hebben nu ook speelgoed voor
deze leeftijdsgroep.

Kinderen mogen natuurlijk ook wat
pakken voor of tijdens de dienst bij
het speelmeubel voorin de kerk.
En als er wel Kinderkerk 2.0 of Klie-
derkerk is of een Gezinsdienst, dan
is er voor kinderen sowieso meer

aandacht in de dienst of in hun
eigen ruimte parallel aan de dienst.

Wanneer is er geen oppas?

Er is geen oppas op Hemelvaarts-
dag. Ook niet op Nieuwjaarsdag, als
deze dag niet op een zondag valt.

Wie zitten er in het oppasteam?
Het oppasteam bestaat vooral uit
jonge moeders, zij voelen zich vaak
ook betrokken omdat ze hun eigen
kind bij de oppas brengen. Maar ook
enthousiaste jongeren vanaf 16 jaar
of oudere jongeren doen mee.

Mogen mannen eigenlijk ook
oppassen?

Op dit moment zijn er nog geen
mannen in het oppasteam. Maar zij
zijn net zo welkom!

Dat klinkt leuk allemaal! Kunnen
jullie nog mensen gebruiken?
Zeker! Ook wij zijn op zoek naar
nieuwe medewerkers voor de
oppas. Kom gerust eens een keer
kijken om te ervaren hoe het is om
op te passen. Als ons team com-
pleet is, ben je ongeveer eens per
zes weken aan de beurt. Voordat het
rooster wordt gemaakt kan je aan-
geven wanneer je niet beschikbaar
bent, en je mag altijd een dienst
ruilen. Heb je vragen of belang-
stelling, spreek Joke Stapper dan
gerust aan, of stuur een mail naar
jokesj@ziggo.nl
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In Memoriam

Hans Dijk (1942-2024)

Visionair, doelgericht, mentale
kracht, levenslustig, veerkrachtig,
humoristisch, optimistisch, avon-
tuurlijk en stoutmoedig: Deze woor-
den passen bij het leven van Hans
Dijk. Op dinsdag 25 juni werd hij
naar het hospice aan de Boesemsin-
gel gebracht. Op woensdag 26 juni
2024 is hij daar op de leeftijd van
81 jaar overleden.

Hans is de vader van de vier zonen Erik, Dick, Ronald
en Marc en sinds 24 mei 2022 de weduwnaar van
Henny Dijk — Troost. Het ontbreekt hier aan ruimte
om op te schrijven waar Hans allemaal actief in is
geweest (en dat vaak ook nog in de rol van voorzit-
ter). Ik verwijs u graag door naar het ‘in memoriam’
in de ‘Kijk op Bodegraven’ van 3 juli, geschreven
door Henri Stolwijk. Daarin wordt Hans terecht
getypeerd als een vrolijke rechtgeaarde Fries.

Op woensdag 3 juli werd in de Ontmoetingskerk
het leven van Hans herdacht in de dankdienst voor
zijn leven. Verschillende sprekers lieten merken hoe
veelzijdig Hans was. Centraal stond zijn lijfspreuk:
“Het komt goed, als je maar doorzet”. Deze menta-
liteit werd bij Hans ook zichtbaar in de sport. Drie
keer heeft hij de Elfstedentocht geschaatst en tot
zijn 80e jaar heeft hij deze tocht gefietst (235 km).
Zoals bij vele interesses, heeft hij zijn zonen hierin

meegenomen en enthousiast
gemaakt om dit ook te gaan doen.

De doorzetters-mentaliteit werd ook
zichtbaar in zijn geloof. In Hebreeén
12:1-3 wordt het geloof vergeleken
met de sport. Zoals Olympische
atleten in een stadion worden aan-
gemoedigd door een menigte van
supporters, zo worden christenen
ook aangemoedigd door een menigte
van getuigen. Deze toeschouwers zijn
de gelovigen uit ons voorgeslacht die
door de dood heen de Finish al hebben bereikt. Zo
mocht de moeder van Hans een supporter zijn bij
de vorming van zijn geloof. Nu Hans de Eindstreep
heeft gehaald, is hij samen met zijn geliefde vrouw
Henny coach voor zijn nageslacht en allen die hen
lief waren. Het beeld uit Hebreeén 12 zegt: Vanuit
de hemel juichen ze ons toe en zeggen: “Hou vol,
het komt goed!”. Zie op Jezus Christus, de Grond-
legger (start) en Voleinder (finish) van ons geloof.

Na een waardig afscheid in de kerk hebben we Hans
op begraafplaats Vredehof in het graf gelegd bij zijn
geliefde vrouw Henny. Wij wensen de kinderen en
kleinkinderen de troost toe bij de lege plaats hier
op aarde, met daarbij het geloof dat het Jezus
zelf is die heeft gezegd: “lIk zal jullie niet als wezen
achterlaten!”.

Arjo van der Steen

Aartje Bos-Graveland

Op bijna 94-jarige leeftijd overleed op 30 juni
2024 Aartje Bos-Graveland. Zij werd geboren in
Haastrecht op 15 juli 1930 aan de Provinciale Weg,
als zevende kind van Marrigje van der Vlist en Aart
Graveland in een gezin van elf kinderen. Van jongs
af aan heeft Aartje geleerd hard te werken. Koeien
melken, kaas maken en aardappels schillen, dat
hoorde er op de boerderij al snel bij. Maar werken

was voor haar geen straf. Ze maakte er wat van,
maakte grapjes en lachte veel. Aartje verstond de
kunst om dankbaar te zijn en zich altijd te realiseren
dat er mensen waren die het slechter hadden dan
zij. Aartje maakte als tiener de oorlogsjaren mee
waarin zij thuis inkwartiering kregen van Duitse
officieren, terwijl achter op het erf onderduikers
verborgen werden en haar vader actief was in het
verzet. Na de oorlog verloor zij op jonge leeftijd
haar vader, wat een enorme impact had op het
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In Memoriam

grote gezin. Aartje bleef thuis om
te werken op de boerderij, maar
ging ook nog naar de naaischool in
Gouda. Dat was een onbezorgde
tijd met vriendinnen. Aartje leerde
Izadk Bos uit Moordrecht kennen
en na een korte verkeringstijd
trouwden ze op 30 oktober 1952 en
verhuisden ze naar de Meije waar
zij samen zeven kinderen kregen.
Anneke, Aart, Kees, Martin, Per
Jan, Marianne en lke. I1zadk werkte
veel buitenshuis waardoor de

opvoeding van de kinderen op Aartje terecht kwam.
Maar Aartje keek dankbaar terug op een goed leven
waarin zij ook van alle klein- en achterkleinkinde-
ren mocht genieten. Na het overlijden van lzadk in

oktober 2011 werd haar gezond-
heid minder. In 2017 kreeg ze een
herseninfarct met weinig gevolgen
maar in de jaren erna kreeg ze
nog verschillende TIA’s, wat haar
mobiliteit steeds verder beperkte.
In de dankdienst voor haar leven
op 9 juli stonden we stil bij haar
diepe geloofsleven met psalm 139.
Aartje vertrouwde op God die haar
als een Vader kende en vertrouwd
was met al haar wegen. Aartje ver-
trouwde erop dat ze naar die Vader

in de hemel ging waar ze thuis mocht komen en rust
zal vinden tot in eeuwigheid.

Marianne Verburg

De rouwgroep

t voor beeld komt er
bij je op als je het woord
“rouwgroep” leest?

Kom je bij elkaar om te praten
over rouwen na het overlijden van
een dierbare of kan het meer zijn?

Rouwen kan veel meer zijn. Je kunt
ook rouwen omdat een kinderwens
niet wordt ingevuld, omdat je part-
ner wordt opgenomen in een ver-
pleeg- of verzorgingshuis. Ook een
scheiding of je baan verliezen kan
een reden zijn om te rouwen.

Als kleine groep zijn we, met Mari-
anne Verburg, drie keer bij elkaar
geweest: De eerste keer hebben
we, na het kennismakingsrondje,

met elkaar gesproken over ‘de wer-
kelijkheid en de pijn van een ver-
lies”. Bij de volgende bijeenkomsten
hebben we gesproken over: ‘Nooit
meer als voorheen ....” en ‘Niet los-
laten maar leren vasthouden’.

Het is gezond om te rouwen en
het is goed tijd te nemen om te
rouwen op jouw manier. Kruip niet
weg en vraag hulp als je dat nodig
hebt, neem de tijd om je verdriet
te verwerken. Door te luisteren
naar elkaar en hoe we onze rouw-
periode hebben ervaren, weten
we dat we niet alleen staan in onze
ervaringen.

Veel rituelen zijn verdwenen, maar
in de Bijbel staan veel teksten die je
tot steun en leidraad kunnen zijn en
leren dat we ons verdriet bij onze
hemelse Vader kunnen brengen.
Het was fijn om met elkaar van
gedachten te wisselen over wat
“rouwen” voor jou betekent.

Woorden van Anne Marie Maris

Wees niet bang

Om door te leven

Voel je niet schuldig

Bij de eerste keer blij

Sta open

Omarm

En al voelt het nu anders
Geniet voortaan

Met zonder mij

Corrie Miep Bukman-Lagendijk.
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De Veldwerkers

De veldwerkers — aflevering 10

Er zijn binnen Emmaus vele vrijwilligers actief. Op aller-
lei gebieden. Zonder hen kunnen veel zaken niet worden
geklaard, gedaan of gerealiseerd. We kunnen gewoon niet
zonder, ze zijn heel, héél belangrijk. Wij noemen ze de veld-
werkers. In elke KERKMAG geven we er een gezicht aan.

Wees trots op ze!

Samen met Frank woon ik sinds
1990 in Bodegraven. Na een fijne
kennismaking met Ton Zoutman
werden we een half jaar met rust
gelaten om te wennen en toen, zo
zei hij, werd het tijd voor een rol
in de gemeente. Sindsdien ben ik
betrokken geweest bij jeugdver-
band, oppasdienst, kinderneven-
dienst, tienerdienst, bloemen en
later ook als lector en ouderling.
Vrijwilligerswerk is belangrijk voor
mij, het helpt om zin en betekenis
te geven aan mijn leven en om het
gevoel te hebben iets te doen dat
waardevol is. Samen iets neer-
zetten of er zijn voor een ander

geeft energie en voldoening. Sinds
mei ‘24 heb ik me aangesloten bij
de redactie van KERKMAG, een
nieuwe uitdaging met weer een
leuke groep mensen. lets waar ik
ook ergvan houd is bloemschikken,
helemaal als er een diepere bete-
kenis achter zit. Bij symbolisch of
liturgisch bloemschikken wordt de
essentie van een Bijbelgedeelte uit-
gebeeld door gebruik van Christe-
lijke kleurensymboliek, symbolische
bloemen, vormen en materialen.
Met Kerst en de veertigdagentijd
hopen we met ons groepje ook de
komende jaren weer een mooie
bijdrage te leveren.

Een nieuwe start, een nieuw geluid...

Z oals eerder aangekondigd willen we met onze
gemeente iets creatiefs doen om de nieuwe tijd
van opbouw en (her)ontmoeting die nu aan-
breekt met elkaar te markeren. Een groepje enthou-
siaste gemeenteleden heeft bedacht om dit seizoen
het Project Paulus te starten. Een soort musicalthea-
ter maar dan net anders, een ontdekkingstocht in ons
eigen kerkgebouw.

Er kunnen veel mensen aan meedoen die volop
gaan samenwerken om iets moois neer te zetten. We

KERKMAG Bodegraven

zoeken toneelspelers, zangers, dansers, muzikanten,
decorbouwers, kunstenaars, kostuummakers, koffie/
thee-schenkers, kaartjesverkopers en ..., kortom ieder-
een die dat wil kan meedoen. Tijdens de startzondag
van 15 september wordt er meer informatie gedeeld,
dus kom dan ook om het te horen en je daar direct aan
te melden! Ben je dan verhinderd, er komt nog een
aparte informatieavond.

Projectgroep Paulus, Arno Zwaneveld, Caroline Zwane-
veld, Cea Miiller, Chris Verra, Frans Boot en Petra Verra



Als nieuw! Inspiratie in
de praktijk van alledag

Kom je ook naar de startzondag op 15

september?

n het vorige nummer was er al
Ieen meer uitgebreide beschrij-

ving van de activiteiten tijdens
de Startzondag. Nu is het vooral
een oproep voor jam-/conserven-
potjes, bloemen en iets lekkers
voor bij de koffie/thee/limonade,
zie hiervoor het kader hiernaast.
Hieronder nog even schematisch
het programma.

Ik mag je namens de kerkenraad en
de gemeente van harte feliciteren
met dit jubileum. Prachtig dat je dit
mooie werk als predikant al zo lang
in goede gezondheid mag doen. De

PROGRAMMA STARTZONDAG 15 SEPTEMBER 2024

10.00u

felicitaties gaan ook zeker uit naar
je echtgenote en je gezin.

Namens ons allen bied ik je hier-
bij een mooi boeket aan met de
wens dat je dit werk nog lang mag
voortzetten.

Wij hopen dat jullie allemaal aan-
wezig kunnen zijn en dat we er
samen een mooie ochtend van
kunnen maken!

Commissie Startzondag: Frederik
de Koning, Inge Habold, Miriam
Timmermans-Kemp, Arjo van der
Steen, Annie Schiere, Ceesvan der
Wel, Herma Minnaard, Petra Verra

Startzondag

OPROEP

Spaar vanaf nu lege
jampotjes en conser-
venpotjesvoor de bloem-
schikactiviteit en doe die
in de daarvoor bestemde
doos in de Ontmoetings-
ruimte van de kerk.

Neem bloemen uit eigen
tuin of van de bloemist
mee om boeketjes voor
gemeenteleden van te
kunnen maken

Neem (zelfgebakken)
cake/taart/koekjes
mee voor bij de koffie/
thee/limonade

Een korte viering waarin Marianne en Arjo samen zullen voorgaan.

Als onderdeel van de viering drinken we met elkaar een kopje koffie/thee/limonade in de
Ontmoetingsruimte en is er een keuzeprogramma:
1.  Sing-in:zing mee met bekende en nieuwe liederen onder leiding van onze Cantorij
en Emmaus-band
2.  Fietstocht met Reint het paard: voor jong en oud een fietstocht
langs gemeenteledenmet prikkelende vragen en hierbij speelt Reint ook een rol
3.  Tafel van verbinding - bloemschikken: maak mooie boeketjes voor gemeente
leden die niet aanwezig kunnen zijn.
4.  Tafelgesprekken: voer interessante gesprekken met behulp van ‘kletspotvragen’
over het jaarthema

11.30u
11.40u

door gemeenteleden gebakken taart of cake.

Een gezamenlijke afsluiting in de kerkzaal met slotlied en zegen.
Hierna is er gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie/thee/limonade en
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Diaconie

Vakantie naar het

Roosevelthuis

Elf gasten uit Bodegraven mogen mee en acht vrijwilligers. Daarnaast
natuurlijk ook gasten en vrijwilligers uit de regio. 50 gasten en 30 vrij-

willigers gingen mee.

t zou het weer gaan
doen? Regen? Zoals
bijna het hele voorjaar?

Nee, wij hebben een week met
prachtig weer gehad! En kunnen
genieten van het mooie terras en
het uitzicht op de schitterende
rododendrons op het landgoed van
Hyde park in Doorn.

De reis begon op 4 mei, dodenher-
denking. Ook dit hebben we met
elkaar beleefd. Ada van Dijk droeg
een ontroerend gedicht voor en er
werden herinneringen opgehaald
over de oorlog.

De volgende dag was het zondag en
Bevrijdingsdag en begonnen we de
dag met een kerkdienst o.l.v. onze
geestelijk verzorger Evert Weste-
rik. ‘s Middags heerlijk wandelen
op het terrein en elkaar een beetje
leren kennen.

m KERKMAG Bodegraven

Op maandag, dinsdag en woensdag
waren er uitstapjes; naar de hortus
in Utrecht, de orchideeéntuin en
een rondwandeling o.l.v. een gids
in Amersfoort. Wat een mooie
stad is dat.

Maar voor de thuisblijvers was er
ook genoeg te doen; Fietsen op de
duo bike, een bezoek aan arboretum
met de golfkar. Naar de ijsboerderij
of naar Driebergen. En natuurlijk
heerlijk wandelen over het terrein
of door de bossen. Elsbeth Rolloos
gaf een workshop servies stippen.

Ook kregen we weer bezoek van
twee vreemde dames die zeiden
dat ze gereserveerd hadden, maar
ze stonden nergens op de lijst hoor.
Op donderdag, Hemelvaartsdag,
was er weer het Heilig Avondmaal

en kwam onze Marianne Verburg
ook bij ons op bezoek.

ledere avond was er ook weer een
leuke activiteit: Een beiaardier
speelde liedjes, Charlotte Glorie
verzorgde een prachtige avond. Zij
is blind en kan prachtig zingen en
de avond vermaken met sketches.
Op vrijdag een soort speurtocht over
het terrein, schatgraven. Er werd
goud gevonden en de prijs hiervoor
was een heerlijk ijsje! En dan schiet
de vakantie alweer op. Nog een
heerlijk galadiner en het hoogte-
punt: de bonte avond!

Onder grote hilariteit werd de zorg
van de toekomst uitgebeeld, een pin-
guindans en de zwemclub. Jammer,
dan is de vakantie alweer voorbij.

Een hartelijk groet van ons allemaal.
Op de groepsfoto staand van links
naar rechts: Marjan, Ria, Truus,
Maartje, Elsbeth, Tiny, Klara, Ada,
Barra, Sip, Pien, Thies en Lieke, zit-
tend: Annie, Rie, Annie, Deli, Gré
en Millie.

Ria vd Lagemaat, Taakgroep
diaconie.




Het Appelboomproject 2024

een picknickbank voor De Oude Zustertuin

U weet het vast nog wel: in april collecteerden we voor het
Appelboomproject met als doel een nieuwe picknickbank voor De Oude
Zustertuin. Graag laten we u meelezen en meekijken naar wat er met de

opbrengst van de collecte is gedaan.

n de voorzitter van De
Oude Zustertuin, Cor van
den Hoven, ontvingen

wij het bericht dat de vrijwilligers
inmiddels een picknickset hebben
gemaakt. Helemaal op maat, van
goede materialen; dit komt de duur-
zaambheid ten goede. De vrijwilligers
zijn ook bezig om de andere houten
banken en tafels op te knappen. Dit

is nodig doordat de bezoekers de
banken en tafels intensief gebruiken
en regelmatig verplaatsen.

De voorzitter sprak nogmaals zijn
dank uit aan de Emmaus gemeente.
De Stichting De Oude Zustertuin,
onafhankelijk van de (burger)
gemeente, heeft projecten zoals die
van ons nodig om de voorzieningen
veilig en op peil te houden. En om

Diaconie

nieuwe dingen te maken, zoals nu
met deze picknickset.

Op de foto ziet u Mirthe en Rachel
Soet die de set uitprobeerden.
Komt u zelf ook eens kijken hoe het
is geworden? Altijd welkom in De
Oude Zustertuin.

Nogmaals dank namens
Cor van den Hoven en de
Appelboomcommissie,
Suzan, Lineke, Ditte en Joke.

Het Busjesproject 2024

e opbrengst van de busjes is
Dhet hele jaar bestemd voor

Vluchtelingenkinderen in
Bodegraven.

Voor gezinnen van statushouders
(vluchtelingen met een verblijfsver-
gunning) die in Bodegraven wonen is
het moeilijk om het (financiéle) hoofd
boven water te houden. lets extra’s
reserveren voor de kinderen is voor
de ouders vaak onmogelijk. Het gaat
om kinderen die de afgelopen 2 jaar
in Bodegraven zijn komen wonen. Het
gaat om ongeveer 50 a 60 kinderen.
Ze gaan bijvoorbeeld nooit een dagje
uit, naar de bioscoop en kunnen geen
boek voor zichzelf kopen. Op vakantie
gaan is er ook niet bij.

Dit voorjaar kregen alle kinderen een
leeshoek. Readshop Karssen (Michiel
en Helmi) had in januari en in mei
een actie waarbij een klant een extra
boek kan kopen om weg te geven.
De boeken, die we tekortkwamen,
hebben we aangekocht met het bus-
jesgeld. Michiel en Helmi hadden
daar speciaal bonnen voor gemaakt,
waarmee de kinderen de boeken zelf
konden kopen.

In de zomervakantie gaan we met de
gezinnen naar een museum. Vluch-
telingenwerk Nederland geeft gratis
entreetickets, het geld voor ver-
voer en wat lekkers eten komt van
het busjesgeld. Zo zijn er al gezin-
nen naar Madurodam en Archeon

geweest. Ook zijn er kinderen naar
de film geweest.

In september gaan we met de kin-
deren tussen 8 en 14 jaar naar de
musical Frozen. Voor alle kinderen
een heel speciaal —nog nooit mee-
gemaakt- uitje! In oktober komen er
theatervoorstellingen in het Everts-
huis. Daar willen we met vooral de
jongere kinderen naar toe.

In oktober/november hopen we af
te sluiten met een workshopdag in
het Huis van Alles. Dat is voor alle
gezinnen. Poppenkast, schminken,
knutselen, sieraden maken etc. Er
komt nog een oproep voor creatieve
gemeenteleden om hieraan mee te
helpen. We hopen dat deze dromen
waargemaakt kunnen worden! Met
uw hulp gaat dit lukken!

Greet Meijers, Vluchtelingenwerk
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Beheer en financién

Op welke manier geven we aan de collectes?

oeger, toen nog niemand
van Corona had gehoord,
was het leven nog eenvou-

dig. Wat betreft de collectes in de
kerk was er gewoon één manier om
wat te geven. De diakenen gingen
met twee collectezakken door de
kerk, één collecte voor “de ander”
(de diakonie-collecte), en één
collecte voor “onszelf” (voor het
beheer van de kerk). Wat was het
leven nog gemakkelijk. Als je de col-
lectes vergeten was, dan kwam het
zakje vanzelf voor je neus langs door
de bank, en dan deed je je porte-
monnee open en zocht wat munten,
biljetten of bonnetjes, en deed die
in de collectezakken.

En toen veranderde de wereld. Er
kwam corona. Een tijdje mochten
we geen kerk houden, gelukkig kon
dat na een tijdje toch weer plaatsvin-
den. En er kwam de Emmads-app.
Ook het collecteren veranderde.
Om infecties door lichamelijk

contact te voorkomen werd er op
een andere manier gecollecteerd.
De zakjes gingen niet meer door de
banken, maar werden in een houder
neergezet bij de uitgang. We konden
dan ons geld of bonnen in die zakjes
doen, of we konden, thuisgekomen,
onze Emmaus-app erbij nemen om
thuis toch wat aan de collectes te
kunnen geven.

De nieuwe manier van collecteren
leek in het begin prima te werken.
Maar laten we eerlijk zijn. Na de
kerkdienst hebben we zin in koffie
en lopen we heel gemakkelijk de
zakjes voorbij. En thuisgekomen zijn
er allerlei drukke, leuke of belang-
rijke dingen waar we ons mee bezig
houden, en wordt het erbij pakken
van de Emmals-app om op de
“geven” knop te drukken al heel
gemakkelijk vergeten. Niets mense-
lijks is ons vreemd.

Uw penningmeester maakt zich de
laatste tijd toch wat zorgen over de

geef-bereidheid voor de collectes.
Het lijkt erop, dat het bedrag dat in
de collectes wordt gegeven de laat-
ste tijd toch wat terugloopt. Zou
het komen omdat de collectezakjes
niet meer voorbij je neus komen?
Zouden we wat gemakkelijk in de
kerk denken “ik geef thuis wel” en
thuis die gedachten aan ons laten
voorbij gaan? Of zou er wat anders
aan de hand zijn?

Daarom bij deze de oproep om de
kerk niet te vergeten bij het collecte-
ren. Loop even langs de collectezak-
ken bij de uitgang, of maak er een
gewoonte van om thuisgekomen na
de kerkdienst even de Emmats-app
erbij te nemen om wat geld over te
maken? De “ander” of “onszelf”, de
beoogde collectedoelen, zijn blij
met uw gaven in de collectes.

Wim Kusee,
penningmeester Emmatis

Wat betekenen mensenrechten voor jou.

en Bodegraven een kunstwedstrijd opgestart. Men-

In 2023 hebben we vanuit de Amnesty groepen Gouda
senrechten gelden voor alle mensen en kunnen voor

Een jury heeft een winnaar geko-
zen, nl. Bas Domburg uit Bode-
graven met zijn regenboogdorp

E{. AMNESTY

'] International

iedere persoon een andere betekenis hebben. Want we
zijn allemaal gelijkwaardig, maar niet hetzelfde. Vanwege
de vrijheid van expressie was de kunstvorm vrij. ledereen
drukt zich op zijn eigen manier uit. En het schitterende
resultaat: Kunstwerken in allerlei vormen. Kunstenaars uit
Bodegraven, Gouda en Woerden exposeren met dertien
verschillende werken. In mei en juni waren de werken in
Gouda te zien. In Bodegraven komt de tentoonstelling
van 28 september tot 28 oktober in het Evertshuis. Op
28 september om 15.00 uur is de officiéle opening van
de expositie ‘Wat betekenen mensenrechten voor jou’.

m KERKMAG Bodegraven

in keramiek. Maar volgens de jury zijn alle deelnemers
winnaars. Bovendien kan iedere bezoeker meedoen aan
de verkiezing van de publieksprijs. leder mens heeft recht
op leven, vrijheid en veiligheid. Ook zo benieuwd hoe dit
is vormgegeven?

U bent welkom bij de opening maar ook in de weken
daarna. Wij hopen dat u van de tentoonstelling gaat
genieten! In onze Emmadisgemeente zijn er veel mensen
die Amnesty een warm hart toedragen. ledere tweede
zondag van de maand wordt er geschreven voor gevan-
genen. 8 september liggen de brieven weer klaar!



Beheer Kerkgebouwen

Komkommertijd?

De vakantieperiode is nagenoeg achter de rug. Vaak is deze periode
een rustige periode. Zo ook voor de taakgroep. Toch is weer het nodige
gebeurd en gedaan. De pastorie is verkocht. De nieuwe bewoners
hebben inmiddels de sleutels van de pastorie in handen gekregen en
gaan aan de slag met de nodige aanpassingen en verbouwingen. We
wensen hun daarbij alle succes en we hopen en verwachten een goede

buur te hebben aan de familie.

ijdens de afgelopen peri-
ode zijn er werkzaamhe-
den geweest aan de toren.

Al langere tijd lekt het bij de toren,
zeker als er veel regen valt en er
een harde wind staat. Met hulp van
enkele gemeenteleden zijn met de
firma Goudriaan diverse aanpas-
singen gedaan aan de buitenzijde
van de toren. Er zijn extra brede
loodlappen aangebracht en een
zogenaamd knelprofiel. Zo kunnen
we ervan uitgaan dat we in het
najaar het water buiten houden.
De toren en de balkenpartij daar-
onder kan goed drogen (voor zover

dit al niet het geval is met de tro-
pische temperaturen van de afge-
lopen tijd).

Binnenkort zullen de hemelwa-
terafvoeren worden vervangen
en plaatsen we ook een goot bij
de fietsenstalling. Er wordt een
regenton geplaatst zodat we water
opvangen voor de planten. Ook
plaatsen we een regenton opzij
van de garage. Op die plek is overi-
gens door Hans en Henk de poort
vervangen. Een hele klus, vooral
omdat de deur behoorlijk zwaar is.
Maar de klus is weer geklaard.

Aan de voorzijde van de kerk zijn
in de plantenbak nieuwe planten
gezet en gaan we in overleg met
de nieuwe buren, afwachten hoe
we het verder vormgeven.

In de Lutherkerk zijn de klussers
bezig met het ophangen van gordij-
nen, zodat de predikant niet tegen
de (ondergaande) zon in hoeft te
kijken. Een zonnebril zou misschien
helpen, maar dat leek ons niet
dé oplossing.

Tot slot zijn we blij dat we vanaf sep-
tember Dirk Jan Kevelam mogen
verwelkomen als vice-voorzitter
van de taakgroep. Wij wensen hem
veel succes! Wij zijn ook dankbaar
dat Frans Voorzaat bereid is gevon-
den om het komend jaar de secre-
tarisfunctie van de taakgroep op
zich te nemen.

Namens de taakgroep
Beheer & Financién,
Frank Baas
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Inbox

PCOB-contactmiddag

ngeveer 25 jaar geleden bracht Wim Kusee een
Oboekje uit waarin hij de straatnamen van Bode-
graven en Nieuwerbrug gedetailleerd beschreef.
Dit werk, dat sindsdien geheel is uitverkocht, bood een
waardevolle blik op de oorsprong en betekenis van de

lokale straatnamen. Gezien de vele nieuwe straten die in
de afgelopen jaren zijn toegevoegd, heeft Kusee besloten

om een herziene en uitgebreide herdruk van zijn boekje
uit te brengen.

Op dinsdag 17 september verzorgt Wim Kusee een pre-
sentatie over de straatnamen in Bodegraven en Nieuwer-
brug. Een unieke kans om meer te leren over de oorsprong
en betekenis van onze straatnamen.

U bent om 14.30 uur van
harte welkom in ‘t Centrum.

Bedankt voor het prachtige boeket van
Comité Meeleven. En ook de vele kaar-
ten bij ons in de brievenbus.Dit allemaal
voor onze 50-jarige trouwdag. Gewel-
dig bedankt,

Hans en Ada van Dijk- de Jong

BEETHOVEN in Bodegraven

Uniek in Bodegraven: uitvoering van Beethovens
vermaarde 7de symfonie en virtuoze 5de piano-
concert door een orkest van professionele musici
én meesterpianist Ramon van Engelenhoven o.l.v.
Jan Laan op zaterdagavond 5 oktober, aanvang
20.15 uur in de Ontmoetingskerk aan de Spoor-
straat in Bodegraven. Organisatie: Evertshuis

Kaarten en info:
www.evertshuis.nl/evenement/beethoven-in-
bodegraven/

ONTMOETINGEN ONDER DE KOFFIE

Zoals u, waarschijnlijk, wel weet organise-
ren we elke laatste dinsdag van de maand
een gezellige koffieochtend. Op dinsdag
24 septemberis er weer een koffieochtend,
waarna wij rond 12 uur een broodmaaltijd
met elkaar willen gebruiken. Wij nodigen u
bij deze uit om koffie te komen drinken en/
of met de maaltijd mee te doen. Van Harte
Welkom. Suzan, Annie, Kees, Ans en Dita

m KERKMAG Bodegraven

Lieve lezers van KERKMAG,

Wij danken jullie voor de langdurige belang-
stelling gedurende de ziekte en het overlij-
den van mijn Echtgenote, onze moeder en
oma “Jacqueline de Bree-Michel”

Het heeft Jacqueline en mij (kinderen en
kleinkinderen) bijzonder goed gedaan tij-
dens deze lange ziekteperiode de ontel-
bare kaarten, bloemen, mails, bezoeken,
telefoontjes, te hebben ontvangen, het was
ontroerend en gaf ons veel steun.

Helaas heeft ze op 27 mei jl. haar strijd
moeten opgeven, onder de woorden “ik heb
van het leven genoten, ik zal jullie missen”.

Uw belangstelling voor deze lange inten-
sieve ziekteperiode, overlijden, uitvaart-
dienst en daaropvolgende begrafenis was
hartverwarmend, wij zullen haar missen.

Met vriendelijke groeten,
Dick de Bree

Verantwoording contante
giften in juli/augustus

Voor de kerk Via Annie Schiere € 20,00




Bouwen en Ontmoeten

‘Christelijke spiritualiteit — de wijsheid van

geloofsgroei’

Dinsdagavond 24 september: een lezing door
ds. Marianne Vonkeman.

Locatie: 't Centrum, zaal 4/5
Inloop/koffie vanaf 19:45 uur
Aanvang 20:00 uur

Een avond bedoeld voor mensen met een verlangen
naar God. Misschien omdat je Hem ergens onderweg
een beetje bent kwijtgeraakt. Of omdat je vermoedt
dat er meer van God te ontvangen is, maar hoe?
In de christelijke traditie wordt weleens gezegd: je
bent een leven lang bezig om christen te worden.
Spiritualiteit of mystiek gaat over de ervaringswijs-
heid van de kerk. Wat kun je zoal tegenkomen op
je weg met God? Hoe werkt de omgang met God
uit in de praktijk? Wat is eigenlijk een gelovig leven?

En groei je daarin? Eeu-
wenlang hebben mensen
hierover geschreven.
Deze avond maken we
kennis met deze wijsheid.

Van harte welkom!
Contact: esthervanwell@yahoo.com

Ds. Marianne Vonkeman is emeritus predikant en
publiceerde vorig jaar een selectie van dagboektek-
sten over haar omgang met God: ‘Ik mis Je terwijl Je
bij me bent’. Ze beheert de website www.sporenvan-
god.nl en verscheen onlangs in het tv programma
de Verwondering.

Weeksluiting Vijverhof

r is elke zaterdagavond een weeksluiting
Ein Vijverhof. Deze begint om 19.00 uur en

is 19.45 uur afgelopen. Elke week is er een
spreker, soms is dit een dominee en soms iemand
die dit ook kan.
Een weeksluiting begint met een welkom, veel zingen,
een meditatie en gebeden waaronder een hardop
gebeden Onze Vader. De Bijbellezing en de medita-
tie moeten niet te lang zijn. Ook moeten ze niet te
moeilijk zijn, gelet op de doelgroep. Maar zeker niet
kinderachtig, het blijven volwassen mensen.
We hebben dominees en sprekers van Hervormd
wijk 1 en 2, van de Ichtuskerk, van de Rooms Katho-
lieke kerk, van de Gereformeerde Gemeente en van
Emmaus. We vinden het belangrijk dat zoveel moge-
lijk geloofsgemeenschappen hieraan meedoen.
De bewoners van Vijverhof zijn immers ook van
alle gezindten. Voor de samenzang is er elke week
een pianist, soms met een koor, fluit of ander

muziekinstrument. De bewoners houden erg van
zingen, dus dat doen we veel.

De bewoners worden gehaald door vrijwilligers, die
ze na afloop weer naar de afdeling brengen.

Elke week zijn er vier vrijwilligers en er zijn vier groe-
pen. Zij zijn dus eens in de vier weken aan de beurt.
Ook is er elke week een gastvrouw. Zij zorgt dat in
de zaal de stoelen goed staan, de piano klaar staat,
de katheder er staat en de microfoon klaar staat en
aangezet is. Tevens zet ze de kaars neer en deelt ze
liturgieén uit. Zij heet iedereen welkom, met name
de spreker en de muzikanten en ze sluit ook weer
af met een dankwoord voor allen. Er zijn ook vier
gastvrouwen, dus ook die zijn eens per vier weken
aan de beurt. Wilt u een keer zelf meemaken hoe
een en ander gaat, kom gerust langs. En als u wilt
meehelpen, dan kan dat ook. Laat het mij dan weten.

Nel Pauw.

september 2024



Agenda

Weeksluiting ‘Vijverhof’

Weeksluiting begint om 19.00 uur en duurt tot maximaal 19.45 uur.

Datum Voorganger Koor / Begeleiding

7 sept. dhr. D. Spaarderman dhr. R. Lok

14 sept. dhr. G. Nap dhr. P. van Lunteren

21 sept. mw. K. Strijdhorst dhr. J. Kroon en dhr. E.de Lange

28 sept. dhr. A. Grijzenhout jeugd en kinderkoor “De Regenboog”

locatie ‘t Centrum, Voorganger: Arjo van der Steen

Data dOOpdienSten Zondag 19 janauri 2025

Doopgesprek: Datum volgt nog

De afgelopen periode zijn er weer een aantal kinde- ~ Voorganger: Ds. Annelene Metz — Brink

ren geboren. Er zijn inmiddels aanmeldingen voor

de volgende doopdiensten: Willen jullie je kind laten dopen? Heb je vragen of

ben je op zoek naar meer informatie? Neem vrijblij-
Zondag 10 november 2024 vend contact op met Arjo van der Steen.
Doopgesprek: donderdag 24 oktober, 19.45 uur,

Kerk in de week Emmaiis

Datum Tijd Activiteit Plaats
september
7 september 2024 Inleveren oude metalen Buitenkerk 57A
11 september 2024 14.30 uur Ouderenkring Salvatorkerk
13 september 2024 Kopij sluiting KERKMAG oktober
14 september 2024 BOC
17 september 2024 14.30 uur PCOB-contactmiddag t Centrum
24 september 2024 9.30 uur Koffieochtend t Centrum
24 september 2024 19.45 uur Lezing:” Christelijke Spiritualiteit’
ds. Marianne Vonkeman t Centrum
28 september 2024 15.00 uur Expositie:Wat betekenen
mensenrehten voor jou Evertshuis
oktober
2 oktober 2024 Bezorging KERKMAG
2 oktober 2024 Gemeenteavond
3 oktober 2024 14.30 uur Ouderenkring: Bakkie en Bijbel De Meent
5 oktober 2024 Inleveren oude metalen Buitenkerk 57A
5 oktober 2024 20.15 uur Beethoven in Bodegraven Ontmoetingskerk
9 oktober 2024 14.30 uur Ouderenkring Salvatorkerk
15 oktober 2024 14.30 uur PCOB-contactmiddag t Centrum
18 oktober 2024 Kopij sluiting KERKMAG november
19 oktober 2024 BOC
29 oktober 2024 9.30 uur Koffieochtend t Centrum

De data voor de agenda graag aanleveren via KERKMAG@pge.nu
m KERKMAG Bodegraven



Kerkdiensten Emmaus

Kerkdiensten Emmalis

L4 7 &
A

8 september 2024 10.00  Ontmoetingskerk  Arjo van der Steen Verdiepen
19.00  Lutherkerk Ds .Perla Akerboom- Roelofs
15 september 2024  10.00  Ontmoetingskerk  Startzondag / gezinsdienst
Arjo van der Steen / Marianne Verburg Beleven /”?\'ﬁ\\
19.00  Lutherkerk Ds. G. Geitenbeek
22 september 2024  10.00  Ontmoetingskerk  Kliederkerk / Vredesweek
Ds. A. van der Wal Beleven E\,;é{\
19.00  Lutherkerk Ds. P. van Veldhuizen
meditatieve dienst P
29 september 2024  10.00  Ontmoetingskerk  Ds. W. ten Voorde Verdiepen
19.00  Lutherkerk Mw. Marianne Verburg

Kerkdiensten Hervormd Bodegraven zie: hervormdbodegraven.nl/kerkdiensten/preekrooster/

22 september Diaconie Buitenland Syrié bouw de

Diaconie collectes

8 september Diaconie binnenland Non-Food bank
De Kledingbank en Meubelbank vormen samen de
stichting Non-Foodbank Gouda en Omstreken. Zij
heeft als doel het inzamelen en verstrekken van —
in goede staat verkerende- roerende goederen uit
het huishouden, zoals kleding, huisraad, fietsen
en meubels.

15 september Diaconie Moldavié ons
sponsorland

kerk weer op

Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang
voor de stabiliteit van Syrié. De kerk is er letterlijk
en figuurlijk het middelpunt van de samenleving.
Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie verwoeste
kerken in Syrié weer op te bouwen.

29 september Diaconie binnenland De kerk zoekt
jongeren op

Eén van de speerpunten van een toekomstgerichte
Protestantse Kerk is samen met jongere generaties
optrekken op het gebied van zingevingsvraagstuk-

ken. Daarom is de Protestantse Kerk betrokken bij
festivals als Graceland en Opwekking.

september 2024 m



A Vreeken

ERA &Meijer

REAL ESTATE mMa kelaard IJ
VERKOOP - AANKOOP - TAXATIES

Van Tolstraat 1-3 - 2411 BP Bodegraven - Tel. (0172) 6193 25
info@vreeken-meijer.nl - www.vreeken-meijer.nl

Administratie
en Belastingadvies

\VAN DIEIJEN
l

Verzorgen van jaarrekening | Belastingaangifte | Salarisadministratie |
Financieel advies

Anke van Dieijen MSc
06 480 555 34 | 0172 257012
anke@vandieijenadvies.nl
www.vandieijenadvies.nl

Lemsteraak 1
2411 NC Bodegraven

adviseur

@

oogmerk

vandambrillen

Brugstraat 7, Bodegraven, tel: 0172 - 612747
www.vandambrillen.nl

DRIEMAN

GARANTIEMAKELAARS

(i)

Aankopen Marktstraat 6

Verkopen

e 2411 BE Bodegraven Fi
Nieuwbouw Tel. (0172) 46 08 00 L

Persoonlijke begeleiding

rondom uw afscheid

Telefoon 06-286451 40
E-mail info@baeldeuitvaarten.nl
Dag en nacht bereikbaar

@ ‘ baelde vitvaarten

(3

Heating Service

INSTALLATIE TECHNIEK BV

Warmtepompen
Klimaatbeheersing
Zonne-energie
Service en onderhoud

UW DUURZAME PARTNER
IN TECHNIEK EN COMFORT

Weijland 70, 2415 8 Nieuw
T 0348688777

WWW.HEATINGSERVICE.NL

Protestantse Wi ]kgemeente

Emmaus
\Bodegraven

~———

e R

bouw- en sennemingsbedrijf

Betrokkenheid, betrouwbaarheid,
flexibiliteit en transparantie...

De Groendijck 63, Waarder | www.goudriaanjongerius.nl | (0348) 50 13 26

DE BOUWMARKT l(zrlg{
vAN BODEGRAVEN! WEI

KARWEI Bodegraven
Lemsteraak 2

2411 NC Bodegraven
0172- 611102
www.karwei.nl

ELKE WERKDAG

OPEN 9-9

zaterdag 9.00 tot 18.00 uur



