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IK ZOEK HULP
De Diaconie wil helpen waar geen helper is. 
Zo	verschaft	de	diaconie	soms	tijdelijke	hulp	aan	
mensen die door omstandigheden geconfron-
teerd worden met acute geldnood. Soms malen 
ambtelijke molens zo langzaam, dat mensen in 
ernstige	problemen	komen.	Dan	fungeert	de	
diaconie als extra vangnet voor mensen.
Heeft	u	hulp	nodig	of	kent	u	iemand	die	hulp	
nodig	heeft,	bel	of	mail	dan.
Tel.:	06-15364530	of	06-51833688
Mail:	Stillehulp@pge.nu	

Inhoudsopgave De	eerste	3	maanden	van	het	jaar	zitten	er	alweer	op,	
de	tijd	lijkt	te	vliegen.	Maar	er	gebeurt	ook	veel,	ook	
in onze wijkgemeente. In dit nummer van KERKMAG 
vindt	u	weer	een	bloemlezing	van	artikelen	die	ver-
slag	doen	van	wat	we	beleefd	hebben	en	artikelen	die	
vooruitkijken naar wat komen gaat. Het is nu de vas-
tentijd,	waar	we	in	het	vorige	nummer	van	KERKMAG	
bij	stilstonden.	We	bereiden	ons	voor	op	de	feesten	
van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Het thema van 
dit nummer is “Het belang van viering en feestdagen”. 

Het oude gezegde “Vier uw vierdagen” vraagt ons om 
stil	te	staan	bij	belangrijke	momenten	in	ons	leven.	Het	
komt op meerdere plekken in de Bijbel voor en feest-
vieren is een bijbelse opdracht. Ook Jezus gaat feesten 
niet uit de weg. Hij begint zijn werk in deze wereld 
op	de	bruiloft	te	Kana,	de	plek	waar	Jezus	zijn	eerste	
wonder verricht (Johannes 2). Dat het fout kan gaan 
met feestvieren zien we bij het feest rond het gouden 
kalf (Exodus 32). 

Het is belangrijk om op een bewuste manier feest te 
vieren. Zo moeten we ook onze kerkelijke feestdagen 
benaderen. Ze staan op een logische manier in het 
kerkelijk	 jaar.	Zo	eindigt	de	veertigdagentijd	met	de	
stille	week	met	Witte	Donderdag	en	Goede	Vrijdag	
waarna	Stille	Zaterdag	de	overgang	vormt	naar	het	
feest van Pasen, dat daardoor nog feestelijker wordt. 
Het “U zij de glorie” kan werkelijk klinken. Laten we in 
deze	drukke	tijden	onze	feesten	met	aandacht	vieren.	
Fijne feestdagen!

Chris Verra
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Vier uw vierdagen 
Afgelopen maand was het vijf jaar geleden dat de coronapandemie 
uitbrak in Nederland. Dat had veel impact voor mensen op persoon-
lijk niveau, maar ook in de kerk ondervonden we de gevolgen. Niet 
bij elkaar mogen komen, digitale vergaderingen en bijeenkomsten, 
afstand houden, niet zingen, zacht zingen, etc. 

Het was voor mij alsof het 
hart van wat kerk-zijn is 
geraakt	werd:	nabijheid,	

verbondenheid en samen onder-
weg zijn. Ik voelde de afstand, 
miste betrokkenheid, vond vooral 
het voorgaan in een lege kerk een 
eenzame bedoening. Ik zag hoe 
veel gemeenteleden de kerkdien-
sten	en	activiteiten	misten.	
Maar:	tot	mijn	(ik	geef	toe,	wel	wat	
kortzichtige)	verbazing	deelde	niet	
iedereen dit gevoel. De beperkin-
gen liggen intussen ver achter 
ons, maar toch is me bijgebleven 
dat	 wat	 ik	 altijd	 wezenlijk	 vond,	
niet door iedereen zo werd erva-
ren. Waar ik het een gemis vond 
om samen naar de kerk te kunnen 
gaan, waren anderen blij met de 
livestream. Ze konden zich thuis, 
zonder allerlei prikkels in de kerk, 
veel beter concentreren op de 
dienst. Doordat vergaderingen 

digitaal waren, konden mensen 
met gezondheidsbeperkingen 
soms makkelijker meedoen. Maar 
vooral:	waar	de	één	het	een	gemis	
vond dat feesten als Kerst en 
Pasen niet groots gevierd konden 
worden,	was	de	ander	hier	 (stie-
kem) blij mee. Mensen met ver-
driet, die niet in feeststemming 
waren. Mensen die geen familie 
meer hebben of een ingewikkelde 
band met hun familie en die dat 
extra	voelden	tijdens	 feestdagen.	
Mensen met geldzorgen, die het 
gevoel hadden dat ze niet mee 
konden	 doen.	 Hun	 verzuchting	
deed	me	kritisch	kijken	naar	hoe	
we onze feesten vieren. Met al 
deze dubbelheid ben ik het vieren 
van feest opnieuw gaan waarde-
ren. Niet alleen omdat we in een 
tijd	van	lockdowns	gevoeld	hebben	
hoe samen vieren de vreugde kan 
vermenigvuldigen. Maar ook om 

een	 praktische	 reden	 die	 juist	 in	
coronatijd	voelbaar	werd:	toen	we	
nergens naartoe konden en alle 
dagen thuis doorbrachten, gingen 
alle	dagen	op	elkaar	lijken.	De	tijd	
werd een lange aaneenschake-
ling van uren, een grijze brei. Ons 
besef van dagen verdween. Het 
vieren van feest is ritme aanbren-
gen in de week, maar ook betekenis 
geven	aan	de	tijd.	Dat	begint	met	
de zondag, elke week een klein 
feest van bevrijding. Dat zit in de 
grote christelijke feesten, die ver-
tellen over Gods grote daden. Dat 
zit ook in feesten als verjaardagen 
of jubilea, momenten om in dank-
baarheid	bij	stil	te	staan.	
Daarnaast bepaalde de stille 
opluchting	 van	 mensen	 die	 de	
feestdagen liever aan zich voor-
bij lieten gaan me bij de gelaagd-
heid van de christelijke feesten. 
Het is nooit zomaar ineens Kerst 
of Pasen, we bereiden ons daar 
weken	op	voor.	Er	gaat	een	tijd	van	
introspectie	aan	vooraf,	we	staan	
stil	bij	het	donker	 in	deze	wereld	
en hoe mensen lijden aan pijn, 
verdriet, zinloosheid en geweld. 
Ons halleluja komt niet uit de lucht 
vallen,	 maar	 is	 een	 hartenkreet:	
Goddank, we staan er niet alleen 
voor in deze wereld. Er komt een 
einde	aan	het	kwaad:	we	leven	van	
geloof, hoop en liefde. 

‘Vier uw vierdagen’, deze woorden 
uit Nahum werden in Protestantse 
kringen nogal eens aangehaald. 
Meer dan voorheen zeg ik dat nu 
na. Niet om elkaar allerlei verplich-
tingen	op	te	leggen.	Niet	om	samen	
geforceerd vrolijk te doen. Nee, 
midden in ons kwetsbare bestaan 
vieren we het leven.

Annelene Metz
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Ziekenzalving
Als we ziek worden, tegenslagen moeten ver-
werken of te maken krijgen met lichamelijke of 
geestelijke beperkingen staan we als gemeente 
om elkaar heen.

Dit doen we door gebed, 
pastorale gesprekken, dia-
conale zorg, de kerkdienst 

en door aandacht. Uit ervaringsver-
halen blijkt dat het mensen verrijkt 
doordat zij

- kracht krijgen de tegenslagen te 
dragen,
- een meer intensere omgang 
met Christus ervaren,
- meer innerlijke bevrijding en 
rust ervaren,
- bij het naderende levenseinde 
in vrede los kunnen laten.

Jacobus	geeft	in	zijn	brief	enkele	
adviezen om de gemeente te 

bemoedigen en de weg te wijzen 
in	moeilijke	tijden.	In	hoofdstuk	
5:	13-18	kunnen	we	daarover	
lezen. Hij noemt ook inhoudelijke 
facetten	van	het	ritueel	van	de	
ziekenzalving. In het evangelie 
van	Marcus	(6:13)	lezen	we	ook	
dat de leerlingen van Jezus zieken 
zullen zalven. De zalving is een 
mogelijkheid, niet meer of minder. 
Ze is een symbolische handeling 
om zichtbaar te maken dat in het 
koninkrijk van God de mens deel 
zal hebben aan Gods vrede en 
heelheid; Zijn sjaloom. De diepere 
betekenis van olie is dan ook dat 
zij de aanwezigheid van de Heilige 
Geest symboliseert en waar de 

Geest op de mens neerdaalt, 
daalt de sjaloom van God neer 
(bron:	Piet	Schelling,	Daar	word	
je beter van! Kampen 2008, blz. 
87-101). 

In het pastoresteam hebben wij 
deze mogelijkheid besproken 
en hebben we met elkaar, naar 
aanleiding van het Dienstboek 
van de PKN een korte liturgie voor 
ziekenzalving opgesteld waarin 
voorbede, handoplegging en de 
zalving met olie een plek hebben.

Ziekenzalving kan in overleg 
plaatsvinden. Voor vragen kunt u 
contact	opnemen	met	één	van	de	
pastores. 

Eric	Bette,	Annelene	Metz,	Arjo	
van der Steen, Marianne Verburg

Rouwgroep
De dood hoort bij het leven, maar dat doet niets af aan de impact die 
het op het leven heeft. Het verdriet kan zo overweldigend zijn dat het 
lijkt alsof het leven zijn glans verloren heeft. 

De rouwgroep is voor ieder-
een die een dierbare 
mist. Maar ook voor hen 

die rouwen om andere verliezen 
zoals	de	confrontatie	met	het	ver-
lies van gezondheid, de diagnose 
van	 een	 ernstige	 ziekte,	 ontslag,	
een	echtscheiding	of	relatiebreuk,	
ongewenste kinderloosheid of 
het verlies van een ander belang-
rijk	levensperspectief.

Bij voldoende belangstelling start 
een	nieuwe	groep	op:

- Dinsdag 29 april van 14.30 tot 
16.00	uur:	’De	werkelijkheid	en	de	
pijn van het verlies’
- Dinsdag 6 mei van 14.30 tot 
16.00	uur:	‘Nooit	meer	als	voorheen’
- Dinsdag 13 mei van 14.30 tot 
16.00	 uur:	 ‘Niet	 loslaten	 maar	
anders leren vasthouden’

Bij vragen of om u op te geven, 
graag bellen of een mail sturen 
0639842850, 
emmauskerkmarianne@gmail.com 

Vriendelijke groet,

Marianne Verburg
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Sievert Kamerling (1931 – 2025)
Positief	in	het	leven	staande,	liefdevol,	familieman,	
slager in hart en nieren, deze woorden typeren Sief 
Kamerling die op donderdag 27 februari in Rijn-
gaarde overleed, 93 jaar oud. Tot het eind was hij 
betrokken op wie hem lief waren. Met zijn vrouw 
Gré	was	hij	bijna	68	jaar	getrouwd,	in	1957	gaven	
zij elkaar na twee jaar verkering het ja-woord. Vier 
kinderen werden geboren. Zoon Jan ontviel hen, een 
blijvend verdriet.
Sief werd in Waddinxveen geboren. Later verhuisde 
het	gezin	naar	de	Domstad.	Daar	ontmoette	hij	via	
de	kerk	Gré	die	vanuit	het	noorden	van	Friesland	
naar Utrecht was gekomen. Na hun huwelijk werd 
Bodegraven	hun	woonplaats,	waar	hij	en	Gré	eige-
naar konden worden van een slagerij in de Kerk-
straat. Al jong wilde Sief slager worden. Hij deed 
op	verschillende	plaatsen	ervaring	op.	Sief	en	Gré	
werkten samen in de winkel, “Zonder haar had ik 
het niet gekund”. De klant was koning. De kinderen 
werden ingeschakeld voor “mooie en mooiere klus-
sen”,	zoals	hij	dat	noemde:	rondbrengen	van	bestel-
lingen, schoonmaken, afwassen. Op een warme 
dag werd rond een uur of vier het werk onderbro-
ken:	ijsjestijd.	Sief	was	een	groot	voorstander	van	
lokaal ondernemerschap.
Zoon	 Jetze	 zette	 de	 zaak	 voort.	 Vader	 en	 zoon	

werkten 50 jaar harmonieus met elkaar, steeds op 
zoek naar verbetering van het winkelaanbod.
Naast gezin en zaak was Sief zanger in een mannen-
koor. Vele malen was hij ouderling. Hij wilde iets 
naast zijn werk doen. Ameland was een mooie plek 
om	vakantie	te	houden.
Ik leerde Sief kennen als een dankbaar mens, dank-
baar voor zijn vrouw, zijn gezin en familie. Dankbaar 
zeker ook voor zijn geloof dat tot grote steun werd 
in de loop van zijn leven. Dat kwam in de gesprekken 
met	Sief	en	Gré	veelvuldig	naar	voren:	“Wij	voelen	
ons geleid”. Zo is dat door hem ook uitgesproken 
op de dag voor zijn sterven. En dat klonk door in 
de dankdienst voor het leven van Sief op donder-
dag	6	maart	in	de	Ontmoetingskerk,	waarbij	velen	
aanwezig waren. Sief had zelf al veel aangereikt 
voor zijn afscheid en dat met dochter Rudy gedeeld. 
Jetze, Rudy en Tineke spraken 
in de dienst warme woorden 
over hun vader. We lazen de 
Psalmen 8 en 121, de laatste 
was de trouwpsalm uit 1957. 
Velen waren ook bij de graf-
legging op Vredehof. Dat Sief 
mag rusten in Gods vrede.

ds. Adri van der Wal

Van de voorzitter

De uitvoering van de Project Paulus musi-
cal	heeft	mij	laten	zien	hoeveel	veerkracht	
wij binnen Emmaüs kunnen laten zien. 

Ik was echt diep onder de indruk van dit profes-
sionele, goed voorbereide, knap geregisseerde  
hoogstandje. Het enthousiasme straalde ervan af. 
Inhoudelijk liet de musical een Paulus zien die ook 
in	de	21e	eeuw	kon	leven,	die	kon	relativeren	maar	
ook strak op de waarheid kon tamboereren. Mooi 
om nog eens over na te denken of wellicht door 
te	praten.	En	prachtig	dat	wij	hierdoor	een	mooie	
gift	kunnen	doen	aan	het	werk	van	de	Pauluskerk	in	

Rotterdam.	De	afgelopen	weken	waren	verder	ook	
intensief door de stevige aanpak van de Visiegroep. 
Veel gemeenteleden namen de moeite om mee te 
denken over onze wijkgemeente en de rol die wij in 
de nabije toekomst willen invullen. Na de gemeen-
teavond kan de visiegroep volop verder.

De	taakgroep	Eredienst	heeft	op	diezelfde	avond	al	
iets meer uit de doeken gedaan over de avonddien-
sten, goed dat zij voor deze opzet kiezen.

Koos Karssen
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Pim Batelaan 
Pim werd geboren in 1954, zijn doopnaam was 
Willem en hij was na de zussen Sjaan en Marry de 
jongste in het gezin. Hij ging naar de Da Costaschool, 
daarna volgde hij de Mulo. Nog verder leren lag hem 
niet, hij ging liever aan het werk; kazen keren in de 
kaaspakhuizen. 

Toen hij in dienst moest was hij al begonnen bij Van 
Velsen	Reflectielijnen.	En	op	de	dag	dat	hij	afzwaaide	
ging hij daar direct weer aan de slag. Op de zwem-
vereniging had hij Elvira Spaans ontmoet, een vonk 
sprong	over	en	ze	zouden	altijd	samenblijven.	Ze	
trouwden in 1981, konden gaan wonen in het huis 
waar	hij	was	opgegroeid	en	kregen	drie	dochters:	
Patricia, Melanie en Laura.

Zo’n 20 jaar werkte hij bij Van Velsen in de uitvoering 
op de weg en ongeveer even lang in de planning. 
Na een periode dat het hem allemaal wat te veel was 
kon hij gelukkig de draad weer oppakken. 

Pim was een betrokken vader, vaak aanwezig bij de 
sport van de dochters. Het gezin werd familie, door 
drie ondernemende schoonzoons. Hij werd de trotse 
opa van vijf kleinkinderen en vaak kwam hij klussen.  

Negen jaar geleden was Pim 
ernstig	 ziek,	 gelukkig	 kon	 hij	
daarna weer verder maar 
helaas is het teruggekomen. 
Eind vorig jaar bleek dat behan-
delen niet meer kon. Veel ver-
driet kwam bij elkaar, want we 
moesten ook afscheid nemen 
van schoonvader Gijs. 
Twee	maanden	lang	heeft	Elvira	als	een	engel	voor	
Pim gezorgd met de steun van de kinderen en van 
veel anderen. Er waren veel mooie momenten en 
de dankbaarheid voor een heel goed leven samen 

Pim overleed op 26 februari. Op donderdag 6 maart 
hebben	we	afscheid	genomen	in	de	Ontmoetings-
kerk, met veel mooie herinneringen, muziek, lie-
deren en lezingen die voor Pim veel betekenden. 
Daarna hebben we hem op Vredehof begraven. We 
bidden voor Elvira, de kinderen, de kleinkinderen en 
iedereen	die	van	Pim	heeft	gehouden.

Bram Tack 

Uitnodiging Paaszang 2025
Op 19 april vindt de jaarlijkse Paaszang van Interkerkelijk koor Promising Voices plaats in de Dorpskerk 
te Bodegraven. Het thema is dit jaar ‘Glorious Day’. 

De solisten uit eigen koor zijn Arwin en 
Lianne. Het koor staat onder leiding van 
Leon van Veen en wordt begeleid door een 

breed scala aan getalenteerde muzikanten.

Ben jij erbij op 19 april? De uitvoeringen zijn om 
16.30 en 20.00. Kaartjes zijn €10,- per stuk, voor 
kinderen is het ’s middags €5,-. 

Kaarten en verdere informatie op 
promisingvoices.nl 
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Mijn naam is Jan van der Vlist, 63 jaar, geboren in de Bernhardstraat maar 
getogen op de Molenbrug, buurtschap aan de Zuidzijde alhier.  Ik ben 
getrouwd met Ina Boer. Wij hebben een zoon en een dochter, een schoon-
zoon en een schoondochter. Van onze zoon kregen we 2 kleinzonen en van onze dochter 2 kleindochters.

Op verzoek van de Gereformeerde Kerk  heb ik 
de samenwerking met de Bodegraafse Oud 
papier Centrale tussen de Hervormde bond  

en Wijkgemeente 3 tot stand gebracht. Eigenlijk heb 
ik	altijd	wel	iets	gedaan	via	jeugdwerk,	evangelisatie,	
koffiebar	de	Hoeksteen,	beraad	van	Kerken,	voorzit-
ter	Evangelisatiekoor,	ouderling	en	Project	World	Ser-
vants Malawi. 
Helaas	valt	het	niet	altijd	mee	om	naast	het	beroep	van	
chauffeur	en	de	zorg	voor	mijn	gezin,	nog	wat	te	doen.	
Maar het leukst wat ik nu doe, is meedoen met een 

groepje mensen die op toerbeurt bewoners van  Ipse 
de Bruggen naar de kerk brengen. Dit is zulk dankbaar 
en mooi werk. Als er iemand met ons mee wil doen, 
heel graag! 

We hebben als gemeente de weg ingezet naar een 
mooie toekomst met elkaar. Daarom was het ook niet 
moeilijk om voluit ja te zeggen op de vraag of wij met 
de Musical Paulus wilden meedoen. En zo zongen we 
als slotlied over de liefde van onze God, dat na geloof 
en hoop, de liefde boven alles uit mag komen.

Liturgische schikking Veertigdagentijd 2025

Het	thema	voor	de	Veertigdagentijd	2025	 is	
'Heilig	je	leven'.	In	de	Veertigdagentijd	bezin-
nen	we	ons	op	onze	relatie	met	God,	onszelf	

en onze naaste. Leven in het licht van Gods koninkrijk 
vraagt	niet	om	passief	afwachten:	we	worden	uitge-
daagd om ‘als nieuw’ te leven en te onderscheiden 
waar	het	op	aankomt.	Jezus	stelt	ons	op	scherp:	we	
worden opgeroepen om onze verantwoordelijkheid 
te nemen voor onze medemens, de schepping en de 
samenleving. Welke keuzes maken wij, welke omkeer 
heb	 jij,	hebben	wij,	heeft	de	wereld	nodig?	En	hoe	
blijven we in balans tussen de verantwoordelijkheid 
die wij hebben en het leven van genade?' Voor elke 
zondag	in	de	Veertigdagentijd,	voor	Witte	Donderdag,	
Goede	Vrijdag,	Stille	Zaterdag	en	Eerste	Paasdag	is	er	

een	 symbolische	 bloemschikking.	 De	 Veertigdagen-
tijd	is	al	aan	de	5e	zondag	toe,	u	heeft	inmiddels	de	
opbouw van de schikkingen gezien. We hopen dat het 
u inspireert.

Jeannette, Marry, Leyda en Stieneke
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De Veldwerkers

Aflevering 15 

Er	 zijn	 binnen	 Emmaüs	 vele	 vrijwilligers	 actief.	 Op	 aller-
lei gebieden. Zonder hen kunnen veel zaken niet worden 
geklaard, gedaan of gerealiseerd. We kunnen gewoon niet 
zonder,	ze	zijn	heel,	héél	belangrijk.	Wij	noemen	ze	de	veld-
werkers. In elke KERKMAG geven we er een gezicht aan. 

Wees trots op ze! 



Het Appelboomproject 
2025: nieuwe paden op het 
terrein van Hand in Hand 
Community in Ghana.
Ieder jaar in het voorjaar is er de bekende collecte voor Het Appel-
boomproject. Een project dat vanuit de Lutherse traditie voortkomt en 
door Emmaüs is voortgezet.

Het Appelboomproject 
refereert aan de uitspraak 
van Maarten Luther, die 

zei:	 ‘Zelfs	 als	 ik	 wist	 dat	 morgen	
de wereld zou vergaan, dan zou ik 
vandaag een appelboom planten.’ 
Hiermee	wilde	Luther	zeggen:	‘Het	
planten	van	een	boom	geeft	hoop.’

Dit jaar is het collectedoel een 
buitenlands project, maar het 
heeft	 een	 duidelijke	 verbinding	
met	 ons:	 Hand	 in	 Hand	 Commu-
nity in Ghana. Deze unieke leefge-
meenschap voor in de steek gelaten 
kinderen en jongvolwassenen met 
een verstandelijke of een meervou-
dige	beperking,	afkomstig	uit	heel	
Ghana, wordt sinds 2009 beheerd 
door	Albert	en	Jeannette	van	Galen	
uit Reeuwijk, en meerdere van onze 
gemeenteleden hebben hier al hun 
handen uit de mouwen gestoken!

Er is ook een goed lopende 
‘beschutte	werkplaats’	 voor	 jong-
volwassenen met een beperking, 
die	daar	overdag	creatief	en	nuttig	
bezig kunnen zijn en die tegelijker-
tijd	heel	aantrekkelijke	sieraden	en	
kleurrijke	 stoffen	maken.	 De	 ver-
koop daarvan ondersteunt het werk 
van de Hand in Hand Community.

Momenteel wonen er zo’n 90 bewo-
ners en zijn er ongeveer 50 kinde-
ren die de Daycare-centra in de 
omgeving bezoeken. Dan zijn er nog 
zo’n 50 andere kinderen die door 
het Outreach programma onder-
steund worden. In totaal zijn er 55 à 
60 personeelsleden in dienst.

De paden op het terrein zijn hard 
aan een opknapbeurt toe! Ze zijn 

door erosie, zware regenval, boom-
wortels enz. in slechte staat. 

Behalve	een	gift	tijdens	de	collec-
tes, kunt u ook producten kopen 
die	op	de	beschutte	werkplaats	in	
Ghana worden gemaakt. U vindt 
deze na de diensten op een speciale 
tafel in ‘t Centrum.
Tijdens de SHH-dienst op 27 april 
zijn	Albert	en	Jeannette	bij	ons	en	
zullen dan meer over het collecte-
doel vertellen. We hopen natuur-
lijk	 op	 een	 prachtige	 opbrengst	
zodat de paden gerealiseerd 
kunnen worden!

Namens de Appelboomcommissie,

Ditte, Lineke, Joke en Suzan

9april 2025
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Uitkomsten enquête eredienst
In januari hield de taakgroep Eredienst een enquête, waarin we een idee wilden krijgen of we met de veran-
deringen die vorig jaar zijn doorgevoerd de gewenste resultaten bereikten. Tijdens de gemeenteavond van 
3 februari zijn de eerste, met name statistische resultaten, gedeeld. Een korte samenvatting:

Tijdstipverandering morgendienst van 9:30 uur naar 
10:00 uur.
De	 grootste	 groep	mensen	 heeft	 aangegeven	 niet	
vaker of juist minder vaak de morgendienst te bezoe-
ken naar aanleiding van deze wijziging. De groep die 
wél	 de	 morgendienst	 vaker	 bezoekt	 is	 iets	 groter	
dan	de	groep	die	aangeeft	de	morgendienst	minder	
vaak	te	bezoeken.	De	groep	die	wél	de	morgendienst	
vaker bezoekt valt precies in de doelgroep die we voor 
ogen	hadden:	de	leeftijdscategorie	van	gezinnen	met	
jonge kinderen.

Op de vraag “wat is voor jou het ideale aanvangs-
tijdstip”	antwoordde	44%	om	10:00	uur	en	35%	om	
9:30	uur.	

De conclusie kan zijn dat de uitkomst van deze enquête 
geen	aanleiding	geeft	om	het	tijdstip	weer	te	veran-
deren.	Een	aantal	mensen	had	als	ideale	tijdstip	opge-
geven:	’s	zomers	9:30	en	’s	winters	10:00	uur.	Tijdens	
de gemeenteavond werd duidelijk dat verschillende 
mensen	die	één	tijdstip	hadden	genoemd	deze	optie	
ook hadden willen kiezen.

Deze	optie	zal	daarom	nog	nader	worden	uitgevraagd	
en mogelijk dat dit bij het verschijnen van deze KERK-
MAG al is gebeurd.

Een	aantal	mensen	gaf	aan	het	 lastig	 te	vinden	dat	
sommige	diensten	(m.n.	SHH)	op	een	afwijkend	tijdstip	

KERKMAG Bodegraven10

Taakgroep Eredienst



plaatsvindt	(11:00	uur).	Maar	de	grootste	groep	res-
pondenten	geeft	aan	dat	het	 ideale	tijdstip	voor	de	
SHH	11:00	uur	of	later	is	en	zeker	binnen	de	primaire	
doelgroep	van	de	SHH-diensten.	Om	die	reden	blijft	
het	tijdstip	van	de	SHH	op	11:00	uur.

Ontmoeten en beleven
In deze categorie vieringen vallen de SHH-diensten, de 
Kliederkerk en de zgn. Ontmoeten en Beleven-vieringen, 
waarvan er vorig jaar twee zijn georganiseerd. Over 
het algemeen beantwoorden deze diensten aan hun 
doel. Het samen-gemeente-zijn wordt door een grote 
groep mensen in deze diensten meer beleefd dan in 
de andere categorieën (Ontmoeten en Verdiepen en 
Ontmoeten en Vieren/Gedenken). Maar voor een sig-
nificant	deel	geldt	dat	overigens	ook	niet.

Over de Kliederkerk zijn veel mensen enthousiast. Een 
deel	geeft	ook	aan	geen	affiniteit	met	het	concept	te	
hebben,	waarbij	uit	verschillende	reacties	ook	blijkt	dat	
men niet het juiste, of in ieder geval niet het volle-
dige	beeld	van	de	Kliederkerk	heeft.	De	resultaten	en	
een aantal adviezen naar aanleiding hiervan worden 
gedeeld met het team dat de Kliederkerk organiseert.

Het kindermoment in de dienst
De overgrote meerderheid vindt dat er voldoende 
aandacht is voor de kinderen. De duur is soms een 
aandachtspunt.	De	taakgroep	Jongeren	heeft	al	aan-
gegeven de opmerkingen die verder bij dit punt zijn 
genoemd ter harte te nemen en zal daar zelf ook 
over communiceren.

Tijdstipverandering avonddienst van 18:30 naar 
19:00 uur
Uit de enquête blijkt dat het aantal mensen dat de 
voorkeur	voor	het	oude	tijdstip	heeft	ongeveer	gelijk	
is aan het aantal mensen dat een voorkeur voor het 
nieuwe	tijdstip	heeft.	Er	is	wat	ons	betreft	dan	ook	niet	
direct een aanleiding om hier weer een verandering in 
door	te	voeren.	Wel	zullen	we	het	tijdstip	nogmaals	in	
overweging	nemen	tijdens	de	uitwerking	van	de	plan-
nen voor de avonddiensten voor 2026. De aanleiding 
hiervoor is het verzoek van de preekvoorzieners om 

het aantal avonddiensten te herbezien. De reden voor 
dit	verzoek	is	dat	het	steeds	lastiger	wordt	om	voor	
de avonddiensten gastpredikanten te vinden die voor 
willen gaan. Dit wordt deels veroorzaakt door het feit 
dat	regelmatig	het	aantal	bezoekers	zeer	laag	is.
Over dat plan voor de avonddiensten later dit jaar meer.
Overige opmerkingen
Velen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om	aan	het	einde	van	de	enquête	tips	te	geven,	opmer-
kingen te maken etc. Dat leverde een waaier van 
opmerkingen, vragen en verzoeken op. Dat varieerde 
van (uiteenlopende) opmerkingen over te zingen 
liederen	en	muziek,	tips	voor	het	team	‘Beamen	en	
streamen’	en	ook	over	de	(her)inrichting	van	de	kerk.	
Deze opmerkingen spelen we door of bespreken we 
met betrokkenen.

Tot slot
Eén	 van	 onze	 oudste	 gemeenteleden	 die	 ook	 de	
enquête invulde gaf ons in zijn wijsheid nog het vol-
gende	mee:	de	enquête	kan	de	indruk	wekken	dat	we	
vooral bezig zijn met de vormgeving van de dienst. 
Belangrijk, maar primair gaat het toch om de inhoud 
van	de	diensten.	En	daar	heeft	hij	natuurlijk	helemaal	
gelijk in. Daar is heel veel over te zeggen en te spre-
ken, zeker in een veelkleurige gemeente als Emmaüs is. 
Laten we ook daarover in gesprek blijven, bijvoorbeeld 
tijdens	de	nabesprekingen	die	een	aantal	zondagen	in	
het jaar plaatsvinden.

Namens de taakgroep Eredienst

Kees de Bruijn
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De Visiegroep
De afgelopen weken kunt u de visiegroep bijna niet gemist hebben. Op 
de website PGE.nu zijn extra pagina’s aangemaakt met alle informatie 
over het visieproces, de tien kernwaarden en voor elke kernwaarde 
een korte video-uitleg. De video’s zijn ook gedeeld in de Emmaüs-app.

In maart vonden, op drie zon-
dagochtenden, gesprekken 
plaats	over	de	tien	kernwaar-

den. Er hebben totaal 60 gemeen-
teleden deelgenomen. Waardevolle 
gesprekken met mooie inbreng. 
Daarnaast	heeft	de	visiegroep	nog	
een goede bijeenkomst gehad met 
de klankbordgroep.

Uit	alle	gesprekken	bleek	dat	tien	
kernwaarden te veel zijn en dat er 
overlap zit tussen de verschillende 

kernwaarden. Jezus als voorbeeld, 
genade, vertrouwen en oefenplaats 
lagen	in	elkaars	verlengde.	Dit	heeft	
de visiegroep ertoe gebracht om 
deze kernwaarden te clusteren. Van 
daadkracht is geconcludeerd dat dit 
niet	echt	een	specifieke	kernwaarde	
is, maar meer past bij de concrete 
acties	van	elke	andere	kernwaarde.	
Er zijn nu nog zes kernwaarden.
Op de gemeenteavond van 
24 maart hebben we deze keuze 
toegelicht en zijn we verder in 

gesprek gegaan over het concrete 
gedrag voor de gemeente Emmaüs 
dat past bij de kernwaarden.
Op zaterdagmiddag 5 april vindt er 
nog een verdiepende kerkenraads-
middag plaats, waar ook verder 
gesproken zal worden over de 
missie van onze gemeente.

De komende periode gaan we aan 
de	 slag	 om	 met	 concrete	 acties	
invulling te geven aan de kernwaar-
den. Voor vragen en opmerkingen 
kunt	u	terecht	bij	één	van	de	visie-
groep	leden:	Petra	Verra,	Judith	van	
Klink, Bas Batelaan, Kees de Bruijn, 
Erik Verwoerd en Richard de Mooij.

Namens de Visiegroep, 
Richard de Mooij

OPROEP
Binnen Emmaüs zoekt de kerkenraad naar gemeenteleden die de pas-
tores bij kunnen staan en kunnen ontlasten in hun werk bij het leiden 
van uitvaarten.

Wil je uitvaarten leiden, 
om mensen die sterven 
in jouw omgeving een 

waardig afscheid te geven? Alle 
aspecten van een uitvaartdienst 
komen langs en worden geoefend. 
De training is gericht op mensen 
met afstand tot de kerk en geloof 
en gemeenteleden, aangeboden 
door de PKN.

Je leert vaardigheden die nodig zijn 
voor het voorbereiden en uitvoeren 
van een rouwdienst, gesprekstech-
nieken, je leert familie van een 

overledene te begeleiden en in 
overleg met hen een uitvaartdienst 
op	te	zetten	en	te	leiden.

Onderdelen van de training zijn 
• Pastoraal-psychologische 

kennis en gespreksvaardig-
heden rondom het contact 
met nabestaanden.

• Bijbels-theologische vragen 
en vooronderstellingen 
rond sterven.

• Liturgische vormgeving van 
een uitvaartdienst.

• Het schrijven van 

een overdenking.
• De rol en het gebruik van ritue-

len en symbolen.
• Presentatietechnieken.

Praktische informatie:  
6	bijeenkomsten;	bijv.	één	of	twee	
zaterdagen van 10.00 - 16.00 en vier 
of vijf bijeenkomsten door de week 
van 14.00 - 17.00 of van 19.30 - 
22.00 uur. 
Als je als gemeentelid deze trai-
ning wilt volgen ten behoeve van 
Emmaüs dan betaalt Emmaüs 
de kosten. Je kunt je opgeven tot 
30 april per email via scriba@pge.nu
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Henk van der Neut
Henk is getrouwd met Meinie, ze hebben samen 3 kinderen en 4 klein-
dochters. Geboren in Oudewater, opgegroeid in Papekop en daarna in 
Bodegraven komen wonen en werken. Henk werkte vroeger als bouw-
kundig tekenaar bij Ben Kraan Architecten in Bodegraven. 

Op een gegeven moment 
was er meer regelwerk 
te doen en kwam hij 

daardoor niet meer aan tekenen 
toe. Het regelwerk bestond voor 
een deel uit het aansturen van de 
tekenkamer en een deel als pro-
jectleider van diverse bouwwerken. 
Dat betrof woningbouwprojecten, 
diverse Rabobanken, bedrijfspan-
den, kaaspakhuizen in Bodegra-
ven, woningen en verbouwingen 
voor	particulieren.	Dat	was	al	met	
al heel afwisselend en leuk werk. 
Na 44 jaar is Henk gestopt met 
werken. Een bewuste keuze. Hij 
heeft	nu	tijd	om	door	te	brengen	
met de 4 kleindochters en er is ook 

meer	 tijd	 voor	 de	 hobby’s,	 waar	
onder meerdaagse wandelingen 
en klussen. Wijkteam Bodegraven 
Noord kwam op z’n pad. De kennis 
van en ervaring met het werk dat hij 
altijd	zo	leuk	heeft	gevonden,	pro-
beert hij nu te gebruiken voor o.a. 
de kerk en soms voor een ander 
die een bouwkundige vraag of een 
bouwkundig	probleem	heeft.
Iets doen voor de kerk is dan ook 
een logisch gevolg. Hij is lang gele-
den begonnen in het Jeugdverband, 
daarna de ZWO en de Commissie 
van Beheer (huidige Taakgroep 
B&F).	Op	dit	moment	actief	in	de	
energiegroep en de groep die zich 
bezighoudt met plannen voor een 
eventuele	 herinrichting	 van	 ons	
Kerkgebouw. Daarnaast regelt hij 
mede de onderdelen die jaarlijks 
gekeurd moeten worden, zoals 
brandblusmiddelen, steiger e.d. 
En regulier onderhoud, zoals het 
buitenschilderwerk en gevelonder-
houd. Concrete voorbeelden van 
klussen in de kerk in de afgelopen 
jaren zijn bijvoorbeeld de upgrade 
van de hoofdentree, het vervangen 
van de muur en het hek achter de 
fietsenstalling	 en	 tussentijds	 wat	

andere klussen. Er ontstond op een 
bepaald moment een HHH-groep, 
gevormd door 2 x Henk en Hans 
en later kwam daar Hilda nog bij. 
Maar er zijn zoveel mensen die veel 
werk	verzetten.	Frank	is	erbij	geko-
men en ze proberen, wanneer er 
iets gebeuren moet, te kijken wie 
er nodig is met welke talenten en 
schakelen diegene in. Wat nodig is 
aan	reparaties	proberen	ze	zelf	op	
te pakken. Soms ligt het op het vlak 
van	geluid	of	installaties.	Maar	als	
er	op	het	gebied	van	timmerwerk	
of bouwen een vraag komt, vindt 
Henk het leuk om mee te denken 
en advies te geven. De klus uitvoe-
ren is natuurlijk het leukst, vooral 
omdat ze het samen doen. 
Een ander voorbeeld is de voortuin 
van de kerk, die ze samen hebben 
opgeknapt. Je zag de kerk bijna niet 
meer. Door anderen is gekeken wat 
er weg kon en zodoende kwam 
er meer ruimte. Voor het grove 
werk is er een hovenier bijgehaald 
en	 er	 is	 een	 beplantingsadvies	
gemaakt. Nu is het veel makkelij-
ker te onderhouden. De tuin is zo’n 
voorbeeld waarbij ze met elkaar 
iets heel moois gemaakt hebben. 
Het	geeft	veel	voldoening	en	het	is	
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In gesprek met...

In KERKMAG halen we “In gesprek met ...” iemand naar voren 
die	veel	bijdraagt	aan	de	gemeente,	maar	niet	altijd	in	de	
schijnwerpers staat. Die mensen verdienen erkenning voor 
hun harde werk. We hopen dat deze rubriek een bron van 
inspiratie	zal	zijn	voor	iedereen	die	KERKMAG	leest.	



prachtig	als	ze	samen	zo’n	klus	afge-
rond hebben.
Henk	geeft	aan	dat	het	belangrijk	
is, dat wat gedaan wordt, voor het 
voetlicht te brengen. Mensen krij-
gen een maandelijkse update en 
zien dan wat er allemaal gebeurt of 
wat er op de rol staat. Er zijn genoeg 
dingen te doen de komende jaren, 
grote	dingen	zoals	de	herinrichting,	
veel onderhoud en duurzaam-
heid. Het is opvallend hoeveel 
mensen willen meedenken en hun 

vakmanschap	 willen	 inzetten.	 Hij	
vindt	 dat	 hoopvol	 en	 hartstikke	
leuk om daarin mee te draaien. 
Duurzaamheid is daarbij voor hem 
een heel groot ding. Er is natuur-
lijk	 maar	 één	 aarde	 en	 daarom	
moet er aandacht voor zijn, ook 
binnen de kerk.

Stieneke Baas

Zomermarkt 17 mei 2025
Zaterdag 29 maart was de eerste mogelijkheid om goederen in te leveren bij ‘t Centrum. Boeken, kle-
ding, speelgoed, puzzels, vazen, bloempotten en kleine bruikbare spullen waren welkom. 

In de week van 12 tot en met 15 mei kunnen 
tussen 19.00 en 20.30 uur spullen ingele-
verd worden. 

Er is geen ruimte voor grote dingen of elektro-
nica (alleen klein huishoudelijk). Maar wel voor 
het aanbieden van diensten, taarten, workshops 
enz.	Opgeven	bij	Jeannette,	mkemp@hetnet.nl	of	
06-54354057.

Alleen met voldoende medewerkers is dit mogelijk, 
daarom	graag	opgeven	bij	Lisette	

(lisettezaal@hotmail.com of 06-25291285) voor 
opbouwen op vrijdag 16 mei en de verkoop op zater-
dag 17 mei ‘25. Met elkaar gaan we er weer een 
geslaagd evenement van maken, met de opbrengst 
voor een goed doel en voor de kerk.

Wilco, Adrie, Lisette en Jeannette
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Wat was het mooi!
Met veel plezier kijken we terug op drie geslaagde voorstellingen. 
Een kleine 600 bezoekers hebben genoten van spel, zang en muziek 
rondom het verhaal van Paulus. Met als rode draad wat hij ons nu nog 
te zeggen heeft.

Doel van het project was 
verbinding	en	ontmoeting	
binnen onze Emmaüsge-

meente. Met meer dan 80 enthou-
siaste deelnemers, die zich vanaf 
januari wekelijks volledig ingezet 
hebben, is dit doel ruimschoots 
behaald. Er was veel humor, 
samenwerking en betrokkenheid. 

Verborgen talenten zijn ontdekt. 
Ook al was het doel in eerste 
instantie	 intern	 gericht,	 het	 was	
ook een mooi visitekaartje van 

onze gemeente naar buiten toe. 
Nogmaals dank aan alle betrokke-
nen	die	dit	prachtige	project	moge-
lijk hebben gemaakt. 

Frans Boot en Cea Müller, Chris 
en Petra Verra, Arno en Caroline 
Zwaneveld

15april 2025
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De lente lonkt!
Het thema van deze KERKMAG, het belang van viering en feestdagen, of wel vier je vierdagen staat centraal. 
Er valt gelukkig veel te vieren en dat doe je vooral samen.

Als wijkgemeente Emmaüs doen we dat vooral 
in onze kerken; de Lutherkerk en de Ontmoe-
tingskerk.	En	voor	het	vieren	moet	er	vaak	wel	

wat worden georganiseerd. Een ‘gewone’ kerkdienst 
vraagt	ook	de	nodige	organisatie.	
De taakgroep Beheer & Financiën faciliteert vooral. Denk 
daarbij aan de gebouwen zelf, het onderhoud, het ver-
warmen, maar denk daarbij ook aan het verzorgen van 
de contracten van de voorgangers en de beheerster. De 
organisatie	achter	zo’n	moment	van	vieren,	wordt	nog	
wel	eens	onderschat.	Vooral	de	tijd	die	vele	vrijwilligers	
inzetten	bij	het	vieren.	Wat	we	merken	is	dat	het	samen	
organiseren	op	zichzelf	ook	al	een	vierend	karakter	heeft.	
Dat zien we bij de onderhoudsploeg die elke laatste vrij-
dag	van	de	maand	de	Ontmoetingskerk	netjes	maakt.	
Ook zien we het bij de vergaderingen van de taakgroep 
zelf.	Serieuze	zaken,	jazeker,	maar	ook	tijd	voor	een	lach	
en de nodige humor.

De	afgelopen	tijd	zijn	weer	diverse	zaken	opgepakt.	Zo	
is de kerkenraad bijgepraat over de plannen rondom de 

herinrichting	van	het	kerkgebouw.	De	subsidie-aanvraag	
voor haalbaarheid- en herbestemming subsidie is toe-
gekend. Dat maakt dat we met een mooi bedrag het 
onderzoek	kunnen	inzetten	naar	het	multifunctionele	
gebruik	van	de	Ontmoetingskerk	en	een	conceptplan	
kunnen laten maken door een specialist in kerkinterieurs 
en een specialist gericht op monumenten. Ook is bij de 
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kerkenraad aangegeven dat het herinrichten eigenlijk 
niet losstaat van het groot onderhoud, dat moet worden 
opgepakt.	Zo	is	onze	verwarmingsinstallatie	echt	verou-
derd en kwetsbaar. Maar ook de binnenmuren vragen 
onderhoud. Met enkele gemeenteleden gaan we een 
schouw doen naar wat nodig en gewenst is in dit grote 
onderhoud. 
En	dan	wat	praktische	klussen:	het	mortuarium	krijgt	
steeds	meer	een	‘huiselijke	stijl’	waar	nabestaanden	in	
alle rust bij de overledene kunnen zijn. De begrafenison-
dernemer	heeft	ons	daarin	geadviseerd.	Er	is	de	laatste	
tijd	veel	tijd	besteed	aan	de	geluidsinstallatie.	Wim	en	
Piet hebben alle verbindingen nagelopen, maar komen 
wel tot de conclusie dat dit systeem verouderd en dus 
kwetsbaar is. In de gang achter de garages is door Kees 
een	lamp	bevestigd,	zodat	dit	gedeelte	ook	goed	verlicht	
is	(het	is	tenslotte	een	vluchtroute).
In het najaar zijn de planten en bomen in de voortuin 
goed gesnoeid. Daardoor kan nu het hek geschilderd 
worden. Een grote klus, die opgepakt gaat worden door 
een aantal vrijwilligers en begeleid wordt door Minikus. 
Maar zij kunnen hierbij nog wel wat schuur- en schilder-
handen	gebruiken!!!	De	komende	tijd	worden	op	het	
platte	dak	de	loodflappen	vernieuwd	en	willen	we	de	
ingang bij ’t Centrum aan de Willemstraat herstellen/
vernieuwen. Hier liggen namelijk tegels los.

En het weer en de weersvooruitzichten geven de speci-
alist de mogelijkheid om de betonlateien te repareren 
aan de zijde van de binnenplaats. Dan is het voegwerk 
(deel 1) afgerond. Zo blijven we lekker bezig met z’n allen.
 
Namens de taakgroep Beheer & Financiën,
Frank Baas
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Lente van start
Nu de dagen weer langer worden, de viooltjes gaan bloeien en de temperatuur stijgt, is het zover: de lente is 
(gevoelsmatig) begonnen. Als (parttime) schapenboer op de boerderij van mijn ouders (maatschap Voshart/
Klaverhap) maak ik dit bewust mee.

Het is de start van een nieuw seizoen en een 
intensieve	tijd	waarin	de	lammetjes	worden	
geboren. Onze schapen staan in deze periode 

binnen waarbij we de ooien helpen wanneer de beval-
ling niet vanzelf gaat. Er zijn veel signalen waaraan een 
schaap laat merken dat ze bijna gaat bevallen, toch is 
het belangrijk om waakzaam te zijn. Een lammetje kan 
(net zoals een baby) een verkeerde ligging aannemen 
waardoor	de	ooi	moeite	heeft	met	de	verlossing.	Gedu-
rende 1,5 maand houden Evelijn (mijn verloofde) en ik 
dag en nacht de schapen in de gaten. 

De meeste bevallingen gaan goed, maar soms ook 
niet. Het lijntje tussen leven en dood is op de boer-
derij	flinterdun.	Daarnaast	zijn	er	voldoende	uitdagin-
gen voor schapenboeren hier in Nederland. Door het 
blauwtongvirus	is	15%	van	de	gehele	schapenpopulatie	
in Nederland overleden. Het vaccin is beschikbaar en 
toegediend,	maar	geeft	geen	garantie.	

Waar is God in dit proces? Hoe ervaar ik Gods aan-
wezigheid als schapenboer in Bodegraven? Ik zie Gods 
licht	in	de	volgende	punten:

• Rentmeesterschap
Dagelijks	mag	ik	mij	inzetten	als	rentmeester	van	Gods	
koninkrijk. Het is een klein stukje van deze wereld, 
maar	ik	zie	het	als	mijn	roeping	dat	God	mij	hier	heeft	
geplaatst. Om zorg te dragen voor de dieren, duurzaam 
om	te	gaan	met	grondstoffen	en	lokale	kringlopen	op	te	
zetten	(waaronder	de	verkoop	van	lamsvlees).	

• Hoop & Trouw
Toen afgelopen juli het blauwtongvirus onze schapen 
voor de tweede keer trof, voelde ik me machteloos. 
Hoe is God werkzaam als er elke dag dode schapen 
in	het	weiland	liggen?	Tijdens	deze	onzekere	tijd	liet	
God een regenboog verschijnen over onze weilanden. 
God laat zien dat Hij een God van hoop en trouw is, 
ook	in	tijden	waarin	het	soms	niet	makkelijk	is.	God	

houdt vast het werk dat Hij eenmaal is begonnen. We 
horen het elke zondag, maar mogen dit meedragen 
gedurende de week. 

Het	is	lastig	om	in	deze	periode	aandacht	en	tijd	vrij	te	
maken voor God. Maar ja, zo zijn er talloze excuses om 
het geloof ‘eventjes’ aan de kant te schuiven. En voor 
je het weet ontstaat er een periode waarbij het hart 
steeds verder verwijderd raakt van God. Dan helpt het 
dat	de	vastentijd	is	aangebroken,	waar	we	als	christe-
nen 40 dagen lang onze focus hebben op de lijdensweg 
die Jezus voor ons is gegaan.  

Ik wens u een mooie lente toe waarin u mag genieten 
van	het	moois	dat	God	geschapen	heeft.

Marius Voshart
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Afscheid Nel Pauw 
Op 11 maart werd afscheid genomen van Nel Pauw als vrijwilliger 
voor de organisatie van de diensten in Vijverhof. Het was een gezellige 
middag met een mooie toespraak als dank.

Lieve Nel 
Namens het management team van de Vijverhof - die 
hier vanmiddag helaas niet kan zijn (ik begreep dat Elise 
je	gebeld	heeft)	mag	ik	jou	kort	toespreken.	
En dat doe ik graag maar ook met een licht gevoel van 
weemoed. Voor mij is dit de tweede periode dat ik als 
geestelijk verzorger in de Vijverhof werk. Jaren geleden 
was ik hier ook en nu voor de tweede keer hier. Maar al 
die jaren - en nog ver daarvoor was jij hier. 
We weten niet eens exact hoeveel jaren - volgens mij 
weet jij dat zelf ook niet eens precies maar het zijn 
er 27 of 28 jaar. Zolang ben jij hier al in de Vijverhof 
als vrijwilliger. Je bent een vrijwilliger geweest die van 
vele	markten	thuis	was:	je	hielp	als	gastvrouw	op	de	
afdelingen,	schonk	koffie	en	thee,	je	stond	achter	de	
bar hier in het restaurant om bewoners en familie te 
woord	te	staan	en	koffie,	thee	of	iets	anders	te	schen-
ken, je hielp mee bij de rolstoelvierdaagse die jaarlijks 
gehouden	wordt,	je	was	samen	met	Henk	actief	bij	de	
barbecue voor personeel en vrijwilligers, jullie waren 
Jozef en Maria bij de kerstwandeling in de tuin - een 
prachtig	sfeervol	moment	voor	de	bewoners.	
Je	was	de	spin	in	het	web	als	het	gaat	om	de	organisatie	
van	de	weeksluitingen.	Samen	met	Marian	Domburg	
maakte	je	het	rooster	voor	de	weeksluitingen,	regelden	
jullie de voorgangers en de mensen voor de muziek. Je 
was zelf maandelijks (volgens mij soms wel een paar 
keer	per	maand)	gastvrouw	bij	de	weeksluitingen	op	
zaterdagavond. Je regelde de avondmaalsvieringen die 
4 keer per jaar op zondagmiddag plaatsvinden; zorgde 
dat	er	een	rooster	was	en	je	was	er	zelf	ook	altijd	bij.	
Je was vrijwilliger bij de huisdiensten op dinsdagmorgen 
iedere	veertien	dagen.	Daar	begeleidde	je	het	zingen	
met	je	dwarsfluit.	Je	was	secretaresse	bij	de	commis-
sie geestelijk verzorging en zorgde voor de notulen... 
Ik denk dat ik nog wel het een en ander vergeet.. maar 
wat een opsomming en wat een inzet heb jij getoond. 
Met	heel	veel	liefde,	dat	voelden	we	altijd.	Je	hield/	je	
houdt van de Vijverhof, van het huis, van de bewoners, 
de medewerkers .. Je hebt hier heel veel gegeven maar 
en ook heel veel ontvangen. 
Lieve	Nel	je	hebt	de	laatste	tijd	gemerkt	dat	je	gezondheid	
wat minder werd dat was dan ook de reden om te beslui-
ten te gaan stoppen. Voor jou was dit geen gemakkelijk 

besluit want 
er ligt hier in 
de Vijverhof 
een stuk van je 
leven. Voor ons 
-voor mij- voelt 
het een beetje 
kaal zonder jou 
maar we begrij-
pen natuurlijk 
heel goed je 
reden om te 
stoppen en respecteren dat heel erg. Jij en wij zijn 
heel blij dat we in Wim Kusee een opvolger hebben 
gevonden	 voor	 de	 weeksluitingen.	 Wim	 zal	 samen	
met	Marian	Domburg	de	organisatie	op	zich	nemen.	
En Wim zijn vrouw doet mee als gastvrouw bij week-
sluitingen.	Dit	is	een	mooi	moment	om	hen	ook	van	
harte welkom te heten.

Wij gaan nu afscheid van je nemen. Dat doen we met 
een paar kadootjes. Ik nodig Marian uit om namens de 
commissie geestelijke verzorging iets te geven.

Tot slot leek het ons mooi om een lied te zingen en je 
toe te zingen. Jij hebt hier zo vaak gezongen met ons, 
en	je	hebt	ons	begeleid	met	de	dwarsfluit,	het	leek	ons	
mooi om je een lied toe te zingen.

19april 2025



PCOB-busreis 2025

Dinsdag 20 mei a.s. gaan we naar Leerdam en 
maken	een	prachtige	tocht	over	de	Linge.	Tijdens	
de	 rondvaart	 genieten	 we	 van	 een	 lunchbuffet.	
Vervolgens bezoeken we de Glasblazerij voor een 
demonstratie	glasblazen.
We vertrekken om 9.15 uur vanaf Rijngaarde en om 
9.30 uur vanaf de achterzijde van het gemeentehuis.

Omstreeks 17.30 uur zijn we 
weer terug in Bodegraven.
De kosten van deze geheel 
verzorgde reis zijn € 75,00 p.p.
Wilt	u	mee	of	wilt	u	meer	informatie,	bel	of	mail	met	
Henk Pauw, tel. 0172-616138 of hjpauw@xs4all.nl

Vacature eventmanagers Kringloophuis
Op	zoek	naar	een	leuke	uitdaging	en	hou	je	van	actie?	
Lees dan verder! Het Kringloophuis is een bruisende 
kringlooplocatie	in	het	hart	van	Bodegraven	aan	de	Van	
Tolstaat. Het wordt gerund door circa 60 enthousiaste 
vrijwilligers uit de verschillende kerken van Bodegraven 
die samen goed willen doen. Voor het Kringloophuis 
zijn	we	op	zoek	naar	één	of	meerdere	eventmanagers	
die zorgen dat het Kringloophuis nog nadrukkelijker een 
plek wordt waar mensen elkaar ontmoeten, we spullen 
hergebruiken in plaats van weggooien en waar we van 
de opbrengsten mooie dingen kunnen doen. Je kunt 
hierbij denken aan het vormgeven en organiseren van 

acties,	promoties	en	activiteiten	rondom	bijvoorbeeld	
Valentijnsdag,	koningsdag,	moeder-	en	vaderdag,	de	
najaarsmarkt, Sinterklaas en Kerst. Maar ook nieuwe 
initiatieven	 zoals	 een	 kerstmarkt,	 voorjaarsmarkt,	
kringloop-loop, openlucht pop-up theater, Van Tolplein 
zomerdiner, etc.

Spreekt je dit aan en wil je hier minimaal 3 uur per 
maand aan besteden. Neem dan contact op met Maar-
ten Lok (lok.vanrijn@gmail.com).

Maarten Lok

The Passion
Op	Witte	donderdag	17	april	zendt	KRO-NCRV	voor	de	15de	keer	
The Passion uit; dit jaar vanuit Terneuzen. Samen met anderen de 
live uitzending te bekijken en nadien ervaringen uit te wisselen, 
geeft	aan	deze	‘muzikale	paasvertelling’	een	extra	dimensie.

Daarom bieden we (evenals vorig jaar) de mogelijkheid om the 
Passion live vanaf een groot scherm te volgen. Ieder, zowel jong 
als oud, is van harte welkom vanaf 20.15 uur in het ‘t Centrum.

Namens Taakgroep “Bouwen en Ontmoeten”, 

Herma Minnaard

KERKMAG Bodegraven20

Inbox



Kerk in de week Emmaüs

Datum Tijd Activiteit Plaats
April
5 april 2025 9 tot 12 uur Inleveren oude metalen Buitenkerk 57A
12 april 2025 10 tot 12 uur Philadelphia-club ’t Centrum
12 april 2025  BOC
15 april 2025 14.30 uur PCOB-contactmiddag ’t Centrum
14/15/16	april	2025	 19.15	uur	 Vesperdienst	 Ontmoetingskerk
17	april	2025	 19.15	uur	 Witte	donderdag	 Ontmoetingskerk
17 april 2025 20.15 uur The Passion ‘t Centrum
18	april	2025	 19.30	uur	 Goede	Vrijdag	 Ontmoetingskerk
18	april	2025	 	 Kopij	sluiting	KERKMAG-mei	‘25
19	april	2025	 22.00	uur	 Stille	zaterdag/Paaswake	 Ontmoetingskerk
19 april 2025 16.30 en 20.00 uur Paaszang/Promising Voices Dorpskerk
29	april	2025	 9.30	uur	 Koffieochtend	 ’t	Centrum
29 april 2025 14.00 uur Rouwgroep ‘t Centrum

Mei
3 mei 2025 9 tot 12 uur Inleveren oude metalen Buitenkerk 57A
6 mei 2025 14.30 uur Rouwgroep  ‘t Centrum
7 mei 2025  Bezorgen KERKMAG 
10 mei 2025 10 tot 12 uur Philadelphia-club ‘t Centrum
10 mei 2025  BOC
12	mei	2025	 20	tot	22	uur	 Inspiratie	duurzame	keuzes	 ‘t	Centrum
13 mei 2025 14.30 uur Rouwgroep ‘t Centrum
12 t/m 15 mei 2025 19 tot 20.30 uur Inleveren spullen zomermarkt ‘t Centrum
16	mei	2025	 	 Kopij	sluiting	KERKMAG-junii	‘25	
17 mei 2025 9 tot 12 uur Zomermarkt ‘t Centrum
20 mei 2025 14.30 uur PCOB-contactmiddag ‘t Centrum
27	mei	2025	 9.30	uur	 Koffieochtend	 ‘t	Centrum

Collecte in diensten  
Songs of Praise
In 2024 was in de diensten van Songs of Praise 
de collecte bestemd voor de “Hand in Hand 
community” in Ghana. De opbrengst van de 
collecte was € 1.788,85. Vanuit deze organi-
satie	kwam	er	een	mail	met	een	dankwoord	
met het verzoek dat door te geven aan de 
gemeenteleden. 
Wim Kusee

Verantwoording  
contante giften  
in febr/mrt  
  
 Voor de kerk
 
6 mrt via Alie Benedictus € 18,00 
 Voor Diaconie binnenland 
6 mrt via Alie Benedictus € 18,00 
 Voor busjesproject 
6 mrt via Alie Benedictus € 18,00
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Kerkdiensten Emmaüs
6 april 2025 Ontmoetingskerk 10.00 Annelene/5e	zondag	40	dagentijd/Judica Verdiepen

Lutherkerk 19.00 Annelene/5e	zondag	40	dagentijd/Judica

13 april 2025 Ontmoetingskerk 10.00 Ds.	A.	van	der	Wal/Palmpasen	6e	40	dagentijd Verdiepen

Lutherkerk 19.00 Marianne
14/15/16 april 2025 Ontmoetingskerk  19.15 Vesperdiensten Vieren en

gedenken

17 april 2025 Ontmoetingskerk 19.15 Arjo/Witte	Donderdag/Heilig	Avondmaal Vieren en
gedenken

18 april 2025 Ontmoetingskerk 19.30 Annelene/Goede Vrijdag Vieren en
gedenken

19 april 2025 Ontmoetingskerk  22.00 Ds.	P.	Zaadstra/Stille	Zaterdag/Paaswake Vieren en
gedenken

20 april 2025 Ontmoetingskerk  10.00 Ds. Overeem Annelene/1e Paasdag/zingen 
voor de dienst

Vieren

Lutherkerk 19.00 Ds.J.H. Adriaanse

27 april 2025 Ontmoetingskerk 11.00 Gerard Slingerland/SHH Beleven

Lutherkerk 19.00

4 mei 2025 Ontmoetingskerk 10.00 Arjo/ Doopdienst Vieren

Collectedoelen april
6 april Golfstaten de kracht
Miljoen arbeidsmigranten in de Golfstaten maken 
lange werkdagen om geld te verdienen voor hun 
familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn 
christen en horen over de Bijbel.
 
13 april Ned. Missionaire kansen met 
PasenGolfstaten
Miljoen Protestantse Kerk biedt rond de uitzending 
van	 The	 Passion	 diverse	 initiatieven	 aan.	 Kerken	
kunnen met het Passion-pakket voor buurtbewo-
ners over de betekenis van Pasen doorpraten.

17 april Voedselbank
In Nederland leven nog steeds te veel mensen 
onder de armoedegrens. Voedselbanken helpen 
degenen	die	het	financieel	echt	even	niet	redden	
door	ze	tijdelijk	te	voorzien	van	voedselhulp.	

20 april Oekraïne steun voor inwoners en 
ontheemden
De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het 
leven en de toekomst van veel inwoners volledig 
overhoop.	Kerk	in	Actie	werkt	samen	met	kerken	
en	hulporganisaties	in	Oekraïne.

27 april en 4 mei Het appelboomproject 
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Rooster weeksluiting ‘Vijverhof’

Weeksluiting	begint	om	19.00	uur	en	duurt	tot	maximaal	19.45	uur.

Datum Voorganger Koor / Begeleiding
5 april ds. H. van Veen Deo Favente/pianist Deo Favente 
12 april mw. M. Verburg  dhr. P. van Lunteren 
18 april ds. A. Treur/avondmaal dhr. W. Kusee 
19 april mw. P. Verra  mw. B. Veenstra 
26 april dhr. Proos  dhr. M. Spits
3 mei mw. G. Postma dhr. N. van Vliet

Kerkdiensten Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug

Datum Tijd Activiteit Plaats
06-04-2025
Dorpskerk 9.30 dr. M.A. van den Berg, Groot-Ammers wijk 2
Dorpskerk 18.30 ds. H.Z. Klink, Marken wijk 1
Bethlehemkerk 9.30 ds. A.J.R. Treurn wijk 1
Bethlehemkerk 18.30 ds. P. Nobel, Noordwijk wijk 2

13-04-2025
Dorpskerk 14.30 ds. A.J.R. Treur/Belijdenis / Palmzondag wijk 1
Dorpskerk 19.30 ds. H.N. Visser, Amsterdam/Belijdenis / Palmzondag wijk 1
Bethlehemkerk 19.30 ds. D.J.W. Kok, Stolwijk wijk 2
Bethlehemkerk 18.30 ds. A. van Lingen/Belijdenis / Palmzondag wijk 2

18-04-2025
Dorpskerk 9.30 ds. A. van Lingen/Goede Vrijdag  wijk 2 
Dorpskerk 19.30r ds. A.J.R Treur/Bediening HA wijk 1
Bethlehemkerk 19.30 ds. A. van Lingen/Bediening HA wijk 2

20-04-2025
Dorpskerk 9.30 ds. A.J.R. Treur/1ste Paasdag wijk 1
Dorpskerk 18.30 ds. A. van Lingen wijk 2
Bethlehemkerk 9.30 ds. A. van Lingen wijk 2
Bethlehemkerk	 18.30	 ds.	C.H.	Buitink,	Waardenburg	 wijk	1

21-04-2025
Dorpskerk  9.30 ds. J. van Rumpt, Voorthuizen/2de Paasdag wijk 2
Bethlehemkerk 9.30 ds. L.W. Smelt, Voorthuizen/Zangdienst wijk 1

 27-04-2025
Dorpskerk 9.30 ds. A. van Lingen wijk 2
Dorpskerk 18.30 ds. Joz.A. de Koeijer, Ermelo wijk 1
Bethlehemkerk 9.30 ds. A.J.R. Treur wijk 1
Bethlehemkerk 18.30 ds. K. Timmerman, Schoonhoven  wijk 2

04-05-2025
Dorpskerk 9.30 ds. A.J.R. Treur wijk 1
Dorpskerk 18.30 ds. A. van Lingen wijk 2
Bethlehemkerk 9.30 ds. J. Domburg, Aalst wijk 2
Bethlehemkerk 18.30 ds. L.J. van Lingen, Beusichem wijk 1
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Aanleg, onderhoud en reparatie van: 
• centrale- en luchtverwarming 
• airconditioning 
• lucht- waterbehandeling 
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Service en onderhoud 
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