
 
                                             

 

 
 
 

 
 
 
 
Orgelspel: J.S. Bach,  
‘Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’, BWV 663 
 
Opening 
Welkom en mededelingen 
 

  We worden stil en openen ons voor God 
   

Aanvangslied: Ps. 149:1, 3 
‘Halleluja! Laat opgetogen’ 
 
Bemoediging en vredegroet 
(We gaan zitten) 
 
F. Mendelssohn-Bartholdy, Paulus, deel 1,  
nr. 3: Koraal: ‘Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ 
 
  Allein Gott in der Höh’ sei Ehr 
  und Dank für seine Gnade. 
  Darum, dass nun und nimmermehr 
  uns rühren kann kein Schade. 
  Ganz unermessen ist sein’ Macht, 
  Nur das geschieht, was er bedacht. 
  Wohl uns, wohl uns des Herren! 
 
Inleiding op de dienst 
 
Slotkoraal uit J.S. Bach, Cantate 29: 
‘Sei Lob und Preis mit Ehren, Gott Vater….’ 
 
  Lof en prijs met ere 
  zij God, Vader, Zoon en Heilige Geest, 
  die in ons moog’ vermeerderen 
  wat Hij ons uit genade belooft, 
  opdat wij vast op Hem vertrouwen, 
  ons geheel op Hem verlaten, 
  van harte op Hem bouwen, 
  zodat ons hart, ons gemoed en onze geest 
  Hem tot onze troost zijn toegedaan. 
  Daarom zingen wij in dit uur: 
  Amen, wij zullen het ontvangen, 
  dat geloven wij uit de grond van ons hart. 
 
Het Woord gehoord 
Schriftlezing: Psalm 150 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zingen: Lied 150a :1, 2, 3 en 4 
‘Geprezen zij God! Gij engelenkoor’ 
 
Schriftlezing: Filippenzen 2:5-11 
 
Orgelspel: Joh. Brahms,  
‘Herzlich tut mich Erfreuen’ 
 
Schriftlezing: Openbaring 15:3-4 
 
F. Mendelssohn-Bartholdy, Paulus, deel 2,  
nr. 1: ‘Der Erdkreis ist nun des Herrn’ 
 
Der Erdkreis ist nun des Herrn und seines 
Christ. Denn alle Heiden werden kommen 
und anbeten vor Dir. Denn Deine Herrlichkeit 
ist offenbar geworden. 
 
Overdenking 
 
Orgelspel: J.P. Sweelinck, 4 variaties op 
‘Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ 
 
Zingen: Lied 302:1, 2, 3 en  4 
‘God in den hoog’ alleen zij eer’ 
 
Het Woord beantwoord 
Toelichting op de collecten: 
1e collecte voor Moldavië: zorg en aandacht 
voor kwetsbare ouderen  
2e collecte voor Emmaüs 
Collectebusjes: voor vluchtelingenkinderen in 
Bodegraven 
Geven kan bij de uitgang of digitaal via 
pge.nu of de Emmaüs app. 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed 
gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 985: 1,2 en 3 
‘Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven’ 
 
 
Heenzending en zegen 
Zegen, beantwoord met gezongen Amen 
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