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Liturgie bij de Hagepreek
1¢ Pinksterdag

Thema: Een verademing!

Datum dienst: 8 juni 2025

Start tijdstip: 19.00 uur

Locatie: F AM. DE BRUIN
BUITENKERK 52

Welkom: Wim Komrij

Doventolk: Henrike Dijkstra

Voorganger: Arjo van der Steen

Met muzikale medewerking van
‘Koninklijke Brassband Utrecht’

Vooraf speelt de band
Welkom
Stil gebed

Zingen: NLB 683

't Is feest vandaag, 't is Pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,

want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.

Wij weten het nu zonneklaar:

al ging Hij van ons heen,

wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

Wij gaan op weg, de wereld rond,

er is geen houden aan.

De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

De wonderen zijn om ons heen,
ze waaien op de wind.

't Is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Bemoediging en groet

Zingen: Hemelhoog 228: 1, 3
1. Heer ik hoor van rijke zegen
Die Gij uitstort keer op keer
Laat ook van die milde regen
Dropp'len vallen op mij neer
Ook op mij ook op mij
Dropp'len vallen ook op mij

3 Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden d'ogen weér;

Wil, o, wil nu bij mij stilstaan,

Werk in mij met kracht, o Heer'

Ook in mij, ook in mij,

Werk ook door Uw kracht in mij!

Gebed

Zingen: Lied 681: (3x)
Veni Sancte Spiritus,

tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,

veni Sancte Spiritus.

Vertaling:
Kom tot ons, o heilige Geest,
ontsteek in ons de viam van uw liefde.

Bijbellezing: Handelingen 2: 29-40

Zingen: NLB 687: 1, 2
Wij leven van de wind

die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieen zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,

en uitbreekt in een lied

en opstijgt God ten lof.

Wij delen in het vuur

dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt

op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,

duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

Verkondiging



Zingen: Hemelhoog 229: één keer
voorgespeeld en daarna tweemaal zingen

Heilige Geest van God,

vul opnieuw mijn hart,

Heilige Geest van God,

vul opnieuw mijn hart.

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Gedicht

Zingen: NLB 970

Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus,

vlammen zijn er vele, één is het licht,
wij zijn één in Christus.

Ranken zijn er vele, één is de stam,
wijnstok van het leven,

ranken zijn er vele, één is de stam,
wij zijn €én in Christus.

Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,

gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

Velen mogen dienen als onze Heer,
Hij wast onze voeten,

velen mogen dienen als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

Leden zijn er vele, één is Zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,

leden zijn er vele, één is Zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Collecte

1. Diaconie: Moldavié

2. Emmaiis

Busjesproject: Young Africa

Geef aan de collecte

Instrumentaal intermezzo
"What Sweeter Music" van John Rultter.
Voorbede

Zingen: NLB 675

Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,

wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege

voor ons verkregen,

Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,

doet triomferen

die naar U heten

en in U weten,

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Zegen

Na afloop speelt de band



