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Ouverture Efeze 

Welkom 

Stil gebed (lied) 

 

 
Bron van niet te stuiten liefde,  
adem in een mensenkind. 
Licht als zon, als maan en sterren,  
eeuwigheid die mij bemint. 
Vuur dat warmt en zout dat zuivert,  
stem die klinkt van oor tot oor. 
Hand die reikt naar ieder ander:  
Jezus Christus ging mij voor. 

Mens bij mensen, kind bij kind’ren, 
Weg van leven, vriend in nood. 
Inspiratie tot het goede,  
Levenskracht voorbij de dood. 
Hoop op toekomst voor de armen, 
Trouwe vriend het leven door. 
Sprekende van recht en vrede,  
ging mij Jezus Christus voor. 

Woord dat niet is te bevatten,  
liefde aan ons uitgedeeld. 
Hand waarin ik sta geschreven,  
taal die onze oren streelt. 
Stervende aan dreigend duister,  
levende, de nacht verloor. 
Weg die ik van harte gaan wil:  
mij ging Jezus Christus voor. 

 m: Herman Strategier 
 

Samen mogen wij 

 

Hoeksteen is Hij zelf, houdt het gebouw bijeen. 
Zo vormen wij met Hem een huis voor God de Heer. 

Eenheid in geloof, in Christus opgebouwd 
tot geestelijk verblijf, een ‘huis van God’ te zijn. 
 
 
Eén geloof, één Heer, één doop 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Met je handen (coupletten solo) 
Met je handen kun je spreken en je kunt een hand verstaan, 
Met je handen kun je breken, met je handen kun je slaan. 
Met je handen sluit je buiten en je hand wijst iemand af, 
Met je handen kun je uiten of je moedig bent of laf. 
Refrein: 

 

 
 
En gebarend met je handen: jij bent slecht en jij bent goed, 
branden rijke-handen-landen zich aan mens- en dierenbloed. 
Maar je handen kunnen strijden voor geluk voor iedereen, 
wie niet liefheeft die moet lijden, wie geen hand geeft is alleen 
refrein 

Handen heb je om te geven, niet alleen uit overvloed, 
maar een beetje van je leven, dat wat je uit liefde doet. 
Handen gaan door alle landen naar de hemel waar een Man 
met de gaten in zijn handen ons vertelt wat anders kan. 
refrein 
en daarna refrein2: 
Want in de palmen van zijn handen draagt Hij liefde 
die we mogen delen zomaar aan elkaar, 
zomaar wil Hij ons omarmen,  
kunnen aan zijn lijf ons warmen, 
daar verlangen, alle, alle mensen naar. 

 
O Heer, behoed ons voor de nacht 

 
 
Vervreemd van wat uw schepping is  
wordt er bewapend, ongewis 
verzekerd van een helse strijd  
naar macht, door ongerechtigheid. 
Wie zegt ons wat de toekomst wacht, 
o Heer, behoed ons voor de nacht. 
 

 

De Heer, waar onze hoop op is,  
vertelde over duisternis: 
“Mijn licht in u, mijn macht en kracht 
Geeft helder zicht in diepe nacht”. 
Hoor, Vader, de gebeden aan,  
laat onze ogen open gaan. 

m: J.B. Dykes 
 

 

In de dorre doodse stilte 

 

Is er iets om op te hopen  
in nacht en duisternis, 
Zal het prille ochtendgloren  
begrijpen wat ik mis? 
Zal ik in de vroege morgen  
roepen wie mij op doet staan, 
In het warme zonlicht zingen:  
ik kan het leven aan? 
Moge hoop mijn duister  
breken zodra ik het versta: 
Staat Hij op, dan wil ik volgen,  
de Liefde achterna. 

m: G. Holst 

 
 

 

 



Von guten Machten 

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen 
die Du in unsre Dunkelheid gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen! 
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

Von guten Mächten wunderbar geborgen 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen, 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.  

t: D. Bonhoeffer 

Toelichting op de collecten 
1e Collecte: Kaapverdië – Stichting water 
voor leven 
2e Collecte: Emmaüs 
Busjesproject: Buddy Bike 
Geven kan via de QR-code, de Emmaüs-app, de website of 
de zakken en busjes bij de uitgang 

 
Gaven delen wereldwijd 

 

 
Mens probeer jezelf te geven, deel je kennis, deel je brood. 
Geef elkaar de kans te leven en verban de hongerdood. 
Samen bouwen aan de wereld, hand in hand en land in land. 
Met het oog op Jezus Christus komt gerechtigheid tot stand. 
Refrein 
 
Eens zullen wij het winnen van de dood 

 

 

 
 
 
 
Zegenlied: Hij zal met je gaan 
Hij zal met je gaan over hoogten en door diepten, 
En waar je struikelt zal zijn hand er zijn om je te dragen. 
De liefde van de Vader, de genade van de Heer, 
De warmte van de Goede Geest, zij met je voor altijd. 
Amen, amen 
 
 
 
 
Fijn dat u er was en een goede week gewenst. 
 
1 maart: Songs op Praise met Erick Versloot 
 
15 maart: Zingen op Zondagavond met Gijsbert Kok 
Thema: koralen uit de passies van J.S. Bach 
 

 


