BODEGRAVEN, LUTHERKERK
29 MAART 2026
LITURGISCHE KLEUR: PAARS
AVOND VAN PALMZONDAG
AANVANG: 19.00 UUR

Protestantse Wijkgemeente

Emmaius

LITURG: ASTRID SCHOUTEN
WELKOM: WIM KOMRIJ
MUZIKALE MEDEWERKING:
SPIRIT O.L.V. SIAAK WARNAAR
(ORGEL/PIANO)

Bodegraven

Welkom
We worden stil voor God

Aanvangslied: Psalm 118: 1
Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen

Gebed
Schriftlezing: Psalm 118: 19-29

Zingen: Psalm 118: 10
De Heer is God, zijn gunst verheugde ons oog en
hart met vrolijk licht.

Schriftlezing: Filippenzen 2: 5-8

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus
had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn
gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand
van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd
gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij
zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood —
de dood aan het kruis.

Spirit zingt: Little tears (vertaling z.0.z.)

Schriftlezing: Filippenzen 2: 9-11

Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de
naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat
in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de
hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong
zal belijden: Jezus Christus is de Heer, tot eer van God,
de Vader.

Spirit zingt: A quiet place
Stilte
Meditatieve tekst

Zingen: Lied 556
Alles wat over ons geschreven is

Aankondiging collecten:

1€ Collecte: Pasen als missionaire kans

2¢ Collecte: Wijkgemeente Emmals
Busjesproject: Buddy Bike

Geven kan bij de uitgang of digitaal via pge.nu, de
Emmadiis-app of via de QR-code

Gebeden:

Zingen: Blijf bij ons, Heer want het is avond

(H. Mudde ‘op de wijze van een lied’ — melodie: Psalm
140)

1. Blijf bij ons, Heer, want het is avond
en komen zal weldra de nacht,
blijf bij uw kerk alom op aarde,
bij al wie op uw bijstand wacht.

2. Blijf bij ons allen aan de avond
van elke dag door U bereid
en aan de avond van het leven
en van de wereld mettertijd.

3. Blijf bij ons, Heer, met uw genade
en goedheid naar ons toegewend,
blijf bij ons met uw troost en zegen
en met uw Woord en sacrament.

4. Blijf bij ons, als de nacht zal komen
van strijd, beproeving, angst en nood,
de nacht van aanvechting en twijfel
en van de strenge, bitt're dood.

5. Blijf bij ons, Heer, in al het duister
dat over ons wordt uitgespreid,
ja, blijf in leven en in sterven
bij ons, in tijd en eeuwigheid.

Stil gebed
Spirit zingt: The Lord’s prayer (Onze Vader)
Slotlied: Lied 538

Een mens te zijn op aarde

Zegenbede
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Na de zegen zingt Spirit: O, Lord, support us




Vertalingen liederen Spirit

Little tears

Een laatste gang naar de tuin.
De dag loopt ten einde,

de nacht valt.

De Heiland en zijn leerlingen
blijven staan
binnen de muren van de tuin.

Verdriet is overal,

als water verspreid.

Kleine tranen vallen

van de olijffbomen

terwijl de Heiland knielt en bidt.

Ze raken het gras,

stil en zonder geluid.

De hemel weent mee

en de tranen vallen op de aarde.

Een laatste gebed in de tuin,

een vragen om een andere weg.
Dan vallen tranen van ontferming,
kracht om de dag te dragen.

Zacht dalen ze neer op de Zoon
wanneer Hij zich overgeeft aan de Vader:
‘Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.’

A quiet place

Eris een stille plek,

ver van het jachtige bestaan,

waar God mijn onrustige hart tot rust brengt.

Beschut door boom en bloem
mag ik daar, in dat stille uur met Hem,
mijn zorgen achterlaten.

Of het nu een kleine tuin is
of een hoge berg,
daar vind ik nieuwe kracht en moed.

Vanuit die stille plek

ga ik weer op weg, bereid

een nieuwe dag tegemoet te gaan,
met liefde voor alle mensen.

The Lord’s prayer
Onze Vader, die in de hemelen zijt......

O Lord, support us
O Heer, ondersteun ons de gehele dag,

tot de schaduwen langer worden en de avond valt,

en de drukke wereld tot rust komt

en de koorts van het leven voorbij is
en ons werk is gedaan.

Schenk ons dan in uw barmhartigheid
een veilige woning,

een heilige rust

en uiteindelijk vrede.




