
 
BODEGRAVEN, LUTHERKERK 

14 DECEMBER 2025 
DERDE ZONDAG VAN ADVENT 
LITURGISCHE KLEUR: PAARS 

DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL 
AANVANG: 19.00 UUR 

 

VOORGANGER: DS. ADRI VAN DER WAL 
HOOFDDORP 

WELKOM: ERIK DIJK 
ORGEL: JAAP VAN LEEUWEN 

 

 
INTOCHT 

     Welkom en mededelingen 

     Wij worden stil voor God 

Intochtslied: Lied 442 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 

Onze hulp 
Groet 

Avondlied: Lied 157a (lofzang van Maria) 
Mijn ziel maakt groot de Heer 

 
DIENST AAN HET WOORD 

Inleiding op de lezing 

Schriftlezing: Psalm 23 

We zingen: Lied 23c 
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij 

Overdenking 

Orgelspel 

Zingen: Lied 451: 1 en 4 
Richt op uw macht, o Here der heerscharen 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Aandacht voor de collecten: 
1e Collecte India, alle kinderen naar school 
2e Collecte: Wijkgemeente Emmaüs 
Busjesproject: Young Africa 
Geven kan bij de uitgang of digitaal via pge.nu, de 
Emmaüs-app of via de QR-code 

 
 
 
 
 

 
Gebeden:  
dankgebed en voorbeden 
stil gebed  

 

  
VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER 

-​ Tafelgebed voor de Adventstijd​
(ds. W.R. van der Zee) 

-​ Zingen: Lied 985: 1 en 3 
Heilig, heilig, heilig 

-​ Vervolg op het tafelgebed 

-​ De kerkgangers komen naar voren en vormen een 
kring op het liturgisch centrum 

-​ Gezamenlijk gebeden Onze Vader 

-​ Zingen: Lied 385: 2 en 3 
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood 

-​ Wijdingswoorden over brood en wijn 

-​ Het brood en de wijn worden rondgedeeld 

-​ Zingen ter afsluiting van de maaltijd: Lied 389: 4 
Gij die een broodhuis voor ons zijt 

 
HET SLOT 

Slotlied: Psalm 24: 4 en 5 
Gij poorten, hef uw hoofd omhoog 

 
Zegen  

 

  

  


