
 
Liturgie bij de SHH dienst 
 
Datum:  27 April 2025 
Tijdstip:  11.00 uur 
Locatie:  Ontmoetingskerk 
Welkom:  Koos Karssen 
Band:   Twenty 4 Eleven  
Voorganger:  Gerard Slingerland 
Liturgische kleur WIT 
 
THEMA:  Hand in Hand 
 

Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.   2X 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 

Breng ons samen, één in uw naam.        
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  2X 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 
Bemoediging en Groet 

We gaan zitten 
Korte uitleg Thema “Hand in Hand” 
 

Gebed 
 

Bijbellezing uit Bijbel in gewone taal:  
Kollossenzen 3 vers 7-15 

Preek: Hand in Hand 
 

Lied: NLB 969       In Christus is noch west noch oost 
 

In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord 
Eén wordt de mensheid door zijn troost 
de wereld door zijn woord 
 
Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 
Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kind’ren om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 
Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

 

Filmpje en toelichting Hand in Hand project 
Ab en Jeanette van Galen 
Toelichting collecten 

1e collecte, Diaconie Buitenland:  
Het Appelboomproject t.b.v.  
de Hand in Hand Community. 

2e collecte: Wijkgemeente Emmaüs 
Busjesproject: Young Africa 

 
Lied voor de dienst: Opwekking 705  

Toon mijn liefde 
Welkom  
 

Mededelingen 
We gaan staan 

Stil Gebed 
 

Lied:  Opwekking 797  Breng ons samen  
 

U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 

Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

 

 



Geven kan via de zakken/busjes bij de uitgang 
of digitaal via de QRcode, de Emmaüs app, of 
de Emmaüs website. 
 

Gebed 
 

Slotlied (Staande): Opwekking 789 
Lopen op het water 

U leert me lopen op het water 
De oceaan is weids en diep 
U vraagt me alles los te laten 
Daar vind ik U en ik twijfel niet 
 
En als de golven overslaan 
Dan blijf ik hopen op Uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
Want in de storm bent U dichtbij 
Ik ben van U en U van mij 
 
De diepste zee is vol genade 
Uw sterke hand, die houdt mij vast 
En als mijn voeten zouden falen 
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand 
 
En als de golven overslaan 
Dan blijf ik hopen op Uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
Want in de storm bent U dichtbij 
Ik ben van U en U van mij 
 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven 
In vertrouwen U te volgen 
Te gaan waar U mij heen leidt 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen     2X 
Ik vertrouw op Uw genade 
Want ik ben in Uw nabijheid 
 
En als de golven overslaan 
Dan blijf ik hopen op Uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
Want in de storm bent U dichtbij 
Ik ben van U en U van mij 
 
 
 

 
 
Zegen(staande) 
 
 
Zingen: Wilhelmus vers 1 en 6 
 

1. Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 

 

6. Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 

 
Lied bij uitgaan: Opwekking 167 

Samen in de naam van Jezus  
 

 
 
 
 
Na afloop van de dienst kunnen we elkaar in de 
Ontmoetingsruimte ontmoeten met een kopje 
koffie, thee of een glaasje limonade 

Ook zijn daar artikelen te koop, t.b.v. en gemaakt 
door de Hand in Hand Community. 
 
 
 Volgende SHH-dienst wordt gehouden op: 
 13 Juli 2025 om 11:00 uur in de Ontmoetingskerk   
 

 

 


