
Orde van dienst 29 juni 2025
om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk

2e zondag van de zomer
Liturgische kleur: rood
Organist: Johan Kooiman
Welkom: Alie Benedictus
Tolk: Henrike Dijkstra
Voorganger: ds. Annelene Metz

In deze dienst nemen we afscheid van Koos 
Karssen als voorzitter van de kerkenraad, Wim 
Oosterbeek als preekvoorziener en Pieter 
Verhorst als pastoraal  
medewerker. Ditte Eling en Anton van Rijn 
worden opnieuw als diaken aan de gemeente 
verbonden.

OM TE BEGINNEN

Welkom en mededelingen 

Stil gebed (we gaan staan)

Zingen ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’ 
(Liedboek 

212:1,2,3)

Bemoediging en groet

v: De Heer zal met u zijn.
g: DE HEER ZAL U BEWAREN.
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: Steeds opnieuw zijn er mensen 

in uw beweging komen staan
g: EN HEBBEN ZIJ ANDEREN 

UITGENODIGD 
OM JEZUS TE VOLGEN.

v: Zie ons hier staan, God,
mensen die uw goede nieuws willen 

delen,

a: ZOEKEND HOE WE DAAR EEN 
BETROUWBARE GETUIGE VAN ZIJN.

v: Reik ons de hand, 
a: SCHENK ONS GELOOF, HOOP EN 
LIEFDE,
v: zodat we ademtocht en Geestkracht 

voor onderweg verzamelen
a: OM DE WEG VAN UW KONINKRIJK 

VOL VERWACHTING TE VERVOLGEN
v: dit uur en alle dagen van ons leven.
a: AMEN

Gebed om ontferming

Loflied ‘Loof de koning, heel mijn wezen’ 
(Liedboek 103c:1,2)

HET WOORD

Gebed

Kindermoment 

Kinderlied ‘Door de kracht’ (Hemelhoog 222)

Refrein: 
Door de kracht, door de kracht van de heilige 
Geest, 
door de kracht, door de kracht van de God 
die geneest. 
Die er is, die zal zijn en die is geweest. 
Vieren wij feest met elkaar. 

1. Wij zingen halleluja en prijzen de Heer. 
Wij zingen halleluja en prijzen de Heer. 
Wij zingen halleluja en prijzen de Heer. 
Hij is het waard! 

Refrein  

2. Als ik zing halleluja, dan prijs ik de 
Heer.
Als ik zing halleluja, dan prijs ik de 
Heer. 
Als ik zing halleluja, dan prijs ik de 
Heer. 
Hij is het waard! 

Refrein

Bijbellezing 1 Koningen 19:19-21



Zingen ‘Neem mijn leven, laat het Heer’ 
(Liedboek 912:1,2,3)

Bijbellezing Lucas 9:51-62

Zingen vervolg ‘Neem mijn leven’ (Liedboek 
912:4,5,6)

Verkondiging

Zingen ‘Wil je opstaan en mij volgen’ 
(Hemelhoog 386:1,2,5)

1. Wil je opstaan en Mij volgen
als ik noem je naam?
Wil je dienen in ‘t verborgen,
zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind,
broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou
en jij in Mij?

2. Wil je gaan op nieuwe wegen,
stijl en ongewis?
Wil je zijn tot hoed en zegen
voor wie vreemd’ling is?
Val je niet een mens te hard
die in leugens is verward?
Hoor je ’t kloppen van mijn hart
In jou en jij in Mij?

5. Heer van liefde en van licht,
vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht,
en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga,
uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta
in U en Gij in mij.

ONS ANTWOORD

Afscheid Koos Karssen, Wim Oosterbeek 
en Pieter 

Verhorst

Dankwoord
Gebed
Zingen ‘God zal met je meegaan’ 

Verbintenis Anton van Rijn en Ditte Eling

Presentatie
Opdracht
Verbintenis
Zegenbede

Vraag aan de gemeente (allen gaan staan)
v. U, als gemeente van Jezus Christus 

hier bijeen: 
nu Ditte Eling en Anton van Rijn hun 
taak als ambtsdrager opnieuw hebben 
aanvaard, 
belooft u hen te aanvaarden, hen te 
omringen met uw medeleven, hen te 
dragen 
in uw gebeden, en met hen mee te 
werken in de dienst aan onze Heer?

a: JA, DAT BELOVEN WIJ.

Zingen ‘God zal met je meegaan’

Toelichting op de collecten 
1e collecte voor Moldavië
2e collecte voor Emmaüs 
Collectebusjes voor Young Africa

Geven kan via de QR-code, de Emmaüs app, 
pge.nu 



of de collectezakjes bij de uitgang 

Gedachtenis aan het leven van Dineke van 
Daalen

Gebeden
Dankgebed, voorbede, stil gebed en ‘Onze 
Vader’ 

Slotlied ‘Vervuld van uw zegen’ (Liedboek 
425)

Zegen
besloten met 

Er is gelegenheid om degenen die afscheid 
genomen hebben en de opnieuw verbonden 
ambtsdragers de hand te schudden. 

Van harte welkom in de Ontmoetingsruimte 
voor koffie of thee. 


