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In deze dienst gedenken we wie ons voorgingen: de mensen die ons 
ontvallen zijn, maar die ons lief blijven. Vandaag zetten we hen ‘in het licht’ 
als we hun naam noemen en een kaars aansteken. 
 
 
 
voorgangers:​ Marianne Verburg en Annelene Metz 
welkom: ​ Alie Benedictus 
lector: ​ ​ Dirk-Jan Kevelam 
muziek: ​​ Jaap van Leeuwen (orgel/vleugel) 

cantorij o.l.v. Sjaak Warnaar 
doventolk:​ Henrike Dijkstra 
 



OM TE BEGINNEN 
 
Welkom 
 
Moment van stilte en inkeer 
 
Intochtslied ‘Heer Jezus, o Gij dageraad’ (Liedboek 209) 
(cantorij: couplet 1, allen: couplet 2 en 3) 
 

1.​ Heer Jezus, o Gij dageraad, 
wend naar ons toe uw licht gelaat. 
Uw Geest die in de waarheid leidt 
zij onze gids in deze tijd. 

 
2.​ Geef dat ons hart mag zijn gericht 

op U die ons verstand verlicht, 
opdat uw naam ons steeds nabij, 
uw lof op onze lippen zij, 

 
3.​ totdat met alle eng'len saam 

wij zingen: heilig is Gods naam!, 
en zien U in het zalig licht 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Bemoediging en groet 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 
Loflied ‘Gij boden rond Gods troon’ (Liedboek 725) 
(allen: couplet 1, 2 en 4, cantorij: couplet 3) 
 

1.​ Gij boden ronds Gods troon, 
die van zijn aangezicht 
de weerglans verder draagt 
op vleugels van het licht, 
draagt met uw stem 
ons mensenlied 
opdat het zingt 
alleen voor Hem! 



2.​ O heiligen vanouds, 
die ons zijn voorgegaan    
en alle strijd voorbij 
nu rond Uw koning staan, 
uw grote koor 
in ’t zoete licht  
van zijn gezicht, 
zingt ons nu voor! 

 
3.​ Gij heiligen van hier, 

zing met uw aardse stem 
hoezeer uw hart verlangt 
naar ’t nieuw Jeruzalem. 
Hef dan het hoofd 
en leef voorgoed 
haar tegemoet 
God zij geloofd. 

 
4.​ Ook ik zing voluit mee, 

de glorie van de naam; 
met hart en ziel ben ik 
zijn liefde toegedaan! 
Dat tot het eind, 
mijn leven lang  
vol van gezang, 
om Hem mag zijn! 

 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed 
 
Moment met de kinderen 
 
Schriftlezing: Jesaja 60:1-11, 17-22 
 

 



De cantorij zingt ‘Van God is de aarde’ (Psalm 24 vrij, Huub 
Oosterhuis/Antoine Oomen)  
 
Van God is de aarde en die haar bewonen.  
Van Hem zijn haar diepte en toekomst.  
Hij heeft haar gebouwd op het water  
en duurzaam verankerd.  
Wie mag zijn hoogte beklimmen?  
Wie staan met geheven hoofd in zijn huis?  
Mensen met rechtvaardige handen.  
Mensen met harten onverdeeld,  
afgekeerden van schijn en leugen,  
mensen onkreukbaar, met licht geladen  
die doen het goede dat moet gedaan,  
dat slag dat vraagt en vecht om Hem,  
dat Hem wil zien met eigen ogen.  
 
Poorten, heft uw hoofden omhoog.  
Maakt u groter, oeroude deuren.  
Hier komt de eeuwige, de lichtende.  
Wie is de eeuwige, de lichtende?  
Het is Hij die vecht om gerechtigheid,  
het is de god van de armen, de sterke.  
Poorten, heft uw hoofden omhoog.  
Hier komt Hij, de god van de armen,  
de sterke, de eeuwige, de lichtende.  
Wie Hij, de sterke, de lichtende?  
Die ons maakte en riep tot gerechtigheid,  
onze God, de eeuwige, de lichtende. 
 
Schriftlezing Matteüs 5:1-12 
 
De cantorij zingt ‘Gelukkigsprekingen’ (Albert Brink) 
 
Uitleg en verkondiging 
 

 



Zingen ‘Om eenvoudigen van geest’ (Liedboek 996) 
cantorij: couplet 1 en 2, allen: couplet 3 en 4  
 

1.​ Om eenvoudigen van geest 
aan wie de hemel toegezegd is, 
hen die wonen in verdriet 
en voor wie vreugde weggelegd is, 
om wie Gij zalig hebt geprezen, 
Heer, wil ons van het kwaad genezen. 

 
2.​ Om zachtmoedigen van hart, 

geroepen om het land te erven, 
hen die hongeren naar recht 
en die Gij recht zult doen verwerven, 
om wie Gij zalig hebt geprezen, 
Heer, wil ons van bedrog genezen. 

 
3.​ Mensen van barmhartigheid, 

die uw barmhartigheid zal sparen, 
al wie met een zuiver hart 
U eenmaal ziende zal ervaren, 
om wie Gij zalig hebt geprezen, 
Heer, wil van blindheid ons genezen. 

 
4.​ Vredebrengers onder ons, 

die Gij uw kinderen zult heten, 
mensen om uw naam vertrapt, 
die zich in U geborgen weten, 
om wie Gij zalig hebt geprezen, 
Heer, wil ons van onszelf genezen. 

 
 

 



WIJ GEDENKEN 
 
Zingen ‘De mensen die we missen’ (Sela)  
cantorij: couplet 1, 2 en refrein, allen: couplet 3 en refrein  
 

1.​ God, U kent de namen van de mensen die we missen;​
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.​
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.​
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 

 
2.​ God, U kent de namen van de mensen die we missen;​

geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.​
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.​
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 

 
refrein 
Troost ons Heer, wees ons nabij.​
Laat ons in uw armen vrede vinden.​
Draag ons Heer en koester ons​
als we denken aan de mensen die we missen.​
  

3.​ God, U kent de namen van de mensen die we missen.​
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.           ​
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.​
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 

  
Gedachtenis 
Wij noemen de namen en steken kaarsen aan met het licht van de 
paaskaars.  
 
Gerdina Kapteijn - Honcoop ​ ​ ​ ​ 89 jaar 
Geertje Paulina Gerarda Boekensteijn - de Ruig ​ ​ 77 jaar 
Alida Huibertha van der Graaf ​ ​ ​ ​ 96 jaar 
Aagje Glismeijer - van Wijk ​ ​ ​ ​ 89 jaar 
Gijsbert Spaans ​ ​ ​ ​ ​ ​ 89 jaar 
Gerrigje van Waveren - Kastelein ​ ​ ​ ​ 83 jaar 
Cornelia Bastiana Doddema - van Eijsden ​ ​ ​ 86 jaar 
Cornelis Mak ​ ​ ​ ​ ​ ​ 74 jaar 
Ingeborg Helene Mars - Picker ​ ​ ​ ​ 93 jaar 



Zingen ‘Niemand leeft voor zichzelf’ (Liedboek 961) 

Niemand leeft voor zichzelf 
niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe. 
 
Lamke Komrij - Top ​ ​ ​ ​ ​ 89 jaar 
Pieter Binnendijk ​​ ​ ​ ​ 81 jaar 
Jan Rademaker ​ ​ ​ ​ ​ ​ 77 jaar 
Boudewijn de Jong ​ ​ ​ ​ ​ 93 jaar 
Hendrina Leeuwenhage - Radstake ​​ ​ 93 jaar 
Willem Batelaan ​​ ​ ​ ​ ​ 70 jaar 
Sievert Kamerling ​ ​ ​ ​ ​ 93 jaar 
Lambertus Wilhelmus Hulshof ​ ​ ​ ​ 81 jaar 
IJda Maria Johanna Zwijnenburg - van der Tier ​ ​ 80 jaar 
 
Niemand leeft voor zichzelf 
niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe. 
 
Woutrina van Leeuwen - van Rijn ​ ​ ​ ​ 90 jaar 
Maagje Alida Oosterbeek ​​ ​ ​ ​ 78 jaar 
Cornelis van Zelderen ​ ​ ​ ​ ​ 73 jaar 
Cornelis Kroon ​ ​ ​ ​ ​ ​ 88 jaar 
Jan Willem Cornelis van Wensveen ​​ ​ 71 jaar 
Pietertje Spierenburg - de Jong ​ ​ ​ ​ 96 jaar 
Jan Dirk de Vos ​ ​ ​ ​ ​ ​ 69 jaar 
Jantina Burggraaff - Prins ​ ​ ​ ​ ​ 102 jaar 
Bertina Binnendijk - Pels ​ ​ ​ ​ ​ 79 jaar 
 
Niemand leeft voor zichzelf 
niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe. 
 

 



Hendrina Jacoba van Daalen ​ ​ ​ ​ 65 jaar 
Maria Magdalena Paulusma - Kerkdijk ​ ​ ​ 66 jaar 
Simon Cornelis Rijlaarsdam ​ ​ ​ ​ 60 jaar 
Christina Wilhelmina Schellingerhout - Rodenburg ​ ​ 88 jaar 
Evert Uithol ​ ​ ​ ​ ​ ​ 86 jaar 
Jannigje Elisabeth Dijkshoorn - van Oosterom ​ ​ 82 jaar 
Gijsbert Jan Blok ​​ ​ ​ ​ ​ 89 jaar 
Dirkje Eskes - Hoogerbrug ​​ ​ ​ 95 jaar 
Eric Richard Cornelis Smit ​​ ​ ​ ​ 55 jaar 
 
Niemand leeft voor zichzelf 
niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe. 
 
Annigje Groen - Meints ​ ​ ​ ​ ​ 92 jaar 
Jan Mostert ​ ​ ​ ​ ​ ​ 72 jaar 
Aletta Pietje Bakker - Stigter ​ ​ ​ ​ 92 jaar 
Jacob Tuls ​ ​ ​ ​ ​ ​ 82 jaar 
Aagje Jacoba van Tol – Bikker ​ ​ ​ ​ 92 jaar 
Matthijs Warnaar ​ ​ ​ ​ ​ 76 jaar 
Peter Breddels ​ ​ ​ ​ ​ ​ 75 jaar 
Teunis Poot ​ ​ ​ ​ ​ ​ 99 jaar 
Jan Wubbe Frouws ​ ​ ​ ​ ​ 81 jaar 
 
Niemand leeft voor zichzelf 
niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe. 
 
De kinderen mogen naar voren komen om hun steen op tafel te leggen. 
 
We steken een laatste kaars aan voor de mensen die ons ontvielen - nog 
maar kort of al lang geleden - en wiens naam hier vandaag niet klinkt; voor 
alleen die niet genoemd worden; voor het verdriet dat onbenoemd bleef. 
 



De cantorij zingt ‘Als alles stilte wordt’ (Zangen van zoeken en zien 249) 
 
Tijdens dit lied wordt het gedenkboek naar de gedachteniskapel gebracht 
 

1.​ Als alles stilte wordt, want alles is gezegd,  
mijn zwijgen is genoeg ben jij mij dan nabij?  

 
2.​ Als alles stilte wordt, mijn laatste brood gedeeld,  

geen honger meer naar meer, ben jij mij dan nabij?  
 

3.​ Als alles stilte wordt, gezongen is mijn lied,  
tot aan de laatste noot, ben jij mij dan nabij?  

 
4.​ Als alles stilte wordt en wenken mij van ver  

die ik heb liefgehad, ben jij mij dan nabij?  
 

5.​ Als alles stilte wordt, mijn adem gaat voorbij,  
mijn warmte is geweest, ben jij mij dan nabij? 

 
6.​ Als alles stilte wordt en ik mag uit de tijd,  

wacht mij de zachte dood, dan ben jij mij nabij! 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Aandacht voor de collecten 
1e collecte: Pastoraat bij rouw en gedachtenis 
2e collecte: Emmaüs 
Collectebusjes: Young Africa 
 
Geven kan via de QR code, de Emmaüs app, pge.nu of de collectezak bij de 
uitgangen 
 
Gebeden 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’ 
 

 



Slotlied: ‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid’ (Liedboek 727) 
 

1.​ Voor alle heiligen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
Halleluja, halleluja! 

 
2.​ Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 

Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
Gij hebt Uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
Halleluja, halleluja! 

 
7.​ Rood is de avond als het zonlicht daalt;​

ook in de dood hebt Gij hun lot bepaald,​
God die de moede strijders binnenhaalt.​
Halleluja, halleluja!​
 

10.​ Van alle einders, van de verste kust​
zullen zij vinden vrede, feest en rust,​
U lovend, Vader, Zoon en heilige Geest!​
Halleluja, halleluja! 

 
Zegen 
beantwoord met gezongen ‘Amen, amen, amen!’ 
 


