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We nemen in stilte plaats in de kerk 

Thema: De twee levenshelften 
 

Welkom en mededelingen 

Stil Gebed 

Zingen: Psalm 131 
O Heer, er is geen trots in mij  

Bemoediging en groet 

Zingen: lied 833 – NL – EN – NL 
Neem mij aan zoals ik ben 

Gebed om de Heilige Geest 

Korte inleiding op het thema 

Zingen: lied 712 
Het jaar neigt zich tot stille groet 

__________________________________________ 

Bijbellezing 1 Prediker 3: 1-8 

Korte overweging 

Stilte 
Open je hart voor God in de stilte 

Zingen: lied 845 
Tijd van vloek en tijd van zegen 

__________________________________________ 

Bijbellezing 2: Matteüs 6: 24-34 

Korte overweging 

Stilte 
Open je hart voor God in de stilte 

Zingen: lied 16b – NL – DU – NL 
Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. 

__________________________________________ 
 
Korte overweging 
 
Lezing 3: Het gebed van Franciscus​
(Liedboek blz. 1355) 
 
Stilte 

Open je hart voor God in de stilte 
 
Zingen: Lied 848 

Al wat een mens te kennen zoekt 

Toelichting op de collecten 
1e Collecte: Opvang straatkinderen  
in Indonesië 
2e Collecte: Emmaüs 
Busjesproject: YoungAfrica 
 
Gebeden: 
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Slotlied: In liefdesnaam (lied 50 uit Zangen van zoeken 
en zien – op de melodie van lied 283 NLB) 

In de nacht tot licht geroepen 
uit de kleigrond voortgebracht, 
staat de mens op aarden voeten, 
moet hij gaan op eigen kracht. 
 
Uit het niets tot mens geboren, 
door Gods adem opgestaan, 
trekt de mens zijn levenssporen, 
zoekt de weg die hij moet gaan. 
 
Aan elkaar tot hulp gegeven, 
om niet zielsalleen te zijn, 
mogen mensen samenleven, 
delen in geluk en pijn. 
 
Aan een ander toevertrouwen 
wat jezelf het diepste raakt, 
mag je als geschenk beschouwen: 
zo heeft God de mens gemaakt. 
 
In de ander thuis ervaren, 
waar je rust, jezelf ontmoet, 
zul je Gods gezicht ontwaren, 
die met liefde leven doet. 
 
In elkaar je steun gevonden, 
kun je samen sterker staan. 
Door Gods zegenwoord verbonden, 
mag je gaan in Liefdesnaam.  

Zegen met gezongen Amen 
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