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Welkom en mededelingen 
Stil Gebed 

Intochtspsalm: Psalm 80: 1 en 7 
O God van Jozef, leidt ons verder 

Bemoediging en groet 

Toelichting op de dienst 

Gebed om ontferming, gezongen: Lied 1012: 1, 2 en 3 
Geef aan de wereld vrede, Heer 

Woord van vergeving 

Zingen: Al wie dolend in het donker (ELB 109: 1, 2 en 3) 
1. Al wie dolend in het donker 

in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht: 
Vrijheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 

2. Onze lasten zal Hij dragen 
onze onmacht totterdood 
geeft als antwoord op ons vragen 
ons zichzelf als levensbrood 
nieuwe vrede zal er dagen 
liefde straalt als morgenrood. 

3. Tot de groten zal Hij spreken 
even weerloos als een lam 
het geknakte riet niet breken 
Hij bewaakt de kleine vlam: 
hoort en ziet het levend teken 
van een God dit tot ons kwam. 

Gebed bij de opening van het Woord 

Schriftlezing OT: Psalm 80: 15-20 

Zingen: Psalm 80: 4 en 6 
Gij hebt een wijnstok uitgegraven 

Schriftlezing NT: Mattheüs 2: 1-18 

Zingen: Lied 526: 1 
Juich voor de koning van de Joden 

Verkondiging 

Zingen: Lied 811: 1 (vrouwen), 2 (mannen), 3 (allen) 
Zoals een moeder zorgt voor kinderen, haar 
toevertrouwd 

 

 
Toelichting op de collecten: 
1e Collecte: Oekraïne 
2e Collecte: Wijkgemeente Emmaüs 

Busjesproject: Buddy Bike Bodegraven 
Geven kan via de QR-code, de website of de zakken en 
busjes bij de uitgang 

Gebeden 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 

Kindermoment 
De kinderen uit de kinderkerk/juniorkerk komen in de 
kerk. 
We zingen het kinderlied:  De wijzen, de wijzen 

1. De wijzen, de wijzen,  
die gingen samen reizen 
vertrouwend op een koningsster, 
zij wisten niet hoever. 

2. Zij volgden het teken,  
de dagen werden weken, 
dan klopt een rijke karavaan  
bij de paleispoort aan. 

3. ‘O koning, wil ons horen:  
er is een prins geboren, 
in ’t Oosten is zijn ster gezien, 
staat hier zijn wieg misschien?’ 

4. Herodes, hij hoorde  
verschrikt naar deze woorden. 
‘Een koningszoon bij mij in huis? 
u bent beslist abuis.’ 

5. De wijzen, de wijzen,  
die moesten verder reizen 
de ster ging als een lichtend spoor 
naar Bethlehem hen voor. 

6. Zij hebben gevonden 
het kind door God gezonden, 
dat koning en dat knecht wil zijn 
van ieder, groot en klein. 

We zingen ons slotlied: Lied 654: 5 en 6 
Zingt nu de Heer, stemt allen in 

Zegen 
 
 
 
 

 
 


