
ZONDAG 15 FEBRUARI 2026 
ONTMOETINGSKERK 

AANVANG 10.00 UUR 
LITURGISCHE KLEUR: GROEN 

 

VOORGANGER: DS. TON ZOUTMAN 
WELKOM: ALIE BENEDICTUS 
LECTOR: ESTHER KEVELAM 
ORGEL: JAAP VAN LEEUWEN  
M.M.V. LEDEN VAN DE CANTORIJ 

 

THEMA: DE LEVENSREIS 
 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

Eerste lied: Psalm 122: 1 (gezongen), 2 (gelezen) en 3 
(gezongen)  

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij 

Bemoediging en groet 
v. Ons houvast is God, de Eeuwige 
g. Bron van licht en liefde 
v. Zijn Aanwezigheid van liefde 
g. is er altijd. 
v. Vrede en bemoediging van God voor U, voor jou, 
    voor mij 
g. Amen. 

Drempelgebed 
v. Eeuwige onze God, 
    wij die U nooit hebben gezien 
g. Zie ons hier staan 
v. Wij die van U hebben gehoord 
g. Hoor Gij ons aan 
v. Uw Naam is dat U mensen helpt 
g. Wees onze hulp 
v. En dat Gij alles hebt gemaakt 
g. Maak alles nieuw 
v. En dat Gij ons bij name kent 
g. Leer ons U kennen 
v. Die Bron van leven wordt genoemd 
g. Doe ons weer leven 
v. Die heeft gezegd “Ik zal er zijn” 
g. Wees hier aanwezig. Amen 

 

Kyriegebed - na ‘Wij roepen U’…. 

Lied van overgave: Lied 887:  1, 2 en 3 
Wees stil en weet: Ik ben uw God 

 

HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Kindermoment 

Kinderlied: Onze Vader (Hemelhoog 547) 

Schriftlezingen: Exodus 15: 22-25 
   Exodus 17: 1-7 
   Numeri 14: 1-4 

Zingen: Lied 126a 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap 
(voorzang door leden van de cantorij) 

Schriftlezingen: Psalm 121 
   Psalm 124 

Zingen: Lied 900 (2x) 
Nada te turbe, nada te espante 
(vertaling: laat niets je verontrusten of wanhopig 
maken) 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

HET ANTWOORD 

Toelichting op de collecten: 
1e Collecte Kaapverdië - Stichting water voor leven 
2e Collecte: Wijkgemeente Emmaüs 
Busjesproject: Buddy Bike 
Geven kan via de QR-code, de website of de zakken en 
busjes bij de uitgang 

Zingen: Lied 62a (2x) 
Bij God alleen verstilt mijn ziel 

Gebeden 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 

Slotlied: Lied 801: 1, 2 en 5 
Door de nacht van strijd en zorgen 

Heenzending en zegen 
 
 
 
 

 
  



 
 
 

 
Om gelijkmoedigheid (Hein Stufkens) 
 
Maak mijn hart een oase van stilte 
Maak mijn lichaam een tempel van rust 
Maak mijn geest een onbeschreven blad 
Maak mijn ziel een spiegel van licht. 
 
Maak mijn mond zonder oordeel 
Maak mijn ogen onthecht 
Maak mijn oren tot horen bereid 
Dat ik leer staan met lege handen. 
 
Dat ik mag aanvaarden wat is 
Mag vertrouwen wat komt 
Mag loslaten wat was 
Op adem komen elk moment 
 
Toon mij het gezicht 
van voor ik begon 
Maak mij één met alles, met allen, 
met de Bron. 

 


