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Thema: Wat maakt jou verdrietig en blij? 
 

INTOCHT 
 
Welkom 
 
Stilte 
 
Intochtslied: Lied 281: 1, 6 en 7 

Wij zoeken hier uw aangezicht 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Hemelhoog 115 

Liefde, blijdschap, vrede 
 
Refrein: 
Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw, 
wil de Heer je leren, door de Heil’ge Geest in jou. 
 
1. Het is vaak moeilijk om goed te doen 

en echt voor God te leven. 
Daarom heeft de Heer als hulp voor ons 
zijn heil’ge Geest gegeven. 
refrein 

 
2. Waar je ook bent en wat je ook doet, 

Hij wil je steeds weer leren 
om door je hele doen en laten heen 
de Vader te vereren. 
refrein 

 
3. Wanneer Gods Geest je leven leidt, 

dan zul je pas gaan merken 
dat zijn aanwezigheid je vrede geeft 
en altijd zal versterken. 
refrein 

 
Door de heil’ge Geest in jou, 
door de heil’ge Geest in jou, 
door de heil’ge Geest in jou. 

 
Drempelgebed 
 
Zingen: Hemelhoog 88 

Zoek eerst het Koninkrijk van God 
 

1. Zoek eerst het koninkrijk van God, 
    en zijn gerechtigheid. 
    En dit alles krijgt u bovendien. 
    Hallelu, halleluja. 
    Refrein 
    Halleluja, halleluja, halleluja, 
    hallelu, halleluja. 
 
2. Men kan niet leven van brood alleen, 
    maar van ieder woord. 
    dat door de Heer gesproken wordt, 
    hallelu, halleluja. 
   refrein 
 
3. Bid en u zal gegeven zijn, 
    zoek en u zult het zien. 
    Klop en de deur zal voor u open gaan, 
    hallelu, halleluja. 
   refrein 
 
HET WOORD GEHOORD 
 
We lezen uit de Bijbel: Psalm 121 
 
Zingen: Lied 23a: 1 en 2 

D’ Almachtige is mijn herder en geleide 

 

We lezen het verhaal van de Emmaüsgangers 

  



We zingen: Twee mannen zijn op weg gegaan 
(Alles wordt nieuw, III 24) 

 
2. Een vreemde komt hen tegemoet 
    hun trage harten vatten moed, 
    want hij doet uit de doeken 
    de woorden uit de boeken: 
    dat Jezus deze weg moest gaan 
    wordt nu door hen verstaan. 
 
3. Blijf bij ons, en wees onze gast? 
    Blijf bij ons, zeggen zij verrast. 
    De vreemde laat zich noden. 
    Bij ’t breken van de broden 
    is ’t of hun ogen opengaan:  
    de Heer is opgestaan! 
 
Overdenking: Wat maakt jou verdrietig en blij? 
 
Zingen: Hemelhoog 399 

Samen in de naam van Jezus 

1. Samen in de naam van Jezus 
    heffen wij een loflied aan. 
    Want de geest spreekt alle talen 
    en doet ons elkaar verstaan. 
    Samen bidden, samen zoeken 
    naar het plan van onze Heer. 
    Samen zingen en getuigen, 
    samen leven tot zijn eer 
 
2. Heel de wereld moet het weten 
    dat God niet veranderd is. 
    En zijn liefde als een lichtstraal 
    doordringt in de duisternis. 
    ’t Werk van God is niet te keren, 
    omdat hij er over waakt, 
    en de Geest verbreekt de grenzen 
    die door mensen zijn gemaakt 
 

 
3. Prijs de Heer, de weg is open 
    naar de Vader naar elkaar. 
    Jezus Christus, triomfator, 
    mijn verlosser, middelaar 
    Vader met geheven handen 
    breng ik U mijn dank en eer. 
    Het is uw Geest die mij doet zeggen: 
    Jezus Christus is de Heer. 
 
 
HET WOORD BEANTWOORD 
 
Aankondiging collecten: 
1e Collecte: Appelboomproject – Hortus Populus 
2e Collecte: Wijkgemeente Emmaüs 
Busjesproject: Buddy Bike 
Geven kan bij de uitgang of digitaal 
via pge.nu, de Emmaüs-app of via 
de QR-code 
 
Gebeden: 
Dankgebed en Voorbeden  
Stil gebed 
Gezongen Onze Vader (Hemelhoog 547) 
 
Slotlied: Lied 416 

Vervuld van uw zegen 

Zegenbede 
 
  

 
 


