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Kerkdiensten zondag 28 januari: 
10.00 uur: Ontmoetingskerk: Kliederkerk/Scholenzondag: Arjo v.d. Steen, pianist: Antoinette Peppink. 
              Henrike Dijkstra komt tolken.  
18.30 uur: Lutherkerk:             Ds. Elise Jansen, Thema: “Ga mee!”, organist: Johan Kooiman. 
 
Bij de ochtenddienst van zondag 28 januari 
Op zondag 28 januari is het scholenzondag en Kliederkerk. Het thema is dit keer ‘samen delen’. Omdat het 
scholenzondag is, zijn de leerlingen, ouders en leerkrachten van KC Wereldweijde bij ons te gast. We starten om 
10.00 uur met activiteiten, gevolgd door een viering waarin Arjo van der Steen voorgaat en we sluiten af met een 
gezamenlijke lunch. We hopen iedereen - jong en oud - (weer) te zien. 
 
Tijdens de morgendienst is er oppas voor de allerkleinsten. 
 

Collecte: 1e collecte Diaconie Binnenland. Vluchtelingenkinderen in Nederland., 2e collecte Emmaüs. 
 
De busjes zijn het hele jaar bestemd voor Vluchtelingenkinderen in Bodegraven. 
 

     Geef aan de collecte via de Emmaüsapp! 
     Scan de QR-code. 

 
De bloemen: van zondag 21 januari zijn gegaan naar Mevr. Nel Pauw. 
 
Kerkdiensten zondag 4 februari: 
09.30 uur: Ontmoetingskerk: Ds. J. Schellingerhout, organist: Wim Kusee mmv de Cantorij o.l.v. Sjaak Warnaar. 
18.30 uur: Lutherkerk:             Songs of Praise 
 
Pastorale bezoeken: Vanuit het pastoraat doen we ons best om zoveel mogelijk mensen te bezoeken die dat 
nodig hebben of op prijs stellen. Daarvan zijn we ons ervan bewust dat we niet altijd voorzien in de behoefte of 
tegemoetkomen aan de manier zoals dat vroeger ging. Om te voorkomen dat we mensen vergeten nodigen we u 
daarom van harte uit, u vrij te voelen om ons te bellen als u een bezoekje zou willen of dat van iemand anders 
weet. Onze telefoonnummers staan altijd onderaan de zondagsbrief of op de website.                                     
Namens de taakgroep Pastoraat, Marianne Verburg. 
 
Kerk in de week:  
Dankbaar voor resultaat Kerkbalans 2024 

We sluiten de actieweek Kerkbalans af met een prachtig resultaat. 

Wat we nu kunnen berichten is dat wij een opbrengst verwachten van 270.000, - Euro. 

Kerk en Diaconie hebben in de begroting een bedrag van 262.000 opgenomen.  

Er is dus meer gegeven dan begroot, daar zijn we zeer dankbaar voor. Voor de begroting van de Kerk is een 

tekort voorzien. We denken dat door dit resultaat van Kerkbalans het tekort voor 2024 lager zal zijn.  

Namens de taakgroep beheer en financiën, 
Wim Komrij 
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Week van gebed:  
In Johannes 17: 21 bidt Jezus: “Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons 
zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden”. Er is dankbaar gehoor gegeven aan de oproep om de 
gebedsbijeenkomsten van de afgelopen week in de Lutherkerk en de andere kerken te bezoeken. Op deze manier 
heeft ook Emmaüs bijgedragen aan het verlangen van Jezus door samen te komen en één te zijn in Zijn Naam. 
 
Koffieochtend 
Op dinsdagmorgen 30 januari is er weer een koffieochtend vanaf 9.30 tot 11.30 bent u welkom in ‘t Centrum 
 
Lezing 'Zingen in de kerk' met Wim Kusee 
We zingen graag in de kerkdienst. Maar hoe ging dat vroeger? Wim Kusee neemt ons mee met een lezing over 
het “zingen in de kerk”. Hij gaat in op de geschiedenis van het zingen, het ontstaan van diverse liedbundels en 
psalmberijmingen, en andere ontwikkelingen van het zingen in de kerk. Op 31 januari om 20 uur bent u welkom 
in ’t Centrum. 
 
Micha-avond 
Op 1 februari is er weer een Micha avond. Het gaat bij deze avonden om met elkaar in gesprek te zijn over: 
Zorgen voor elkaar en voor de schepping, waarbij elke avond een ander aspect centraal staat. 
Het thema voor deze avond is heel actueel: Consumeren en delen. Hoe kom jij tot keuzes? 
Uitgangspunt is bij elke avond de aanmoedigende tekst uit Micha 6:8: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je 
weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van 
je God. Het is de 4e avond in een serie van 5 + een excursie. Elke avond staat op zichzelf, dus ben je de vorige 
keren niet geweest, kom dan gerust! Hoe meer mensen er zijn, hoe meer onderling gesprek. En daar gaat het 
vooral om, om van gedachten te wisselen en elkaar te inspireren!  
De volgende data zijn op: 29 februari en 11 april (excursie). Om alvast te noteren in de agenda! 
We beginnen steeds om 20 uur tot ca. 22 uur. Locatie: ‘t Centrum. 

Aanmelden is gewenst: Petra Verra, p.verra@docentplus.nl, 06 18584276 en/of Adrie Zaalberg, 

a.zaalberg@freeler.nl, 06 46512912 

 
Collecte 14 januari: - Diakonie Buitenland: € 504,15, - Emmaüs: € 368,05, - Busjes: € 88,50 
 
Collecte 21 januari: - Diakonie Binnenland: € 371,40, - Emmaüs: € 191,00, - Busjes: € 111,50 
 
 

Marianne Verburg  
06-39 84 28 50  
emmauskerkmarianne@gmail.com  

Adri van der Wal  
023-56 30 997  
a_vd_wal@hotmail.com  

Arjo van der Steen  
06-55 55 33 73  
arjo.pge@aol.com  

Eric Bette 
06-36 16 32 20 
pastoraat@pge.nu   

Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens. We gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat. 
Laatste moment van copy aanleveren donderdags om 17.00 uur! 
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