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Kerkdiensten zondag 25 februari: 
09.30 uur: Ontmoetingskerk:    Ds. Adri v.d. Wal, organist: Jaap van Leeuwen, mmv. Revival. 
    Henrike Dijkstra komt tolken. 
18.30 uur: Lutherkerk:                Ds. J. van der Schoot, organist: Wim Kusee. 

 
Op deze zondag gaat ds. Adri van der Wal voor in de morgendienst. Op deze tweede zondag van de 
Veertigdagentijd bezinnen we ons op het verhaal van de verheerlijking van Jezus op de berg. In dit kerkelijk jaar 
waarin het evangelie van Marcus centraal staat, lezen we het uit Marcus 9:2-10. 
In dit verhaal gebeurt veel met Jezus, wat reacties bij Jezus' leerlingen oproept. 
We zien een verbinding met het verhaal over Jezus' doop in de Jordaan en met het verhaal over zijn opstanding. 
Er is in deze Veertigdagentijd een parallel leesrooster met lezingen uit het boek Jeremia. We lezen enkele 
gedeelten uit Jeremia 18 en 19. 
Het koor Revival verleent medewerking aan deze dienst. 
Na de dienst organiseert de kerkenraad een preekbespreking, waarbij op de dienst kan worden gereageerd en zo 
nodig verhelderende vragen gesteld kunnen worden. De bespreking staat onder leiding van een gespreksleider. 
De kerkenraad organiseert deze bespreking in het kader van het bevorderen van het onderlinge geloofsgesprek. 
Van harte uitgenodigd! 
 
Tijdens de morgendienst is er oppas voor de allerkleinsten. 
 

Collecte: 1e collecte Diaconie binnenland, Kliederkerk voor iedereen, 2e collecte Emmaüs. 
De Kliederkerk is er voor iedereen. In de kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa’s en oma’s de 
betekenis van Bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van Kerk-zijn 
brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen. 
 
De busjes zijn het hele jaar bestemd voor Vluchtelingenkinderen in Bodegraven. 

 
            
Geef aan de collecte via de Emmaüsapp!  
Scan de QR-code! 
 
 

De bloemen: van zondag 18 februari zijn gegaan naar Dhr. Kees van Bostelen. 
 
 

Kerkdiensten zondag 3 maart: 
09.30 uur: Ontmoetingskerk:    Ds. Adri v.d. Wal, organist: Marco Spits. 
12.00 uur: Ontmoetingskerk: SHH: Rein van Asselt, mmv Emmaüs-band (Twenty4Eleven). 
18.30 uur: Lutherkerk:                Songs of Praise 

 
Sunday Half Hour (SHH) 
Op zondag 3 maart is er om 12.00 uur weer een SHH-dienst in de Ontmoetingskerk. Twenty4Eleven begeleidt de 
samenzang en Reint van Asselt zal met ons nadenken over het thema: “Wie ben ik?”. 
In deze tijd wordt het beantwoorden van deze vraag steeds moeilijker. Wie jij bent, wordt vaak bepaald door 
jouw afkomst, eigenschappen en tegenwoordig ook je 'pronouns'. In de ogen van God werkt dit anders. Hij zegt 
jou in Zijn Woord wie jij echt bent! Wil jij weten wat Hij daarover zegt, kom dan naar het SHH op zondag 3 maart! 

 

 

 

mailto:zondagsbrief@pge.nu


Kerk in de week:  
 
Symbolische bloemschikking Veertigdagen tijd en Pasen 2024 

 

Bliksemactie voor Oekraïne 
Eind februari gaat er weer een hulptransport naar Oekraïne. Daarvoor organiseert Stichting Local Care een 
bliksemactie. We zijn op zoek naar goed rijdende fietsen en (tuin)gereedschap. Fietsen voor volwassenen en 
kinderen. Gereedschap dat wellicht ongebruikt bij u in de schuur staat, ook elektrisch gereedschap is welkom. 
Inlichtingen bij Eric Bette (06 3616 3220), Gert Jan Meijers (06 4172 6975), Gert-Jan Rodenburg (06 4983 6681) 

 
Koffieochtend 27 februari 
Koffieochtend is er elke laatste dinsdag van de maand. Je bent van harte welkom van 9.30 uur tot 11.30 in ‘t 
Centrum. Zo rond 12.00 uur hebben we een stamppot maaltijd. Er kunnen nog wel mensen bij om mee te eten. 

 
Micha-avond 
Op 29 februari is er weer een Micha avond. Het gaat bij deze avonden om met elkaar in gesprek te zijn over: 
Zorgen voor elkaar en voor de schepping, waarbij elke avond een ander aspect centraal staat. Het thema voor 
deze avond is: Cirkel van genoeg. Wat betekent ‘genoeg’ voor jou? Uitgangspunt bij elke avond is de 
aanmoedigende tekst uit Micha 6:8: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil. Niets 
anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Het is de 5e avond in een 
serie van 5 + een excursie. Elke avond staat op zichzelf, dus ben je de vorige keren niet geweest, kom dan gerust! 
Hoe meer mensen er zijn, hoe meer onderling gesprek. En daar gaat het vooral om, om van gedachten te 
wisselen en elkaar te inspireren!  We beginnen om 20 uur tot ca. 22 uur. Locatie: ‘t Centrum.                                                                                                   
De laatste avond, een excursie zou zijn op 11 april. Omdat dan de gemeenteavond plaatsvindt is de 
excursiedatum verzet naar zaterdagmiddag 20 april.  We gaan dan de tentoonstelling bezoeken ‘Food For 
Thought’ in het scheepvaartmuseum in Amsterdam. Voor deze excursie is aanmelding nodig i.v.m. reservering 
van de rondleiding.  
Aanmelden: Petra Verra, p.verra@docentplus.nl, 06 18584276, Adrie Zaalberg, a.zaalberg@freeler.nl, 06 

46512912 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marianne Verburg  
06-39 84 28 50  
emmauskerkmarianne@gmail.com  

Adri van der Wal  
023-56 30 997  
a_vd_wal@hotmail.com  

Arjo van der Steen  
06-55 55 33 73  
arjo.pge@aol.com  

Eric Bette 
06-36 16 32 20 
pastoraat@pge.nu   

Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens. We gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat. 
Laatste moment van copy aanleveren donderdags om 17.00 uur! 
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