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Kerkdiensten zondag 3 maart: 
09.30 uur: Ontmoetingskerk:     Ds. Adri v.d. Wal, organist: Marco Spits.   
                                                        Deze dienst kunt u ook beluisteren op kerkplein 15.                                                                            
12.00 uur: Ontmoetingskerk:     SHH: Rein van Asselt, mmv Emmaüs-band (Twenty4Eleven) thema: “Wie ben ik?” 
18.30 uur: Lutherkerk:                Songs of Praise. 
 
Tijdens de morgendienst is er oppas voor de allerkleinsten. 
 
De 3e zondag van de Veertigdagentijd heet zondag "Oculi", naar Psalm 25:15, "Mijn ogen zijn altijd gericht op de 
HEER." De oudtestamentische lezing voor deze zondag uit het leesrooster is uit Exodus 20, de "Tien Woorden". Ik 
sluit hier zondagmorgen bij aan, in combinatie met de korte passage Deuteronomium 6:4-5 en Jezus' woorden in 
Marcus 12:28-34. Deze teksten laten zien dat Bijbelse ge- en verboden leefregels zijn, die willen brengen naar een 
voor ieder leefbare wereld. Zij nodigen daartoe uit. We zingen zondagmorgen onder meer Lied 544. Dat is niet zo 
bekend. Er is een uitvoering op internet te vinden om er vertrouwd mee te raken. Ds. Adri van der Wal. 
 
Symbolische bloemschikking 3e Veertigdagen tijd en Pasen 2024 

 

Collecte: 1e collecte Diaconie Buitenland Moldavië, 2e collecte Emmaüs. 
De Diaconie wil dit jaar bij de collecte extra aandacht geven aan Moldavië. Door deze aandacht willen we de 
gemeente meer betrekken bij de kerken in Moldavië. In dit armste land van Europa, is de werkloosheid groot.  
Veel mensen werken daarom in het buitenland. Vooral kinderen en ouders blijven alleen achter. Kerk in Actie 
ondersteunt organisaties die naar deze kwetsbare mensen omzien. 
 
De busjes zijn het hele jaar bestemd voor Vluchtelingenkinderen in Bodegraven. 

 
            
Geef aan de collecte via de Emmaüsapp!  
Scan de QR-code! 
 
 

De bloemen: van zondag 25 februari zijn gebracht bij Dhr. Aat Broeckaert. 

Kerkdiensten zondag 10 maart: 
09.30 uur: Ontmoetingskerk:    Arjo v.d. Steen, organist: Sjaak Warnaar. 
18.30 uur: Lutherkerk:               Mevr. Karin Strijdhorst- van der Weiden, organist: Wim Kusee. Taizéviering. 
 
Kerk in de week:  
Speurtocht: Op woensdag 6 maart komt om 11.00 uur groep 5 en 6 van basisschool Wereldweijde naar de 
Ontmoetingskerk voor een speurtocht.                                                                                                                                                                                                                                       
 

Bericht van de beroepingscommissie: De beroepingscommissie is in januari in contact gekomen met een mogelijke 
predikant voor onze gemeente. We hebben inmiddels twee gesprekken gehad. Wij zijn enthousiast en kijken met 
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elkaar heel positief terug op deze gesprekken. Komende week is een derde gesprek gepland. Op zondag 17 maart 
hoopt de predikant bij ons in de gemeente in de ochtenddienst voor te gaan. 
Er zijn in dit beroepingsproces nog een aantal fases te doorlopen. We volgen hierbij het schema uit de Gids voor 
het Beroepingswerk en worden daarin door onze consulent, dominee Adri van der Wal, ondersteund. We houden 
de gemeente graag op de hoogte van onze vorderingen. Petra Verra, voorzitter van de beroepingscommissie. 
 

Christus' lijden in de kunst 
De lijdensweg van Jezus is op vele manieren uitgebeeld. In een presentatie op woensdag 6 maart wil ik u graag 
daar het een en ander van laten zien. We beginnen rond 20.00 uur en eindigen ca. 21.30 uur. 
Plaats: een van de ruimtes van 't Centrum. Van harte uitgenodigd ! Ds. Adri van der Wal.                                                                                                                                                                                                         
 

Inzameling voedselbank: Zondag 10 maart willen we een inzameling houden voor de voedselbank. Dit keer niet in 
de vorm van voedsel maar van verzorgings en schoonmaak producten. Zoals shampoo, douchecel, tandpasta, 
tandenborstel, maandverband, toiletpapier, schoonmaakmiddelen wasmiddel en wat u zelf nog kan bedenken. U 
kunt het voor of na de ochtenddienst inleveren in de ontmoetingsruimte. Namens de diaconie en voedselbank. 

Verkoop voormalige pastorie Spoorstraat 9 
De Wijkkerkenraad heeft in zijn vergadering van 28 februari 2024 besloten om de voormalige pastorie, Spoorstraat 
9, wegens verhuizing van de huidige huurders, te verkopen via een makelaar.  
De Kerkenraad volgt hiermee het advies van de taakgroep beheer en financiën. 
Bij het besluit om de voormalige pastorie te verkopen is het volgende overwogen: 
-Het is maar zeer de vraag is of een toekomstige, nieuw te beroepen predikant, de woning zal willen betrekken 
vanwege het slechte energielabel en het achterstallig onderhoud; 
-De zeer forse investeringen die nodig zijn voor de verduurzaming van de woning en de onderhoudsverplichting 
die blijft, in het geval van (langdurige) verhuur; 
-De verkoop van de woning levert de nodige financiële middelen op die rente-inkomsten genereren en als 
compensatie kunnen dienen voor de gederfde huurinkomsten.  
De opbrengst van de verkoop kan desgewenst mede ingezet worden, naast de al beschikbare middelen via het 
fonds pastorie, voor de aankoop van een andere pastorie. Bij de verkoop via een makelaar zullen met de koper 
afspraken gemaakt worden over met name het recht van overpad en ‘geluidsoverlast’, bijvoorbeeld het dulden 
van geluidsoverlast door kerkgang en kerkklok. Als u vragen of opmerkingen hebt over dit besluit dan kunt u zich 
wenden tot Wim Komrij, voorzitter taakgroep beheer en financiën). 06-15063829/iwkomrij@gmail.com. 
 

Zomerkamp Leusden! Hallo allemaal, Het weer is de laatste tijd wel heel herfstig. 
Hebben jullie ook al zin in de zomer? Wij als kampleiding hebben er heel veel zin in! 
We hebben de eerste vergadering namelijk alweer gehad en hebben al allemaal 
leuke plannen gemaakt voor bosspellen, fietstochten en natuurlijk het dagje 
zwembad. Gaan jullie dit jaar ook weer mee op Kamp Leusden? Het kamp vindt 
plaats van 13 tot en met 20 juli en is voor jongens en meisjes van 9 tot en met 13 
jaar. We slapen in tenten in het bos en doen daar elke dag spellen. Ook hebben we 
een bijbels thema waar we over vertellen en met elkaar over praten. De kosten voor 
de hele week bedragen € 185 voor het eerste kind uit een gezin dat meegaat, ieder volgend kind uit het gezin mag 
met € 12,50 korting mee. Vanaf donderdag 14 maart 20:00 mag iedereen zich aanmelden. Wees er dan snel bij 
want vol=vol. Aanmelden kun je doen door een mailtje te sturen naar kampleusdenbodegraven@gmail.com (let 
op: dit is een nieuw e-mailadres) met daarin je naam, geboortedatum en het mailadres en telefoonnummer van je 
ouders. Als je nog vragen hebt kun je ons ook een mailtje sturen, of ons berichten via facebook 
(www.facebook.com/kampleusden) of Instagram (@kampleusden).We hopen jullie deze zomer allemaal weer te 
zien in Leusden! Groetjes, Lisanne, Erik, Inge, Robin, Karin, Erik, Jelle, Joab, Sonja en Luuk 
 

Marianne Verburg  
06-39 84 28 50  
emmauskerkmarianne@gmail.com  

Adri van der Wal  
023-56 30 997  
a_vd_wal@hotmail.com  

Arjo van der Steen  
06-55 55 33 73  
arjo.pge@aol.com  

Eric Bette 
06-36 16 32 20 
pastoraat@pge.nu   

Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens. We gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat. 
Laatste moment van copy aanleveren donderdags om 17.00 uur! 
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