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Kerkdiensten zondag 17 maart: 
09.30 uur: Ontmoetingskerk:  Ds. Annelene Metz-Brink, organist: Wim Kusee mmv. Cantorij olv. Sjaak Warnaar.  
14.30 uur: Lutherkerk:              Friestalige dienst, Ds. Sara de Vries-Terpstra, organist: Gijsbert Kok. 
18.30 uur: Lutherkerk:             Mevr. Rianne Bogerd, organist: Gijsbert Kok 
 

Tijdens de morgendienst is er oppas voor de allerkleinsten. 
 

Vandaag ben ik voor het eerst als voorganger in uw midden en u weet inmiddels: dat is misschien niet voor het 
laatst. Als gemeente en predikant zijn we op elkaars pad gekomen en onderzoeken we of we elkaar kunnen vinden 
in geloof en in een gedeeld gevoel van roeping. Het is een spannende tijd, voor ons allemaal. Dat zal deze dienst 
ongetwijfeld kleuren, maar wat ons met beide benen op de grond houdt is dat we hier vandaag vooral zijn 
gekomen om ons op God te richten en ons leven voor zijn aangezicht te brengen. Op deze 5e zondag van de 
Veertigdagentijd is voelbaar dat we Pasen naderen, met alle bijbehorende tegenstrijdigheid. In Johannes 12:20-36 
lezen we hoe Jezus' roem Hem vooruitgaat en hoe de mensen zich om Hem verdringen. Tegelijk wordt hij door de 
religieuze leiders met argusogen bekeken. Net zoals de profeet Jeremia - die deze tijd op het leesrooster staat - 
verkondigt en belichaamt Jezus een ongemakkelijke boodschap. Tegenstrijdigheid zien we ook in Jezus zelf: kan Hij 
zijn missie volbrengen en de weg van kwetsbare liefde tot het einde gaan? ds. Annelene Metz-Brink. 
 

Friestalige kerkdienst: Na alle coronaperikelen is het voor de Fryske Krite “Fier fan Hûs” weer mogelijk om, in 
samenwerking met de Emmaüsgemeente, een kerkdienst te organiseren. Er wordt gezongen en gesproken in het 
Fries. Ds. Sara de Vries-Terpstra, afkomstig uit Wommels, gaat voor. Zij is sinds januari 2021 inspirerende predikant 
van de Adventskerk in Alphen aan de Rijn. Aan het orgel Gijsbert Kok en Koorzang o.l.v. John van Gulik. U bent van 
harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Graag tot ziens! Info:fryske.krite.boadegraven@gmail.com. 
 

Symbolische bloemschikking 5e Veertigdagen tijd en Pasen 2024 
 

 

Collecte: 1e collecte Diaconie buiteland Griekenland: Opvang voor gestrande vluchtelingen. 2e collecte Emmaüs. 
Nog altijd zijn er miljoenen mensen op de hele wereld op de vlucht. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit 
Syrie, Afganistan en Irak in Griekenland. Hier wacht hun een onzeker bestaan. 

De busjes zijn het hele jaar bestemd voor Vluchtelingenkinderen in Bodegraven. 
 

            
Geef aan de collecte via de Emmaüsapp!  
Scan de QR-code! 
 
 

De bloemen van afgelopen zondag, 10 maart, zijn de bloemen gebracht bij Dhr. en Mevr. Heemskerk. 
De bloemen van woensdag, biddag, zijn gegaan naar Mevr. Cock Karssen. 
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Van harte welkom: Zondagmorgen na de kerkdienst in het Anker voor een gezellig samenzijn. Een ontmoeting die 
eens in de maand (altijd de 3e zondag) plaatsvindt in de bovenzaal van Het Anker. Het is voor hen die alleenstaand/ 
alleengaand zijn. Gewoon gezellig met elkaar koffie drinken en een glaasje met wat lekkers. Namens het team. 
 

Revival, het gemengd kerkkoor, neemt op zaterdag 16 maart deel aan het Korenfestival in het Evertshuis. Er 
worden 5 liederen ten gehore gebracht en wel om 10.30 uur in de Theaterzaal en om 12.00 uur treedt het koor  
op in de Foyer. Leuk als je ook komt luisteren! Er zijn 16 koren, die de hele dag door optreden. 
 

Kerkdiensten zondag 24 maart: 
09.30 uur: Ontmoetingskerk: Palmpasen, Ds. Annelies Moolenaar, organist Sjaak Warnaar.  
11.00 uur: Ontmoetingskerk: Kliederkerk, Arjo v.d. Steen.  
18.30 uur: Lutherkerk:             X-plore dienst. Arjo van der Steen mmv. Twenty4Eleven band.          
 

In de Kliederkerk gaat jong en oud weer samen ontdekken, vieren en eten. Het thema is Van Palm tot Pasen. Start 
om 11.00 uur met allerlei (paas)activiteiten, zoals knutselen, paasliederen zingen, spelletjes, een escaperoom, 
puzzels en meer. Daarna is er een korte kerkdienst met muziek en het Bijbelverhaal. Ten slotte is er een 
gezamenlijke, gratis (paas)lunch. Kliederkerk is een concept van PKN Nederland, dat in ruim 300 kerken in 
Nederland succesvol wordt gehouden. De Emmaüsgemeente is afgelopen juli met succes gestart met Kliederkerk 
en we houden vier à vijf keer per jaar een Kliederkerk. Iedereen is van harte welkom! 
 

De jongerendienst wat in het teken staat van X-plore. Thema: ‘Dopamine Devotie’. Thema is ontstaan bij één van 
de X-plore groepen. De tieners wisten de coaches uit te leggen dat het lichaam bij het gebruik van de smartphone 
dopamine aanmaakt. Dopamine zorgt voor gevoelens van geluk, blijdschap en welzijn. Als een telefoon dat doet, 
hoe zit dat dan in de relatie met God? Maakt het lichaam dan ook stofjes aan? Een leuk thema om eens over na te 
denken in een jongerendienst. Iedereen van harte welkom. 
 

Kerk in de week:  
Uitnodiging Paaszang in de Ontmoetingskerk: Op zaterdag 23 maart voeren gospelkoor El Shaddai en interkerkelijk 
koor Promising Voices een Paaszang uit in de Ontmoetingskerk. Beide koren nemen je mee in het lijden van Jezus, 
zijn strijd aan het kruis én zijn opstanding. Het koor wordt muzikaal begeleidt door piano, basgitaar, drums, hobo, 
dwarsfluit en strijkkwartet. Aanvang 20:00 uur, entree € 10,- en kaarten zijn te bestellen via zingenindekerk.nl. 
 

In de Goede- of Stille week worden er oecumenische vespers gehouden op maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 
27 maart. Het zijn korte diensten van ongeveer een half uur waarin we stilstaan bij de lijdensgeschiedenis van 
Jezus. In  liederen, lezingen, momenten van stilte en reflectie richten we ons op de woorden van het evangelie in 
verband met de thematiek van de Goede- of Stille Week. In de drukte van ons dagelijks leven bieden de vespers 
een rustmoment om te gedenken de weg die Jezus is gegaan. De aanvang is 19.15 uur, St. Willibrorduskerk.  
 

21 april 2024: Top 2000 dienst. Ben jij er ook bij? Voor de eerste keer houden we de Top 2000 dienst in de 
ochtend. Deze dienst past in de categorie ‘Ontmoeten en beleven’. De liederen worden begeleid door 4 U (deze 
band is samengesteld met mensen uit de Protestantse gemeente Leidsche Rijn in Utrecht en onze eigen 
Emmaüsband. In de dienst gaat Arjo van der Steen voor. Aan de hand van een mix van ingetogen en uitbundige 
popsongs maken zij er samen met jullie als bezoekers een inspirerende en onvergetelijke dienst van. Het thema 
van de dienst is ‘Als het golft’. Wat dat betekent wordt de komende weken duidelijker. We zullen elke week een 
song uit deze mix onthullen in de zondagsbrieven en de Emmaüs-app. 
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Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens. We gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat. 
Laatste moment van copy aanleveren donderdags om 17.00 uur! 
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