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Kerkdiensten 09 maart   
10.00 uur: Ontmoetingskerk:   Ds. Annelene Metz en organist Johan Kooiman. 1e zondag 40-dagentijd. 
                                                      Tijdens deze dienst is er ook Kinder- en Juniorkerk (tot 11.30 uur).               
19.00 uur: Lutherkerk:              Taizéviering: Karin Strijdhorst en organist Wim Kusee.  
 

Op zondag 9 en 16 maart ontvangen we de allerkleinsten in onze vertrouwde zaal (zaal 4), maar we spelen daarna 
in een andere zaal: zaal 2 (links achter de keuken). Hier mogen ook de 4, 5, 6 jarigen tijdens de preek naartoe 
komen. Na de dienst kunnen de kinderen uit zaal 2 worden opgehaald. Het oppasteam. 
 

De veertigdagentijd is begonnen: een tijd van inkeer en bezinning. We lezen een klassieke tekst voor deze zondag 
over hoe Jezus in de woestijn door de duivel op de proef gesteld wordt. De verleidingen waar hij aan blootgesteld 
wordt zijn ook voor ons zeer herkenbaar: Waarvan leef ik? Wie dien ik? En op wie vertrouw ik? De kinderen gaan 
bij de Kinderkerk en Juniorkerk met hetzelfde verhaal aan de slag. 
 

Kinderkerk 2.0 en Juniorkerk: Het thema is ‘Een nieuwe dag’ waarin we o.a. het verhaal van Jezus in de 
woestijn zullen bespreken. Deze zondag begint de 40-dagentijd en per gezin zal een gezinsboekje ‘Op zoek 
naar wie Jezus is’ voor thuis voor de 40-dagentijd worden uitgedeeld aan wie dit nog niet heeft. We zullen in 
de Kinderkerk en Juniorkerk met elkaar uit de Bijbel lezen, knutselen, spelletjes doen, even naar de kerkdienst 
gaan en vervolgens nog wat eten en drinken met elkaar. 
De kinderen in de leeftijd van groep 1 t/m 5 zijn welkom bij de Kinderkerk 2.0 in zaal 6&7 (boven) en de kinderen 
in de leeftijd van groep 5 t/m 8 kunnen naar de Juniorkerk deze keer zal dit beneden naast de oppas zijn.      
 
Liturgisch 1e 40-dagentijd: Rode takken verbinden door het genadekruis, de groene takken van de toekomst.   
                                                                                                                                                                                                                                                                
Collectes: 1e collecte: Diaconie Buitenland China toevluchtsoord migranten in nood. 2e collecte Emmaüs. 
In Hongkong werken ruim 400.00 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Zij zijn kwetsbaar voor misbruik en 

misstanden. Aziatische migranten die in Hongkong werken worden soms opeens ontslagen en staan dan zonder 

inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt en staan er bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie 

ondersteunt deze vrouwen. 

                       Het busjes project is heel 2025 voor YoungAfricaIn                                                                          

                       Geef aan de collecte via de Emmaüsapp!    Scan de QR-code!   
 
 

De bloemen: Afgelopen zondag zijn de bloemen gebracht bij Mevr. Rina van Leeuwen. 
 

Amnesty-schrijven: In de maand maart schrijven we naar Nigeria. Imoleayo Michael, een jonge demonstrant, is op 
een gewelddadige manier opgepakt. Er hangt hem een celstraf van 3 jaar boven het hoofd. We roepen de minister 
van Justitie uit Nigeria op de aanklachten tegen hem in te trekken. Twee bijlages, waaronder de brief om te 
versturen zijn bijgevoegd. Ook worden na de morgendienst de brieven uitgereikt en is er een schrijftafel in de 
Ontmoetingsruimte. Schrijft u weer mee?! 
 

Kerkdienst 12 maart Lutherkerk 19.00 uur: Biddag voor gewas en arbeid. Arjo v.d. Steen en Jaap van Leeuwen.  
Thema: “Motivatie bij het bidden” Op het oecumenisch leestrooster staat 2 Kronieken 1:7-13 en Lucas 11:1-13. In 
deze Bijbelgedeelten lezen we hoe God tegen Salomo zegt: “Vraag wat je wilt, Ik zal het je geven” (2 Kronieken 
1:7) en hoe Jezus zegt: “Vraag en er zal je gegeven worden” (Lucas 11:9). Dergelijke teksten komen vaak terug in 
kinderliedjes, maar is bidden echt zo eenvoudig? Tijdens deze dienst op biddag bidden we samen voor gewas en 
arbeid. In de preek staan we stil bij de vraag: Wat is je motivatie in het gebed? We laten ons hierin leiden door het gebed 
van Salomo. Ik ben mij ervan bewust dat deze dienst samenvalt met de generale repetitie van de musical over Paulus. 
Daarom nodig ik alle mensen die hier niet aan deelnemen van harte uit. Kom en vier deze biddag mee ! 
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Kerkdiensten 16 maart:    
10.00 uur: Ontmoetingskerk: 2e zondag 40-dagentijd. Gezongen liturgie,  
                                                    Marianne Verburg en organist Jaap van Leeuwen m.m.v. De Cantorij.  
19.00 uur: Lutherkerk:            Ds. Perla Akerboom-Roelofs uit Nijmegen en organist Gijsbert Kok.      
 
Kerk in de week 
Voor Musical Project Paulus zijn nog kaarten beschikbaar. Voor vrijdag 14 maart 19.30 uur zijn de kaarten bijna 
uitverkocht. Voor Zaterdag 15 maart om 14.00 uur en 19.30 uur zijn nog kaarten voorradig. Ze kunnen besteld 
worden via de website www.pge.nu of bij Michiel Karssen in de ReadShop. Prijs voor volwassenen 5 euro en voor 
de jeugd tot 18 jaar gratis maar daar is ook een kaartje nodig.   
 

Woensdagmiddag 12 maart is er weer ouderenkring in de Salvatorkerk van 14.30 uur tot 15.30 uur. U bent van 
harte welkom! Trudy Janmaat en Marianne Verburg 
 

Donderdagmiddag 13 maart is er van 14.30 uur tot 15.30  uur Bakkie & Bijbel in de Meent. 
U bent van harte welkom! Adrie Mak en Marianne Verburg 
 

De kopij voor het aprilnummer van KERKMAG kan aangeleverd worden tot en met vrijdag 14 maart  via 
KERKMAG@pge.nu De verschijningsdatum is 2 april. Het thema is: Het belang van viering en feestdagen. 
 

Visieproces 
De visiegroep wil met de gemeente in gesprek over de kernwaarden, het DNA van onze gemeente.  
Wil jij meepraten over de kernwaarden? Kom dan naar een of meerdere van de volgende bijeenkomsten: 

• 9 maart: Aansluitend op de ochtenddienst. Aan bod komen: Jezus als Voorbeeld, Zorg voor de schepping, 
Spiritualiteit 

• 16 maart: Aansluitend op de ochtenddienst. Aan bod komen: Vertrouwen, God in de wereld, Eenheid in 
verscheidenheid 

Voor meer informatie en video’s zie de app en de website PGE.nu onder Visieproces. 
                                                                                                                                                  
Zomerkamp (niet in) Leusden! 
Hallo allemaal, hierbij een herinnering dat de inschrijvingen voor Kamp Leusden bijna opengaan. Het kamp vindt 
dit jaar plaats van zaterdag 19 tot en met 25 juli 2025 en is voor jongens en meisjes van 9 tot en met 13 jaar.  
Je kunt je vanaf maandag 10 maart 20:00 aanmelden door een mail te sturen naar 
kampleusdenbodegraven@gmail.com met daarin je naam, geboortedatum en het emailadres en telefoonnummer 
van je ouders. Bij vragen kun je ons ook mailen, of contact opnemen via Instagram of Facebook. Hopelijk ben je er 
van de zomer weer bij!  Groetjes, de Kampleiding. 
 

 
 
Laatste moment van copy aanleveren donderdag om 17 uur! 
Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens, we gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat. 
 
 

Marianne Verburg  
06-39 84 28 50  
emmauskerkmarianne@gmail.com  

Ds Annelen Metz 
06-51 27 35 27 
a.metz@pge.nu 
  

Arjo van der Steen  
06-55 55 33 73  
arjo.pge@aol.com  

Eric Bette 
06-36 16 32 20 
pastoraat@pge.nu   
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