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Kerkdiensten zondag 01 februari:  
10.00 uur: Ontmoetingskerk: Beleven. Kliederkerk. Ds. Anneleen Metz. 
19.00 uur: Lutherkerk:              Songs of Praise: Presentatie Kees de Bruijn, piano Martine Broere en dwarsfluit  
                                                       Jan Willem Bukman .          
 
Tijdens de morgendienst is er oppas voor de allerkleinsten. 
 
De Kliederkerk start om 10.00 uur met activiteiten voor jong en oud, zoals een modeshow met kleding van het 
Kringloophuis, knutselen met restmateriaal en een kookworkshop met restjes. Wilt u voor die laatste activiteit restjes 
uit de groentela van de koelkast meenemen? Daarmee willen we een groentesoep en salade maken.  
Om 11.00 uur is er een korte kerkdienst waarin het Scheppingsverhaal centraal staat. We zingen liedjes en dominee 
Annelene Metz vertelt hoe tof God de aarde heeft gemaakt en hoe we goed voor de aarde kunnen zorgen. Ten slotte 
is er een gezamenlijke, gratis en dit keer vega lunch. Iedereen - van jong tot oud - is van harte welkom.  
 
Collectes: 1e collecte Diaconie Buitenland: Noodhulp voor vluchtelingen uit Soedan en 2e collecte: Emmaüs. 
In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Een vergeten ramp. Volgens de VN de grootste ter wereld. 
Honderdduizenden mensen zijn sindsdien omgekomen. Zeker 25 miljoen mensen worstelen om iedere dag te 
overleven. Meer dan 10 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land en 4 miljoen zijn naar het buitenland 
gevlucht. Via haar internationale kerkelijke netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan Soedanese vluchtelingen. In Soedan 
krijgen vluchtelingen schoon drinkwater. Waar nog geen waterputten zijn, brengen vrachtauto’s water dat men 
opslaat in waterzakken. Ieder gezin krijgt een jerrycan, emmer, zeep en waspoeder. Er worden wc's geplaatst en 
plekken om je handen te wassen. Ook krijgen mensen voorlichting hoe ze ziektes kunnen voorkomen.  
 

                       Het busjes project is heel 2026 voor de Buddy Bike. 

                       Geef aan de collecte via de Emmaüsapp!    Scan de QR-code!   
 
 

 
Afgelopen zondag zijn de bloemen gebracht bij Mevr. Teunie Poot- Boele. 
 
Kerkdiensten zondag 08 februari: 
10.00 uur: Ontmoetingskerk: Vieren en Gedenken Heilig Avondmaal. Ds. Anneleen Metz en organist Wim Kusee.  
19.00 uur: Lutherkerk: Heilig Avondmaalkringviering. Ds. A. vd Wal uit Hoofddorp en organist Jaap van Leeuwen.   \ 
 
Kerk in de week 
 
Taakgroep Bouwen & Ontmoeten; woensdag 4 februari om 20.00 uur. 
Lezing over GOD 9.0, een boek met de ondertitel: “de spirituele groeikansen van het Christendom”. Wat betekent 
geloven in deze tijd? Hoe ga je om met verschillen in geloofsbeleving? Het boek kan helpen om verschillen beter te 
begrijpen, met elkaar in gesprek te blijven en nieuwe groeikansen voor je eigen geloof te ontdekken. Ds. Piet van 
Veldhuizen (Hendrik Ido Ambacht) legt dit allemaal uit op woensdagavond 4 februari in ’t Centrum 
(Ontmoetingsruimte). De avond sluit aan bij het jaarthema van Emmaüs: ‘Frank en vrij geloven’. De lezing begint om 
20:00 uur (inloop en koffie/thee vanaf 19:45 uur). De avond sluit af rond 22:00 uur. Iedereen is van harte welkom!  
  
Hoi allemaal, De kerst is voorbij, dus kunnen we weer gaan nadenken over de zomer, en... ook dit jaar gaan we weer 
op Kamp Leusden! Net als vorig jaar gaan we naar Vierhouten. Het kamp is voor kinderen tussen 9 en 13 jaar oud en 
vindt plaats van 18 tot 24 juni. Lijkt het je leuk om mee te gaan, dan kun je vanaf 23 februari 20 uur aanmelden door 
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een mail te sturen naar kampleusdenbodegraven@gmail.com. Als je in de tussentijd nog vragen hebt, kun je altijd een 
mailtje sturen. Zien we je dan?                
Groetjes, Michelle, Jonathan, Sonja, Erik, Inge, Robin, Erik, Joab en Luuk. 
PS we zoeken nog nieuwe vrouwelijke kampleiding! Ben je 18+ en lijkt het je leuk, stuur ons dan een mailtje. 
 
Afscheid Arjo van der Steen: Tijdens de kerkdienst van zondag 22 februari neemt Arjo afscheid van de gemeente. Op 
vrijdagavond 13 februari is er om 20.00 uur een gezellige avond voor het afscheid van Arjo in de Ontmoetingsruimte 
van ’t Centrum. Er is gelegenheid om een kleine bijdrage te geven voor een afscheidscadeau.  Dit kan via de bijgaande 
link:  Afscheidscadeau Arjo, via de bijgaande QR-code en via bankrekeningnummer NL02RABO0373716672 
t.n.v.  Protestantse Gemeente Bodegraven acties Emmaüs. 
 

 
 
Collecteopbrengsten: 
 
Collecte 18 januari: Bangladesh: € 381,65                             Emmaüs € 323,10  Busjes: € 113.50. 
Collecte 25 januari: Vluchtelingen-Bodegraven: € 323,70  Emmaüs € 333,90  Busjes: € 281,45. 
                                     

 
 
 
 
 

Laatste moment van copy aanleveren donderdag om 17 uur!   
Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens, we gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat. 

Marianne Verburg  
06-39 84 28 50  
emmauskerkmarianne@gmail.com  

Ds. Annelene Metz       
06-51 27 35 27 
a.metz@pge.nu  

Arjo van der Steen  
06-55 55 33 73 
arjo.pge@aol.com  

Eric Bette 
06-36 16 32 20 
pastoraat@pge.nu   
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