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Protestantse Wijkgemeente

Emmais

Bodegraven

Kerkdiensten zondag 12 april:
10.00 uur: Ontmoetingskerk: Beleven. Ds. Anneleen Metz met muzikale begeleiding van Psalternatief.
19.00 uur: Lutherkerk: Ds. Lizanne Lanser, Meditatief. Organist Johan Kooiman.

Tijdens de morgendienst is er oppas voor de allerkleinsten.

Bij de morgendienst: Het gaat in deze dienst over geloof en twijfel. Thomas kan bijna niet geloven dat Jezus
werkelijk is opgestaan (Johannes 20). Thomas heeft als bijnaam de ‘ongelovige’, maar is dat niet raar? Geen van de
leerlingen geloofde in de opgestane Heer totdat ze Hem gezien hadden. Niet geloven ligt meer voor de hand dan
wel geloven, dat herkennen ook wij als leerlingen van Jezus uit de 21e eeuw. Daarom alvast een vraag om over na
te denken: wat maakt het voor jou moeilijk om te geloven of op God te vertrouwen?

De muzikale begeleiding wordt vanmorgen verzorgd door Psalternatief. Psalternatief is een project dat de
uitdaging is aangegaan om de Geneefse psalmen (met de melodieén zoals ze in het Liedboek staan) meer te
(laten) zingen, ook in kerken waar geen orgel is. Initiatiefnemer Roeland Scherff begon hiermee, omdat hij merkte
dat de Geneefse psalmen steeds minder worden gezongen. Bands kunnen er niet altijd mee uit de voeten en thuis
en op school worden vaak geen psalmen meer geleerd. Roeland is opgeleid op de popafdeling van het
Conservatorium van Amsterdam en werkt daar nu ook als theoriedocent. Hij zet zijn muzikale kennis en kunde in
om op deze manier het zingen van psalmen te bevorderen. We zingen vandaag dus oude en vertrouwde
melodieén, onder begeleiding van een (kleine) band. De teksten zijn van De Nieuwe Psalmberijming.

Meditatieve viering Lutherkerk, aanvang 19 uur.

Ds. Lizanne Lanser zal voorgaan in deze viering, met als thema “Kom tevoorschijn”. Hoe doe je dat, tevoorschijn
komen? Waarom? En voor wie? Voel je welkom om in het stille avonduur van deze zondag betekenisvolle
(lied)teksten te beluisteren, te bidden en te zingen, en dit thema te overdenken in momenten van stilte.

Collectes: 1° collecte: Appelboomproject 2026. 2¢ collecte: Emmaldis.

12 april is de eerste van 4 zondagen van het Emmalis Appelboomproject 2026: Het Appelboomproject, van
oorsprong een Lutherse traditie, start vandaag. Het collectedoel is dit jaar binnenlands, en zelfs Bodegraafs: de
Hortus Populus, dé Bodegraafse pluk- en oogsttuin. Voor een aantal mensen nog steeds een onbekende plek aan
de rand van Bodegraven, maar na vandaag is dat vast veranderd! Gedreven mensen, voornamelijk vrijwilligers,
zaaien, poten, snoeien en wieden van februari/maart tot het einde van het jaar op een stuk grond dat de
gemeente ter beschikking heeft gesteld. Vanaf eind mei is er een half jaar lang verse groenten te koop van het
land in onze eigen woonplaats. De collecteopbrengst zal worden besteed aan zaden, grond, reparatie of aanschaf
van materialen. Esther van den Bor, initiatiefnemer van de Hortus Populus, zal ons er zondag meer over vertellen.
Las u in de Kerkmag van april het artikel over de Hortus Populus?

Na de dienst kunt u een folder meenemen en u inschrijven om eens langs te komen op het Limespad (t.o. Cyclus).
U bent van harte welkom! Het Appelboomteam, Suzan, Ditte, Lineke en Joke.

Amnesty- schrijven: In de maand april schrijven we naar Pakistan.

De 32-jarige Mahrang Baloch komt op voor de rechten van een minderheidsgroep in Pakistan.

Vorig jaar is ze tijdens een vreedzame demonstratie opgepakt.

Ze krijgt geen goede medische zorg. We vragen de autoriteiten om haar vrijlating.

Twee bijlages, waaronder de brief om te versturen zijn bijgevoegd. Ook worden na de morgendienst de brieven
uitgereikt en is er een schrijftafel in de Ontmoetingsruimte. Schrijft u weer mee?!

Gavencollecte: Willen jullie de formulieren nog inleveren die verleden week zijn uitgedeeld.
Het zou fijn zijn als jullie je gaven zou willen delen met ons.
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Het busjesproject is heel 2026 voor de Buddy Bike Bodegraven.
Geef aan de collecte via de Emmalisapp! Scan de QR-code!

Met Pasen zijn de bloemen gegaan naar Mevr. Plonie van der Haven.

Kerkdiensten 19 april:
10.00 uur Ontmoetingskerk: Philadelphia/gezinsdienst. Ds. A. v.d. Wal, Hoofddorp en organist Sjaak Warnaar.
19.00 uur Lutherkerk: Zingen op zondag/worship, Esther Kevelam, Attic of Praise.

Volgende week zondag, op 19 april a.s. om 10.00 uur is er een gecombineerde Philadelphia/gezinsdienst. Het
thema is ‘Van verdriet naar hoop’. De clubleiding en leden van de Philadelphiaclub nodigen van harte uit om met
ons mee te vieren. Welkom!

Kerk in de week
Donderdagmiddag 16 april is er weer Bakkie&Bijbel in de Meent van 14.30 uur tot 15.30 uur.
U bent weer van harte welkom!

Op vrijdagavond 17 april wordt in de Janskerk te Mijdrecht een benefietconcert gehouden voor Oekraine. De
collecte is ten bate van stichting Local Care.

Medewerking wordt verleend door Mirjam Vos - viool, Dick van Vliet — fluit, Wim de Penning — orgel/piano,
Moniek van Dam — gedichten en het Oekraiens koor Lysenko. Aanvang 20.00 uur. Van harte aanbevolen!

Reis naar Hand-in-Hand Community in Ghana?

In het verleden zijn meerdere Bodegravers al eens in de Hand-in Hand Community in Ghana geweest. Vol met
enthousiaste verhalen wisten ze anderen nieuwsgierig te maken om ook eens het dagelijks leven van de kinderen
mee te kunnen maken of mee te werken aan allerhande klussen. Na het appelboomproject van vorig jaar,
bestemd voor het herstel van de voetpaden in de Community, is het idee ontstaan om mogelijk in december 2026
of januari 2027 een reis naar Ghana te organiseren. Vooraf is het echter belangrijk te weten of er voldoende
animo is. Vandaar deze oproep: heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem contact met één van ons op.
Lineke de Bruin 06 51 91 96 85 en Herma Minnaard 06 31 68 51 23.

De kopij voor het mei nummer van KERKMAG kan aangeleverd worden tot en met vrijdag 17 april via
KERKMAG@pge.nu De verschijningsdatum is 6 mei. Het thema is: "Geloven met hart en hoofd".

Zaterdag 18 april halen de BOC-vrijwilligers uw oud papier en karton weer op.

Het BOC-team...... Jan Schipperus)
Marianne Verburg Ds. Annelene Metz Eric Bette
06-39 84 28 50 06-51 27 35 27 06-36 16 32 20
emmauskerkmarianne@gmail.com a.metz@pge.nu pastoraat@pge.nu

Laatste moment van copy aanleveren donderdag om 17 uur!

Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens, we gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat.
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